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ÖZET 


Ülkelerin dış politikalarında diğer ülkelerle tarihleri boyunca kurdukları iyi veya kötü ilişkiler, yaşanılan dönemleri ve gelecek dönemlerin şekillenmesini etkilemektedir. Bu etkilenmeleri topluma bir başka deyişle yeni yetişen nesillere aktarmanın en önemli araçlarında biriside “Tarih Eğitimi”dir. Ülkemizin de tarih süreci içerisinde iyi veya kötü etkileşimde olduğu devletler ve toplumlar yaşanılan coğrafya ve jeopolitik konum itibariyle hayli fazladır. Dolayısıyla tarih ders kitaplarımızda bunlardan etkilenmektedir. Bu çalışmada bunlardan bir tanesi örnek olarak seçilerek hazırlanmıştır. Ülkemizde 1923-2007 yılları arasındaki liselerde okutulan Cumhuriyet Tarihi Ders Kitaplarında Türk-Arap ilişkileri incelenmiştir. Yaklaşık 1350 yıllık dini ve coğrafi ortaklık üzerine kurulu ilişkilerin tarih kitaplarımızda yer almaması ve onları etkilememesi olanaksızdır. 
Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlar ve daha sonra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasında yer alan konular çalışmanın 


ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır. 


Çalışmanın sonucunda ise Türk-Arap ilişkilerinin tarihsel süreçte ne şekilde olduğu, gelişiminin ve yaşanan sorunların Lise Cumhuriyet Tarihi ders kitaplarına yansıdığı ve etkilediği ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan sonuçta şu da dikkat çekmektedir ki; kitapların çoğu konumuzla ilgili bölümlerde yetersizdir. 
İlişkilerin yoğunlaştığı o yıllarda benzer sorunlar yaşanan devletlere göre daha az önem ve yer verilmiştir. Konuların sunumunda destekleyici unsurlara çok fazla dikkat edilmemiştir. Konuların anlatımı farklı kitaplarda benzerlikler 


göstermektedir. 


Anahtar Sözcükler: Türk-Arap İlişkileri, Tarih Öğretimi, Ders Kitabı 


ABSTRACT 


The countries” good or bad relationships, which has been established in historical process, effect the shaping of present day and future. The most important thing that transfers this effects from generation to generation is “History Education”. The countries and communities that being in good or bad relationship with Turkey are also so much because of Turkey's geographic and geopolitical position. So “History Textbooks” are effected from this. In this study one of these is selected as a sample and prepared. The Turk and Arab relationships in The History of Republic Textbooks that instructed between 1923-2007 in Turkey has been analyzed. The relationships” that were established via partnership of religion and geography for approximately 1350 years, effects and its taking place in books were inevitable. Especially, the subjects about First World War and Turkey 


Republic”s foreign policy compose this study”s structure. 


In results of study, The Turk-Arab relationships were effected High School Republic History Textbook and it vvas seen that these relationships” development processes and problems reflected in books. And the other result, the parts that related this study”s subject are poorly in most of the books. When the other countries which have same problem in parallel time give much importance on this subject, but there aren”t enough importance in these books. In presents of subject, there were not attended to supportive component. The presents of subjects are 


different from each books. 


Keyvvords: Turk-Arab Relationships, History Education, Text Book. 
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ÖNSÖZ 


Lise Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ders kitaplarında Türk-Arap ilişkileri (1923- 2007) konusunun nasıl ve ne şekilde yer aldığını göstermek amacıyla 


yapılan bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. 


Giriş bölümünde, problem durumu, araştırmanın amacı, önemi, varsayımları, kapsamı, sınırlılıkları ve Türk-Arap ilişkilerinin tarihsel gelişimi yer almaktadır. Birinci bölümde, Türk Milli Eğitim Sistemi, ders kitaplarına ilişkin genel bilgiler, tarih öğretiminin amaçları ve 21. yüzyıl Avrupa'sında tarih öğretimi kriterlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde, yöntem konusu açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ve dördüncü bölümde ise ele alınan Lise Cumhuriyet Tarihi ders kitapları şekil ve içerik yönünden daha önceden belirlenen kriterlere göre incelenmiştir. 
Sonuç ve Öneriler başlığı altında ise araştırma sonucunda elde edilen bilgilerle 


açıklamalar ve öneriler yapılmıştır. 


Çalışmam sırasında, yardımlarını ve rehberliğini benden esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Şerif KORKMAZ a, değerli arkadaşlarım Arş. 
Gör. Osman Yılmaz KARTAL”a ve Arş. Gör. Hacı Mehmet YILDIRIM'a 


teşekkür ederim. 


Hakan UZUN 
Haziran 2009, Çanakkale 


GİRİŞ 


Çalışmanın giriş bölümünde, problem durumu, amacı, önemi, hipotezleri, kapsamı, sınırlılıkları ve tarih süreci içerisinde Türk-Arap ilişkilerine genel bir bakış 


konuları üzerinde durulmuştur. 


1. Problem Durumu 


Bireyin yetişip topluma ve çevresine entegre olması için belirli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekmektedir. Kişiliğinde, çevresiyle ilişkilerinde, dünyaya bakışında, edindiği meslekte aldığı eğitimin önemi büyüktür. Aldığı eğitim içerisinde tarih eğitimi diğerlerinden bazı farklılıklarla ayrılmaktadır. Bireyin vatandaşlık bilinci kazanmasında ve kişiliğindeki bazı temel özellikleri oluşturmada tarih eğitiminin önemi büyüktür. Ülkelerdeki iktidar sahipleri genellikle tarih eğitimini insanları belirli bir kalıptaki düşünceler içerisinde yetiştirmede kullanmışlarıdır. 
Tarih eğitimi bunlardan etkilenmenin yanında güncel siyasal olaylardan da etkilenerek şekillenmiş ve yeni konularla sürekli gelişmiştir. Ülke olarak siyasi 


tarihimizde Arap devletleriyle olan ilişkilerimizde bu faktörlerden etkilenmiştir. 


Araştırmada temel problem ülkemizde 1923-2007 yılları arasında tarih derslerinde okutulan tarih ve cumhuriyet tarihi ders kitaplarında Türk-Arap ilişkilerinin nasıl incelendiği, hangi başlıklar altında açıklandığı, hangi şekiller veya haritalarla desteklendiği gibi konuları belirlemektir. Türk-Arap ilişkilerinin ders kitaplarında ağırlıklı olarak incelenmesi; 1. Dünya Savaşında cepheler, Halifeliğin kaldırılması, Yeni alfabenin kabulü, Musul sorunu, Hatay sorunu, Sadabad Paktı ve Bağdat Antlaşması olarak ortaya çıkmaktadır. Güncel olarak konuların kitaplarda yer almaya başladığı tarihler sorunların ortaya çıktığı tarihlerle orantılıdır. Bu doğrultuda 


belirlenen sorunlar incelenmiştir. 


2. Araştırmanın Amacı 


Araştırmada amaç olarak Türk-Arap ilişkilerinin cumhuriyet dönemindeki gelişimi incelenecektir. Bu bağlamda ülkeler arasındaki sorunların, politik gelişmelerin Lise Cumhuriyet Tarihi ders kitaplarına ne şekilde yansıdığı belirlenecektir. Bu yansımaların ders kitaplarını nasıl etkilediği, AB ve UNESCO ölçülerine uyup uymadığı, konuların aktarılırken harita, tablo, resim, okuma parçası gibi destekleyici unsurlarla nasıl ele alındığı veya kullanılıp kullanılmadığı 


incelenmiştir. 
3. Araştırmanın Önemi 


Türk — Arap ilişkilerinin geçmişine baktığımızda oldukça uzun bir birliktelik önümüze çıkar. Gerek dini birliktelik gerekse coğrafi birliktelik bu uzun geçmişe neden olmaktadır. Bu uzun tarihsel birliktelik içinde ilişkilerin genellikle dini eksende geliştiği görülmektedir. Çalışmada tarihsel birlikteliğin ders kitaplarına olan etkileri ele alınmıştır. Tarih ders kitaplarına baktığımızda dönemsel olarak değişikliklerin devletlerin politikalarına göre şekillendiği açıktır. Bu bağlamda ders kitaplarını incelememiz devletlerin politikalarına da kendi aralarındaki ilişkiler açısından bir çeşit açıklık getirecektir. Kültürel ve toplumsal mirasın öğrenilmesi açısından yine tarih öğretimi ön plana çıkmaktadır. Yetişen nesillere geçmişlerinin öğretilmesi ve geleceğe dair görüşlerin belirlenmesinde yine tarih öğretimi araç 


olarak kullanılmaktadır. 


Değişen ve gelişen dünyada yine tarih öğretimi de değişikliklere uğramaktadır. Gerek içerik olarak gerekse öğretim yöntemleri açısından değişiklikler olmaktadır. Ülke olarak tarih kitaplarındaki politik değişimlerden birini de AB sürecinde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. AB'nin kriterlerine göre yapılan düzenlemeler ve içerik açısından yeniliklerle yine tarih eğitimi başka bir boyuta 


gelmiştir. Araştırmada bu düzenlemelerle ilgili konularda açıklanmaya çalışılmıştır. 


4. Varsayımlar 


Araştırmanın temel varsayımı, Türk-Arap ilişkilerinin tarihsel süreçte 


gelişiminin tarih ders kitaplarını etkilediğidir. 
Bunları sıraladığımızda; 


Türk ve Arap Ülkeleri arasındaki ilişkilerin yoğunluğuna göre ders kitaplarında az 


yer almıştır. 
Yaşanan sorunların çıkış tarihinden itibaren ders kitaplarında yer almıştır. 
Milliyetçilik duyguları ilişkileri etkilemiştir. 
Ders kitaplarında ki konuların anlatımları genelde birbirine benzemektedir. 
Görsel öğeler ve destekleyici unsurlar yeterince kullanılmamıştır. 
5. Kapsam ve Sınırlılıklar 
5.1. Kapsam 


Çalışma Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinden 2007 yılına kadar olan aralığı kapsamaktadır. Bir başka deyişle 1923-2007 yılları arasındaki 84 yıllık zaman aralığını kapsamaktadır. Bu aralıktaki Türk-Arap ilişkileri ve bunun ders kitaplarına 


yansımaları incelenmeye çalışılmıştır. 
5.2. Sınırlılıklar 


İncelenen konu iki taraflı olarak ele alınamadığı için yani sadece ülkemizdeki tarih ders kitapları ele alındığı için tek açıdan elde edilen bilgiler incelenmektedir. 
Ele alınan konu sadece lise tarih ve cumhuriyet tarihi ders kitapları ile sınırlı olduğu için kısa ve birbirinin benzeri veriler elde edilmektedir. İlköğretim ve yüksek 


öğrenim düzeyinde inceleme yapılmamıştır. 


Türk-Arap ilişkilerinin tarihsel gelişimi uzun zaman aralığındadır. Dini ve coğrafi birliktelikle beraber sürekli gelişim içindedir. Ancak bu çerçevede yapılan 


akademik çalışmaların tarih ders kitaplarına fazlaca yansıtıldığı söylenemez. Neden 


olarak da yine daha öncede bahsettiğim gibi devlet politikalarını ön plana çıkarabiliriz. İncelenen kitaplar tamamen kitap inceleme kriterlerine uygun olarak 


incelenmiş ve veriler bu şekilde elde edilmiştir. 
6. Tarih Süreci İçinde Araplar ve Türk-Arap İlişkilerine Genel Bakış 


Arapların kökeni Sami ırkından gelmektedir. Samiler, Arap Yarımadası'nda yaşamışlar, zamanla buradan dağılarak İlk Çağdan bu yana Mezopotamya, Suriye, Filistin bölgelerinde etkin rol oynamışlardır. İmparatorlukların iktidarı ve nüfuzu Arap yarımadasının çeşitli kesimlerini etkilemiştir ve yüzyıllar boyunca Arap kırsal göçerleri yarımadanın kuzeyinden ve ortasından, bölgenin, günümüzde genellikler Bereketli Hilal denilen kırsal kesimine doğru hareket ettiler. Bu bölge, Suriye'nin iç kesimleri, aşağı Irak'ta Fırat nehrinin batısında yer alan topraklar, yukarı Irak'ta Fırat ile Dicle arasında kalan bölge (Cezire) nüfus bakımından Arap idi. (Hourani 2005: 


33) 
Arabistan'da İslamiyet'ten önce kurulan devletlerin başlıcaları şunlardır: 
1. Güney Arabistan Devletleri 


a. MAİN DEVLETİ (M.Ö. 1200- 650): Yemen'de kurulan üç büyük devletten biridir. Başkenti Main kentidir. 


b. SABA DEVLETİ (M.Ö. 950 - 115): Main Devleti'nin yıkılışından sonra 


Yemen'de Sabalılar egemen olmuşlardır. Başkentleri Ma'rib kentidir. 


c. HİMYERİ DEVLETİ (M.Ö. 115 — M.S. 525) Saba Devleti'nin yıkılışı ile 


güç kazandılar. 
2. Kuzey Arabistan Devletleri 


a. NABATİLER: Arabistan'ın kuzey batısında M.Ö. 4. yy. da 


kurulmuşlardır. Başkenti Petra kentidir. 


b. GASSANİLER: Yemen kökenli olup Suriye'ye yerleşmişler ve 


Hıristiyanlaşmışlardır. Başkentleri Şam dır. 


c. HİRE ARAP KRALLIĞI: Yemen kökenli olup Irak'taki Hire kenti 


civarına yerleşmişlerdir. 


Arap yarımadasında önemli bir siyasi güç ortaya çıkmamıştır. Devletler genel olarak kabilelerin oluşturduğu küçük krallıklar şeklinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
УП. yüzyılın başlarında Yakın ve Orta Doğu birbirine rakip iki büyük imparatorluk olan Bizans ve Sasani imparatorlukları arasında bölünmüştü. Üç asırdan beri 


birbirleriyle mücadele ediyorlardı (Lewis 2000: 71). 


Esas olarak Suriye ve Irakta savaştılar. Bir ara Sasani orduları kutsal Kudüs kentinin yanı sıra, Antakya ve İskenderiye gibi büyük şehirleri işgal ederek Akdeniz'e kadar geldiler. Sasani hâkimiyeti bir süre için Güneybatı Arabistan'a 


yayıldı (Hourani 2005: 32). 


İslamiyet'ten önce Arap Yarımadasının dışına pek çıkmayan ve küçük kabile toplulukları halinde yaşayan Araplar, İslam diniyle birlikte millet olma yolunda büyük ilerleme göstermişlerdir. Bu millet olma şuuru İslam dinini yayma idealiyle birleşince Araplar önüne geçilemez bir kuvvet haline gelmişlerdi. Hz. Ebu Bekir, Hz. 
Ömer ve Hz. Osman döneminde Müslüman Arap orduları büyük bir hızla ülkeleri 


fethetmeye ve İslam Dinini yaymaya başladılar. 


“Onların büyüklüğünün davet ile nasıl başladığını, Onların davetinin din ile nasıl yayıldığını, onların dininin peygamberlik ile nasıl güçlü olduğunu onların peygamberliğinin Şeriat ile nasıl fetihlere ulaştığını, onların Şeriatının halifelik ile nasıl desteklendiğini ve onların halifeliğinin dini ve dünyevi siyaset ile nasıl geliştiğini gördünüz (Ebu Hayyân et- Tevhidi Kitabül”1 İmta ve'l Mu'ânasa). 

Araplar arasındaki siyasi birlik, Hz. Osman ve Hz. Ali iktidarında iyice 

zayıflamış fetret dönemi yaşanmıştır. Söz konusu sürede dış politikada sekteye 


uğramış ve fetihler durmuştur (Lewis 2000: 71). 


Araplar ile Hazar Türklerinin ilk olarak Hz. Ömer devrinde karşılaştıkları ifade edilmekle birlikte ilk ciddi münasebetler Hz. Osman devrinde olmuştur. 
Bundan sonra bilhassa Emeviler döneminde her iki devlet arasında savaş eksik olmamıştır. Uzun süren bu Hazar direnişi Avrupalı tarihçilerin de ilgi odağı 


olmuştur. Bizans, Arap saldırılarına karşı Hazarları en sadık müttefiki olarak kabul 


etmiş ve ilişkilerini dostane olarak sürdürmeye çalışmıştır. Nitekim Kafkaslardaki Hazar direnişi her zaman Bizans'ın işini kolaylaştırmış ve İslam ordularının İstanbul üzerine yaptıkları seferlerde kuvvetlerinin ikiye bölünmesine neden olmuştur 


(Dakuki 1987: 92). 


Hz. Ömer devrinde sınır çatışmaları şeklinde meydana gelen çarpışmalar Hz. 
Osman döneminden itibaren iyice şiddetlenmiş, her iki ordu zaman zaman birbirlerine karşı üstünlük sağlamışlardır. Bununla birlikte barış dönemine kadar iki taraf içinde tam bir hâkimiyet söz konusu olmamıştır. Habib b. Mesleme komutasındaki Arap orduları Gürcistan'a hâkim olmaları ile birlikte (645) Hazarlarla mücadele başladı. Yerli halktan Gürcülerin çatışma halinde oldukları Hazar Türklerine karşı Müslümanlarla birlikte hareket etmeleri Türklerin bu bölgede 


başarılarını engelleyen önemli hususlardan biri olmuştur. 


Sürekli artan Arap saldırıları karşısında Hazarlar diğer Türk boylarının da yardımıyla Araplara karşı daha düzenli hareket etmeye ve başarısızlıklarını özeleştiri yaparak değerlendirmeye başladılar. Bu bağlamda uzun zamandır kendilerini yenecek bir kuvvet olmadığı halde Arapları yenemediklerini tartıştılar. Öyle ki Türkler arasında Müslüman Arapların nerdeyse yenilmez olduklarına dair inanç gelişmeye başlamıştı. Hazarlar bu korkuyu yenmek ve bir başarı elde etmek için Arap kuvvetlerini pusuya düşürdüler ve neticede çok sayıda Arap askerini öldürdüler. Bu hareket Türklerdeki bu ön yargıyı ortadan kaldırarak Araplara karşı daha atak harekât etmelerine vesile olmuştu. Halife Hz. Osman Müslümanları tehlikeli bir maceraya atmaması için komutan Abdurrahman b. Rabia'ya intikam için izin vermemiştir. Ancak Abdurrahman bu emre itaat etmeyerek Türkler üzerine saldırdı. Neticede Araplar ağır bir yenilgi aldı ve komutanları da yapılan savaşta 


(653) öldü (Hasan 1987: 65). 
6.1. Emeviler Dönemi 


Hz. Osman”ın katledilmesi ve Ali-Muaviye çatışması nedeniyle Müslümanlar 


iç sorunlara yönelmiş, fetih hareketleri ve dış siyaset ihmal edilmek zorunda kalmıştı. 


Hatta bu durumu firsat bilerek her fırsatta saldıran Bizans ancak vergi vererek 


durdurulabildi. 


Muaviye halife olduğu zaman, birçok sorunla karşı karşıyaydı. 
İmparatorluğun idaresi merkezi değildi, her tarafta düzensizlik hüküm sürüyor, dini ve ahlaki bağlara artık bağlı olmayan göçebe anarşinin şiddetlenmesi genel istikrarsızlığa ve birliğin bozulmasına sebep oluyordu. İlk halifelerin dayandığı teokratik bağ, Osman'ın öldürülmesi ve bu cinayetin neticesinde ortaya çıkan iç harp ve merkezin Medine'den Küfe”ye nakli ile yok olmuştu. Mekke oligarşisi” yenilmiş ve itibarını kaybetmişti. Muaviye'nin halletmek zorunda olduğu mesele imparatorluğun birliği için yeni bir temel bulmaktı. Bu hususta İslam teokrasisini! 


Arap asil sınıfına dayanan Arap monarşisine* dönüştürmeye başladı (Lewis 2000: 


91). 


Muaviye iktidarı ele geçirip iç sorunları hallettikten sonra fetih hareketlerine hemen başlamıştır. Bu amaçla ilk olarak Bizans hakimiyetinde olan Anadolu ve Kafkaslara (662) seferler düzenledi. Aslında burada esas amaç, askerleri iç politikadan uzaklaştırarak hem yıpranmalarını engellemek hem de fetih hareketlerini canlı tutmak hedefi vardı. Ancak Kafkaslarda yapılan bu mücadele fazla büyük değildi. Muaviye”nin esas hedefi Bizans”tı. Gerçek kuvvetlerini ve gücünü İstanbul üzerine yaptığı seferle gösterecektir. İstanbul büyük bir kuşatma altına alınmış (670) 


ancak olumsuz mevsim şartları, açlık ve hastalık nedeniyle sürdürülememiştir. 


Halife Abdülmelik zamanında hem siyasi hem kültürel anlamda sağlanan Arap birliği onlara yeni bir dinamizm kazandırdı. Bu vesileyle Araplar bütün güçlerini fetih hareketlerine harcamaya başladılar. Halifenin kardeşi Muhammed b. 
Mervan ve Mesleme b. Abdülmelik komutasındaki kuvvetlerle Hazarlar arasında 


yılları arasında Derbent civarında sürekli çatışmalar meydana gelmiştir. Araplar 706- 


“Oligarşi: Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erkidir. 

t Teokrasi: Siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erkidir. 

İ Monarşi: Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik. 


714 yılları arasında Hazarlara karşı Derbent'i aşmak için çok sayıda saldırıda 
bulunmuşlardı. Ancak kalıcı bir zafer elde edemeden her seferde sadece bol ganimet 


ve esirle geri dönmek zorunda kalıyorlardı (Dakuki 1987: 102). 


Abdülmelik b. Mervan'ın ölmesiyle Halife olan Velid. b. Abdülmelik döneminde Emevi Devleti sınırları çok genişlemiştir. Bu ilerlemede Velid'in siyasi ve askeri başarısının önemi çoktu. Çünkü Velid iç politikada gayet başarılı bir siyaset uygulamış, halkın refahı için her türlü yatırımı yapmıştır. Bunun yanı sıra doğru bildiği şeyleri yürürlüğe koymakta başkalarından etkilenmemiştir. Bu durum ülkede iç huzurun sağlanması ve dış politikada başarıları getirmiş, doğudan batıya başlatılan büyük fetih hareketleri başarı ile sonuçlanmıştır. İspanya, Horasan, Maveraünnehir 


ve Anadolu'daki kalıcı fetihlerin başlangıcı bu dönmede gerçekleşmeye başlamıştır. 


Bu başarılara rağmen Hazar cephesinde İslam ordularının önünü açacak kalıcı bir zafer elde edilememiştir. Kafkasya valisi Mesleme b. Abdülmelik 706-720 yılları arasında Hazarlarla en fazla mücadele eden komutanlardan biridir. Ömer b. 
Abdülaziz iktidarında da valilik yapan Mesleme zamanında Arap orduları yoğun olarak Bizans orduları ile de çarpıştıklarından Hazarlarla mücadeleye yeterince kuvvet sevk edemiyorlardı. Zaten Hazar-Bizans ittifakı nedeniyle Araplar her iki 


cephede de istenilen sonucu elde edemiyorlardı. 


Hazar cephesinde çok çetin ve kanlı mücadelelerin yapıldığı diğer bir dönem Cerrah b. Abdullah Hakemi'nin valilik dönemidir. 720 yılında Hazarların saldırılarına karşı Cerrah”a savunma değil saldırı emri verildi. Cerrah bu emre binaen ani bir gece baskınıyla Hazarları mağlup ederek, çok sayıda esir ve ganimet elde etmiştir. Aradan fazla bir süre geçmeden Derbent şehri yakınlarında iki ordu tekrar karşılaştı. Bu savaşta Hazarların Kırk Bin, Arapların Yirmi Beş Bin civarında askere sahip olduğu nakledilmektedir. Neticede Araplar bu savaşta üstün gelerek büyük miktarda ganimet ve esir ele geçirdiler. Bu savaşta Arapların Türk esirlere yaptığı muamele her iki ordu arasındaki mücadelelerin şiddetini ortaya koyması bakımından dikkat çekmektedir. Taberi'nin rivayetine göre Cerrah, esirlerin fazlalığı nedeniyle çoğunu aileleri ile birlikte Belencer nehrine atılmasını emretmiştir. Bu bilgilerde 


mübalağa olma ihtimali var olmakla birlikte, her iki devlet arasında yaşanan 


mücadelenin şiddeti hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir. Bu olaylardan sonra Hazarlar çok büyük bir ordu ile Cerrah üzerine yürüme hazırlığına başladılar. 
Cerrah buna karşı koymak niyetindeydi. Fakat bu sırada Halife Yezid ölmüş yerine Hişam b. Abdülmelik gelmişti. 


Hişam dönemi Arap Hazar ilişkileri kadar Emevi tarihi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Araplar yaklaşık yirmi yıl iktidarda olan Hişam devrinde kısmi askeri başarılar kazanmalarına rağmen genelde Emevi devletinin sonunu hazırlayan gelişmeler olmuştur. Her şeyden önce hazine gelirlerini artırmayı hedefleyen politika izlenmiştir. Bu amaçla haksız yere alınan vergiler ülkenin dört bir tarafında isyanların çıkmasına sebep olmuştu. Buna ilaveten Ömer b. Abdülaziz devrinde uygulanan Arap olmayanlara verilen siyasi ve sosyal haklar tekrar geri alınmaya başlanmıştı. Bu durum bilhassa Farslar ve Berberiler arasında devlete karşı isyanların çıkmasına sebep olmuştu. İyice kuvvetlenen Abbasi muhalefeti de eklenince Emevi iktidarının sonu yaklaşmaya başladı. Arapların İspanyada da Franklara karşı 


başarısızlığa uğranması yine bu dönemde meydana gelmiştir (Yıldız 1981: 858). 


Hişam döneminde birçok cephede askeri başarısızlıklar söz konusu olmasına rağmen Hazar cephesinde kalıcı başarılar elde edilmiştir. Hişam Hazarlarla mücadeleye ayrı bir önem vermiş kesin bir sonuç alıncaya kadar üç vali değiştirmiştir. İlk olarak Yezid'in Halifeliği döneminde Ermenistan ve Azerbaycan valisi olan Cerrah'ın yerine kardeşi Mesleme b. Abdülmelik”i vali tayin etmiştir. 
Mesleme bilhassa Bizans'a karşı yaptığı başarılı savaşlarla Emevi tarihinin en başarılı idarecileri arasındadır. Halife Abdülmelik'in en gözde çocuklarından biri olmasına rağmen, annesinin Arap olmadığı gerekçesiyle Halifeliğe layık görülmemiştir. Buna rağmen gerek isyanların bastırılmasında gerek Bizansa ve Hazarlara karşı olan verdiği başarılı mücadele nedeniyle Emeviler arasında tutunmuş Emevi tarihindeki önemli şahsiyetlerden biri olmuştur. Mesleme Türklerle 727 ve 
728 yıllarında iki büyük savaş yapmıştır. 728 yılında yapılan mücadele kaynaklarda 


Çamur vakası olarak zikredilmektedir. 


Adı geçen savaş çok yağmurlu bir mevsimde geçmesi ve bir aya kadar 


sürmesi nedeni ile bu adla anılır olmuştur. Arap müverrihler Arapların zafer 


kazandığını söylese de neticede her iki tarafta kesin bir zafer kazanmadan geri 


çekilmek zorunda kalmıştır. 


Hişam aynı sene kardeşi Meslemeyi valilikten alarak yerine Cerrah b. 
Abdullah El-Hakemi”yi ikinci kez görevlendirdi. Kafkas bölgesinde tecrübeli olmasına rağmen Hazarlarla yapılan savaşta Cerrah ve ordusu büyük bir yenilgi aldı. 
Erdebil civarında yapılan savaşta Araplar çok büyük kayıp verdi ve vali Cerrah savaşta öldü. Hazarlar bu fırsattan istifade ederek Azarbaycan bölgesinden Diyarbakır'a kadar olan sahada yayılmaya başladılar. Halife Hişam söz konusu acı yenilginin intikamını almak için Hazar mücadelesi ile bizzat ilgilenerek hazırladığı seçkin orduyu Hazarlara karşı gönderdi. Bu hazırlıklar esnasında kardeşi Mesleme”yi tekrar Azerbaycan valiliğine getirdi. Bundan itibaren Arap-Hazar mücadelesi tekrar bütün şiddetiyle devam etti. Her iki tarafında karşılıklı saldırıları ile 732 yılına kadar mücadeleler devam etmiştir. Ancak Mesleme'nin komutanı Said b. Amr Hazarlara 


karşı yaptığı sürekli akınlar Hazar mukavemetinin iyice kırılmasına neden olmuştur. 


Bariz bir başarısızlığı olmamasına rağmen Mesleme çeşitli entrikalara sonucu görevden alınıp yerine Mervan b. Muhammed vali olarak tayin edildi. Aslında bu değişimde Mervan'ın da etkili olduğu rivayet edilmektedir. Buna rağmen Mervan Kafkas siyasetinde tecrübeli biriydi. Nitekim onun idaresinde Arap-Hazar mücadelesi farklı bir seyir almış, Araplar birçok cephede yenilgi almalarına rağmen Hazarlara karşı kesin ve başarılı sonuçlara almışlardır. Mervan bölgeye gitmeden önce Halifenin yanında bulunarak Hazarlara karşı yapacağı büyük saldırı için Halifeyi ikna etmeye çalıştı. Bunu başardıktan sonra yüz bin civarında bir asker hazırlayarak Hazarların üzerine saldırı hazırlıklarına başladı. Bu sefer esnasında Gürcü isyanını da bastırdı. Yaptığı zulüm ve işkencelerden dolayı Gürcüler kendisine sağır anlamına gelen “kru” lakabını vermişlerdir. Gürcü isyanını bastıran Mervan hemen Hazarlara saldırmış ve geniş bir sahada Arap-Hazar mücadelesi devam etmiştir. Daha ziyade Kesek ve Semender şehirleri arasında meydana gelen mücadelede Araplar kırk bin kişilik Hazar ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattılar. 
Başkent Beyda'ya kadar ilerleyen Arap orduları karşısında Hazar hakanının bütün 


savunma gücü yok olmuş ve barış istemek zorunda kalmıştır (737). Hazar hakanının 


barış isteğini Mervan, ancak Hakanın İslamiyet'i kabul etmesi şartını koydu. Hakan zor durumda kaldığı için Müslüman olmuş ancak Araplar gidince eski dinine dönmüştü. Müslümanlar geri çekilirken İdil'de kalan iki din bilgini Nuh b. Sabit ve Abdurrahman el-Havlavi'yi İslamiyet'i yaymak için bırakmışlardı. Bu tarihten itibaren Araplarla çok şiddetli savaş olmamış Hazarlar arasında İslamiyet az da olsa 


kabul görmeye başlamıştır. 


Mervan'ın valiliği dönemindeki kesin zafer Hazarlar üzerinde bir süre olsun siyasi hâkimiyet kurmaya yetmişti. Buna güvenerek olsa gerek ki Araplar diğer hâkim oldukları beldelerde olduğu gibi Hazar Türkleri arasında da İslam'ın hızla yayılacağını tahmin ediyorlardı. Böylece siyasi hâkimiyet de uzun süreli olacak ve yıllardır ordunun önemli bir kesimini meşgul eden cephe rahatlayacaktı. Ancak beklenilen olmamış Hazarlar yine İslam'a girmemişlerdir. Her şeyden önce Hazarlar arasında diğer İslamlaştırılan bölgeler gibi Arapların işini kolaylaştıracak kadar sosyal ve siyasi karmaşa yoktu. Buna ilaveten ülkedeki canlı ticari hayat, farklı unsurların uyum içinde yaşaması, zaten uzun yıllar Arap olmayanları aşağılayan Emevi hâkimiyetini cazip kılmıyordu. Hazar devletinin de bu sırada ilerleme dönemini yaşamasının yanı sıra kısmen yerleşik hayata geçmiş ve medeni bir toplum olmasının tesiri göz ardı edilemez. Hem oturmuş devlet düzeni hem geliri çok ticari faaliyetler ve dini hoşgörü ile tebaasının siyasi birliğini sağlaması Hazarları güçlü bir devlet kılıyordu. Mervan yönetimindeki bu ağır darbeden sonra Hazarlar Araplar için bir tehlike olmaktan çıkmışlardı. Ancak Emeviler bölgede sürekli ordu iskân edememişlerdi. Bu da zor durumda olan Hazar devletini yıkılmaktan kurtarmıştı. 
Aynı yıllarda Emevi devletinin de durumu pek farklı değildi. Zaten fazla sürmemiş 


kısa süre sonra (750) Emevi Devleti yıkılmıştır (Yıldız 1965: 198). 


Hazarların dört halife ve Emeviler dönemindeki Müslüman Arap saldırılarına karşı gösterdiği direniş dünya tarihi açısından ciddi sonuçlar doğurmuştur. Genel görüşe göre eğer Araplar bu engeli aşıp Kafkas dağlarını geçselerdi İslamiyet Doğu Avrupa cihetinden de yayılacak tarihin seyri farklı olacaktı. Zira adı geçen dönemde bölgede Türklerden başka Araplara direnecek siyasi bir teşekkül bulunmuyordu. 


Ayrıca sosyo - kültürel gelişimini tamamlamayan Doğu Avrupa'da İslam 


medeniyetinin gelişmesi daha hızlı olacağı çoğu tarihçi tarafından kabul 


edilmektedir. 


Hazarların başarılı mukavemetinde kendi iç dinamiklerinin tesirinin yanı sıra Bizans'la yaptığı siyasi ittifak önemli bir yere sahiptir. Sasanilere karşı birlikte hareket ederek zayıflamasına neden olan Hazar-Bizans ittifakı, hemen ardından gelen Arap tehlikesi nedeniyle devam etmiştir. 630”larda Hazar devletinin kurulması ile iyice kuvvetlenen birliktelik VIIL Yüzyılın sonlarına kadar devam etmiş, Kafkaslardaki Arap ilerleyişi durdurulmuştur. Siyasi ve ekonomik çıkarlar her iki devleti bir arada hareket etmeye iterken, Bizans sadece Kafkaslarda değil Anadolu topraklarında da kendisini iyice sıkıştıran Arap akınlarına karşı Türk müttefikini kaybetmek istememiştir. Bu amaçla akrabalık bağları ile de Hazarlarla yakınlık kurmuştur. Nitekim Justinian 11 (685-695), Konstantin Ш (741-755), Hazar prensleri ile evlenmişlerdir. Konstantin'in Prens Çiçek'ten doğan oğlu İmparator Leon, aynı zamanda Hazar Leon olarak da tanınmaktadır. Bizans Devletinin Hazarları tercih etmesinin bir nedeni de Hazarların bölgedeki mevcut en medeni toplum olmalarından kaynaklanmaktadır. Zira bölgedeki çoğu kavim henüz ya göçebe ya da medeni bakımdan gelişimini tamamlamamış vaziyetteydi. Diplomatik ve siyasi ilişkiler medeni bir toplumla rahatça sürdürülebilmesi ve canlı ticari hayat Bizans'ın böyle davranmasını gerekli kılıyordu. Nitekim Bizans Hazarların yıkılma aşamasında Ruslara yardım etmiş ve bölgede Hazarların yerini Ruslar gibi medeni olmayan kavimler almıştır. Bu durum uzun süre Kafkaslar ve Doğu Avrupa'da siyasi istikrarın sağlanamamasına neden olmuştur. Yaklaşık yüz elli yıl süren Arap-Hazar mücadelesi genelde çok çetin savaşlarla geçmiştir. Bu rekabet sonunda Kafkasların güneyi Arap hâkimiyetine geçmiştir ancak her iki taraf da maddi-manevi oldukça büyük kayıplar almıştır. Söz konusu mücadelede karlı çıkan taraf Bizans olmuştur. Bizans yıkılma tehlikesini atlatmakla kalmayıp zaman zaman Araplar üzerine saldırı dahi yapma 


fırsatını yakalamıştır (Ostrogoski 1981: 245). 


6.2. Abbasiler Dönemi 


İslam dünyasının başına Emeviler”in yerine Abbasiler'in geçmesi daha çok hanedan değişmesi olarak farz edilir. Fakat bu İslam tarihinde, Batı tarihindeki Fransız ve Rus ihtilalleri gibi kesin bir dönüm noktasını ifade eden bir ihtilaldir. O bir saray entrikasının yahut bir hükümet darbesinin neticesi değil, önceki idareden memnun olmayan halkın ve propagandacı siyasetçilerin etkin hale gelmesidir. Bu hareket, çoğu ihtilaldeki olduğu gibi yerleşmiş düzeni yıkmak isteyen genel arzunun birleştiği çeşitli menfaatlerin bir koalisyonundur. Zaferi kazanan Abbasiler”in birinci vazifesi, kendilerini iktidara getirmiş olan hareketin hayal kırıklığına uğrayan aşırı kanadını ezmek oldu. İhtilâlin baş mimarı Ebü Müslim ve arkadaşları bertaraf edildi 


ve onların taraftarlarının karıştığı ayaklanma bastırıldı (Lewis 2000: 111). 


Abbasilerin iktidarı ele geçirmesi ile Arap dış politikası özellikle ilk yıllarında barışa dönük bir siyaset arz etmekteydi. Daha ziyade iç politikada huzur ve asayişi korumayı, yeni kurulan devleti sağlamlaştırmayı hedefleyen politika gereği Hazarlarla fazla sorun yaşanmamıştır. Zaman zaman savaşlar olmakla birlikte Emeviler devrinde olduğu gibi uzun süreli ve şiddetli çarpışmaların meydana gelmediğini görmekteyiz. Halife Mansur Hazar Türkleri ile barışın korunmasına özellikle önem veriyordu. Bu amaçla Ermeniyye valisi Yezid b. Sülemi'ye bu 


konuda ihtiyatlı davranmasını önermiştir. 


Hatta Hazar hakanı ile mümkünse akrabalık ilişkileri kurmasını istemiştir. 
Vali Yezid bu amaçla Hazar Hakanı Bagatur'a teklifini iletmiş ve Hakan bu teklifi kabul etmiştir. Yezid başlık parası yerine geçen Yüz bin dirhemlik” Kalın ödedi. 
Hazar hakanı da Türk gelenekleri gereği kızının çeyizine oldukça yüklü hediyeler yüklemiştir. Kaynaklardaki bilgilere göre söz konusu hediyeler, dört bin adet kısrak, bin adet katır, bin yardımcı insan, on bin deve ve çift hörgüçlü bin Türk devesinden 


meydana gelmekteydi. Her iki tarafında bu iyi niyet girişimleri olumlu sonuç 


* Dirhem: 1. Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 g'lık eski bir ağırlık ölçüsü. 2. Bir tür gümüş para. 


vermemiştir. Çünkü bir süre sonra gelin giden Türk kızı doğum esnasında çocuğu ile birlikte ölmüştür. Arapların bunu intikam amacı ile kasıtlı yaptığı dedikoduları Hazar Hakanını yanıltmıştır. Hazarlar intikam amacı ile Arap hâkimiyetindeki Ermenistan ve Tiflis topraklarına saldırarak (765) çok sayıda Müslüman'ı öldürmüşlerdir. Bu saldırılar karşısında Abbasi ordusu fazla karşılık verememiş, Türkler de kış nedeni ile geri çekilmişlerdir. Sonraki yıllarda Araplar ile Hazarlar arasında Harun Reşid dönemine kadar sınır çatışmaları niteliğinde hafif savaşlar meydana geldi. Ancak bunların hiç biri Emeviler dönemindeki gibi şiddetli olmadı. Araplar bu süreçte ellerinden geldiğince Hazarlara karşı barış yanlısı politika izlemişlerdir. Şüphesiz bunda kendi içişlerindeki çalkantılı dönemlerin etkisi çoktur. Ülkenin her yanında patlak veren isyanlar güçlü rakipleri Hazarlara karşı ellerini bağlı tutuyordu 


(Armatov 2004: 273). 


Her iki devlet arasındaki son büyük savaş Harun Reşid iktidarında meydana geldi. Bu savaşın sebepleri hakkında Arap kaynakları iki farklı rivayet aktarmaktadırlar. Bunlardan birincisi Halife Mansur dönemindeki gibi Abbasilere gelin giden Hazar kızının doğum esnasında ölmesi üzerine odaklanmıştır. 
Azerbaycan ve Ermenistan valiliğine gönderilen Fadl b.Yahya El-Bermeki Kafkaslarda süregelen kargaşayı önleyemeyince, bir türlü güç yetiremediği Hazar 


Hakanını evlilik yolu ile barışa zorlamak istedi. 


Harun Reşid Kafkaslardaki sorunları çözmek için Said b. Selm Kuteybe El-Bahiliyi bölgeye vali olarak tayin eder. Ancak garak yerli halk gerekse Arap halkın başındaki mevcut vali Necm b. Haşim Harun Reşid'in gönderdiği valiye isyan ederler. Said Arapların kabul ettiği Necm'i yakalayıp öldürünce bölgede durum iyice karışır. Bölgede önemli bir nüfuza sahip olan ve uzun süredir valilik yapan Necm ailesi bu durumu kabullenmek istemezler. Necm'in oğlu Hazarlara sığınarak yeni valiye karşı savaş başlatır. 799 yılında meydana gelen bu savaşta Hazarlar bir süre 


Ermeni topraklarında kalırlar ancak sonra geri çekilirler (Dakuki 1987: 102). 


Bu büyük savaştan sonra her iki devlet arasında savaş pek görülmez. Bundan sonra ticari ve kültürel ilişkilerin ağırlıkta olduğu, İslami etkinin Hazarlar arasında 


baş gösterdiğini izlenmektedir. Daha önceden azda olsa var olan ticari ilişkiler 


X. Yüzyıldan itibaren artmaya başlamıştır. Barış ortamı Hazar ülkesini, Müslüman tüccarların en çok ticaret yaptığı sahalardan biri haline getirmiştir. Bunun bir uzantısı olarak din ve bilim adamları da Hazarlar arasında faaliyet göstermeye başlamışlardır. 
921 yılında ülkeyi ziyaret eden İbni Fazlan bahsettiğimiz durumu açıklayan şu 


ifadeleri kullanmaktadır: 


“Hazarlar İdil şehrini başkent yaptıkları sırada şehir nehrin iki tarafında oturmak üzere iskân edilmişti. Nehrin bir tarafında hakan ve ailesi diğer tarafında Müslümanlar oturuyordu. Müslümanların ve buraya gelen Müslüman tüccarların hukuki davlarına Hız denilen Müslüman görevli atanmıştı. Hız”dan başkası Müslümanlar arasındaki hukuki davalara bakamazdı.” 


Fazlan ülkeyi ziyaret ettiği sırada İdil şehrinde bir caminin olduğundan bahsetmektedir. İdil şehrini İbni Fazlan'dan muhtemelen elli yıl sonra ziyaret eden Mesudi ve İbni Havkal gibi müellifler şehirdeki cami sayısının otuz adet olduğunu ve Müslümanların ticari ve ilmi hayattaki etkilerinden bahsetmektedirler. Bu verilerden de anlaşıldığına gibi barış ortamının sağlanması ile birlikte Hazar Arap çekişmesi gayet dostane gitmiş, İslam dini tarihi düşmanlığa göre oldukça fazla yayılmıştır. 
Hakan ailesi Yahudi kalmakla birlikte halkın çoğu arasında İslam kabul görmüştür. 
Bu dostluk zamanla siyasi ittifaka dahi dönüşmüştür. X. Yüzyılın başlarında iyice 
kuvvetlenen Ruslar hem Hazarlara hem de Araplara büyük zarar veriyorlardı. 913 
yılındaki bir Rus saldırısında Müslüman, Türk ve Hıristiyanlardan oluşan ittifak Rus 


kuvvetlerini tamamen yok etmişlerdir (Armatov 2004: 296). 


Hazarlar arasında İslam'ın yayılmasına önemli bir etkende Harzem Türkleridir. Hazarlara saldıran Ruslara ve çeşitli Türk boylarına karşı Hazar hakanı Harzemlilerden yardım talebinde bulunmuştur. Harzem Türkleri İslam'ı kabul etmeleri şartı ile (965) Hazarlara yardım etmişlerdir. Aralarında yapılan anlaşma gereği Harzemliler sadece Müslüman olmayanlara karşı Hazarlarla birlikte hareket 


etmeyi kabul etmişlerdir. 


Bu anlattığımız tarihsel karşılaşma Türk - Arap ilişkilerinin bir nevi başlangıcı olmuştur. İki toplum artık sosyal yaşamda da bir birlikteliğe yavaş yavaş başlamışlardır. Orta Asya'da ki bu karşılaşmadan sonra Türklerden askeri ve yönetim 


açısından iyi yetişmiş olanlardan Müslüman Yakın Doğu'ya getirilenler olmuş ve 


çeşitli hizmetlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu faydalanma süreci Abbasi ve Emevilerin ilk zamanlarında başlamıştı. Bu devletlerde Türkleri kölelerden ayırmak 


için memlük terimi kullanılmaktaydı. 
6.3. Selçuklular Dönemi 


XI. yüzyıla doğru Türkler, kabile ve boylar halinde zaten kendi inanışlarına benzeyen İslam dinine girmeye başladılar. Doğuda Çin'in kuvvetlenmesinden dolayı Türk boyları batıya doğru yöneldiler. Bunlardan en agresif ve savaşçı olanları 


Selçuklulardı. 


Selçuklular 970 yılına doğru halifelik arazisine girdiler ve Müslümanlıkla tanışmaya başladılar. Müslümanlığı benimseyip kabul ettikten sonra yavaş yavaş yayılmaya başladılar. Bir müddet sonra İran'ın büyük bir kısmına hâkim oldular; 1055'te Irak'ı alarak Selçuklu devletine kattılar. Birkaç yıl içinde Selçuklular Suriye, Filistin ve zayıflamış olan Fatimileri ele geçirdiler. Ayrıca Arapların Anadolu konusunda Bizans'a karşı başarısızlığına son vererek Anadolu'nun büyük bir kısmını 


Türk ve Müslüman ülkesi haline getirdiler (Lewis 2000: 200). 


Selçuklular zamanında ekonominin yeniden düzenlenmesi dini hayatta da yankı buldu. Bağdat ve diğer büyük şehirlerde medrese denilen dini okullar kuruldu ve bunlar İslam dünyasında daha sonra kurulan benzerlerine temel oluşturdular. 


Bağdat Nizamiye Medresesi bunlardan en önemlisidir. 


XI. yüzyılın sonlarına doğru Selçuklular zayıflamaya başladı. Bu zayıflama devresinde Haçlılar Yakın Doğu'ya girdiler (1096). Haçlılar dinin psikolojik bir etken olduğu materyalist telakkiler tarafından harekete geçen ilk emperyalist hareketlerden birisini başlatmışlardır. Her ne kadar seferin hedefi Hz. İsa'nın mezarını kurtarılması ise de, bu sefere Bizans ve Fatimilerle ticari ilişkide bulunan İtalya şehir cumhuriyetlerinin tüccarları, savaş isteyen baronlar, prenslik kurmak 


isteyen gençler, günahlarını affettirmek isteyenler vb. katılmışlardır. 


İslam dünyasının parçalanmaya başlaması haçlılarında işine yaradı. İlk otuz yıl zarfında Haçlılar Suriye sahil şeridini zapt ettiler. Ayrıca Antakya, Urfa, Trablusşam ve Kudüs'te feodal beylikler kurdular. Bu süreçte bölgeye yerleşen 


Haçlılar için bir asimilasyon dönemi başlamıştı. Hıristiyanlar bölge halkının yaşam 


tarzını benimsemeye başladılar. 


Selahaddin tarafından kurulan Suriye-Mısır birleşik devleti haçlılardan Kudüs'ü ve birçok yeri geri aldı. Mısır merkezli Fatimiler'in elinde bulunan hilafete son vererek Bağdat Abbasi halifesinin adına para bastırdı. Fakat bu devlet uzun süre varlığını devam ettiremedi. Daha sonra yerine kurulacak Eyyubiler devrinde haçlılara 


karşı geliş ile İslam dünyasının en kudretli devleti oldular. 


Bu sıralarda İslam dünyası için haçlılardan daha başka yeni ve korkunç bir tehlike ortaya çıkmaya başladı. Uzak Doğu ve Asya'da Cengiz Han göçebe Moğol topluluklarını emrinde birleştirerek insanlık tarihinin en büyük istila hareketlerinden birini başlattı. 1220 yılında Moğollar bütün Maveraünnehr”i zapt ettiler. Batıya doğru fatih hareketleri kendine verilen Moğol prensi Hülagü Ceyhun önüne gelen her şeyi yok ederek fetih hareketlerine girişti. İran'ı ezip geçtikten sonra Bağdat'a girdi halifeyi öldürdü ve Abbasi hilafetine son verdi. Bu büyük siyasal ve dini kurumun 


yıkılması İslam dünyasında büyük etki yarattı ve ayrışma süreci hızlanmaya başladı. 


Selçukluların aksine Moğollar İslam dinini tercih etmediler ve eski dini alışkanlıklarına devam ettiler. Zapt ettikleri bölgede yaptıkları tahribatlar bu yüzden aşırı derecede olmuştur. Irak” ta Moğol istilasının ani tesirleri sivil hükümetin yıkılması ve ülkenin iktisadi hayatının temeli olan sulama kanallarının durması şeklinde oldu. Merkezi iktidarın zayıflaması göçebe kabilelere akın yapma fırsatı 


verdi ve durum daha da fenalaştı. 


Suriye'ye karşı bazı akınların yapılmasına rağmen Arap dünyasındaki Moğol istila hareketlerinin merkezi İran da bulunan Moğol devletine bağlanmış Irak ile sınırlıydı. Suriye ve Mısır bu badireden Eyyubi idaresinden doğan yeni rejim 


sayesinde kurtuldu. Eyyubiler Selçuklu yönetim biçimini benimsemişlerdi. İdareci 


* Asimilasyon: Bir çoğunluğa zorunluluk uygulamadan düşünceleri kabul ettirmektir. 


sınıf Türk hassa birliklerinin oluşturduğu askeri otokrasi idi ve bunlar Eyyubi 


hükümdarlarını bile kontrol ediyorlardı. 


XIIL yüzyılın ortalarına doğru Türk Memlükları Kahire'de iktidarı ele geçirecek güce erişmişlerdi. Böylece Mısır ve Suriye'yi 1517 yılına kadar idare edecek olan rejim, Memlük Sultanlığı doğuyordu. Memlük devleti gelişmiş ikili idari teşkilata sahipti. İki teşkilat da askeri şefler tarafından kontrol ediliyorlardı. Bu işlerde sivil memurlarda kullanılıyordu. Memlük sultanlığı istisnasız 1383 yılına kadar babadan oğula geçiyordu. Daha sonra saltanat en kudretli askeri şefin eline geçti. Bir sultan ölümünden sonra halefin kim olacağına karar verilene kadar sultanın 


oğlu resmi sultan oluyordu. 


İç çekişmeler, yeni bulunan ticaret yolları ve sürekli olan saldırılarla devlet zayıflamaya başladı ve nihayet 1517 yılında Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi ile 


son buldu. 


6.4. Osmanlılar Dönemi 


O dönemde en parlak dönemlerini yaşayan Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim öncülüğünde bu bölgeye yaptığı seferle birçok bölgeyi ve aynı zamanda halifelik makamını da ele geçirdi. Mısır ve Suriye 400 yıl boyunca Osmanlı'nın birer eyaleti oldular. Kısa zamanda Fas sınırına kadar bütün Berberi devletler Osmanlı hâkimiyetine girdiler. 1639 yılında Irak'ında İran'dan alınmasıyla hemen hemen bütün Arap dünyası Osmanlı hâkimiyeti altına girdi. Halifeliğinde Osmanlı'nın 


elinde olması Osmanlıyı İslam dünyasının lideri durumuna getirmişti. 


Bu liderlik Osmanlı'nın zayıflamaya başlaması ve 1914 1. Dünya Savaşına kadar devam etti. 1914'te 1. Dünya Savaşı sırasında Müslümanlık duygusu insanlar üzerinde hâkimdi. Müslüman Arapların çoğu, İngilizler tarafından işgal edilmiş olan Mısırda bile sempati bulan Türklerin yanında yer alıyordu. Fakat düşmanlık 


hislerinin yıllarca devam eden baskısı ve müttefik çabaları Arap milliyetçiliğinin 


* Otokrasi: Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimidir. 


hızlı gelişmesine yardımcı olmuştur. İngilizler 1916'da Hicazda bir Arap ihtilâlini örgütlemeyi başardılar ve malzeme karşılığında savaşın sona ermesinde onlara bağımsızlık o verileceği vaadiyle bedevi kuvvetlerinde Suriye'nin işgalinde 


faydalanmışlardır. 


Barış anlaşması bağımsızlık hususunda Arapların umduklarını karşılamaktan uzak idiyse de onlara bazı şeyler getirmişti. Yeni devletler, müttefiklerin Türk hâkimiyetine son verdiği Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'de kuruldular. 
Bununla beraber dört gözle beklenen bağımsızlık tehir edildi. İngiliz ve Fransız mandaları kuruldu. İki dünya savaşı arasındaki sürede hızlı ekonomik ve kültürel gelişmenin sonunda kuvvetli bir şekilde ortaya çıkan Arap hayal kırıklığı, hala dini karakter taşıyan idaresinde ve siyasetinde eski düzenle şartlandırılan bir seri kuvvetli milliyetçilik hareketleri olarak kendini gösterdi. Fakat buna rağmen veya muhtemelen bu yüzden bu hareketler Arap-Müslüman cemiyetinin yetişmiş ve siyasi şuura sahip liderleri ve ideolojilerini ortaya koyan seçkin zümresinden tutan da kendi hayatını tamamen değiştiren bir yabancı idare karşısında şikâyetini ve memnuniyetsizliğini ifade eden bedbaht ve cahil köylüye kadar herkesin hayatını 


etkileyen halk hareketleri idi. 


Mücadele sertti ve destek gördü; siyasi gayelerini gerçekleştirmede milliyetçiler genelde başarılı idiler. Mısır ve Irak yakın bir gelecekte bağımsızlıklarını kazandılar. Emperyalizme karşı mücadele Suriye, Lübnan ve Filistin'de yoğunlaştırıldı. Filistin'de durum Yahudilerin bağımsızlık meselesi yüzünden karışık bir hale geldi. IL Dünya Savaşı, uzun bir hazırlık devresinden sonra Mart 1945'te bağımsız Arap devletlerine Suriye ve Lübnan'da katıldı. Bu bağımsızlıklarla birlikte Arap birliği kurulmuş oldu. Bu birlik Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Su'üdi Arabistan, Ürdün ve Yemen'den meydana geliyordu. 1948'de Filistin'de İngiliz mandasının sona ermesi ile birlikte bağımsız İsrail Devleti'nin kurulması süreci başladı ve karışıklık arttı. Filistin'in tamamına yakını kurulan İsrail 


Devleti'nin sınırları içinde kaldı. 


* Bedbaht: Mutsuz, bahtsız, talihsiz. 
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1950 — 1960'larda bağımsızlık kazanan bazı Arap devletleri ortaya çıktı. 


Bunlar; Libya, Sudan, Tunus, Fas, Moritanya, Kuveyt ve Cezayir'di. 


Dünya ile entegre olma konusunda Arap devletlerinin önünde çeşitli yollar vardı veya bu entegrasyonu kabul etmeyeceklerdi. Araplar kendilerine mahsus ve hüviyetlerini bu bütünün içinde eriterek kendilerine sunulan yeni medeniyetin şeklilerinden birini kabul edebilirler. Batı'ya ve onun eserlerine sırt çevirebilirler ya da Batı ile eşit şartlarda bir işbirliğine girişerek onun ilmini ve dünya görüşünü bütün cepheleriyle alarak kendi tevarüs ettikleri gelenekleriyle dengeli bir şekilde 


cemiyetlerini içinden yenilemeye çalışabilirler. 


7. Arap Milliyetçiliğine Genel Bir Bakış 


“Araplar bizi arkadan vurdu mu”? sorusunu inceleyecek olursak; 1. Dünya Savaşı'nda Mekke Şerifi Hüseyin'in İngilizler ile anlaşarak Osmanlı'ya isyan ettiği ve ordumuzu arkadan vurduğu doğrudur. Ama hep atlanan nokta Şerif Hüseyin'in 


Arapların tümünü temsil etmediği, aksine bir istisna olduğudur. 


Aynı gerçek, American-Israeli Cooperative Enterprise (Amerikan-İsrail İşbirliği Girişimi) adlı düşünce kuruluşunun başkanı, Ortadoğu analisti Mitchell G. 


Bard tarafından da, söz konusu kuruluşun resmi sitesinde şöyle vurgulanıyor: 


“O dönemin romantik kurgusunun aksine, Arapların çoğu 1. Dünya Savaşı'nda Türklere karşı müttefiklerin yanında savaşmadılar. İngiliz Başbakanı David Lloyd George'un belirttiği gibi, Arapların çoğu, Türk yöneticileri için savaştı. (Osmanlı İmparatorluğu'na isyan eden) Faysal”ın Arabistan”daki taraftarları, bir istisnaydı”. 


Arapların topluca ihanet etmesi bir yana, bazıları Osmanlı ordularını fiilen desteklemiştir de. 1. Dünya Savaşı'nda Türk ordusu ile beraber çeşitli cephelerde Türklerle omuz omuza çarpışan Arapların büyük yararlıkları da vardır (Kurşun 1992: 


153). 


Arap milliyetçiliğinin öncüsü Hıristiyan Araplardı. Arap milliyetçiliğinin Osmanlı”da Türk milliyetçiliğinden daha önce geliştiğini belirtmek gerekir. Arap 


milliyetçiliği, 1860”larda, Suriyeli Arap entelektüeller arasında doğmuştu. Osmanlı 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İmparatorluğu'na ve yönetimindeki Türklere karşı ciddi bir antipati besleyen bu entelektüellerin dikkat çekici bir yönü ise, çoğunun Hıristiyan oluşuydu. Butros El-Bustani, Faris Şadyak, Nakkaş, Corci Zeydan gibi Hıristiyan Arapların öncülüğünde başlayan bu harekete katılan Müslüman Araplar ise, çoğunlukla Batılı fikirleri benimsemiş seküler aydınlardı. Arap milliyetçiliğini geliştirirken Arapların İslam 


öncesi tarihlerine ilgi duymaları, bundan kaynaklanıyordu. 


Buna karşılık muhafazakâr Müslüman Arapların çoğu, Osmanlı'ya sadakat duyguları içindeydiler. Hatta sadece Sünni Araplar değil, Irak ve Suriye'deki Şii Araplar arasında bile Osmanlı'ya ve Hilafet'e bağlılık duygusu vardı (Karpat 2004: 
379). 


Bu konuda araştırmaları olan Prof. Kemal Karpat, Osmanlı İmparatorluğu ”ndaki Arap milliyetçiliğinin, Hıristiyan Araplarınki hariç, aslında en 


son noktaya kadar “ayrılıkçı” olmadığına dikkat çekerek şöyle demektedir: 


“Görülüyor ki Arapların milli hareketi esasında ayrılıkçı bir hareket değildi. Arapların birçoğu Osmanlı hükümdarlarını yabancı bir sömürgeci güç olarak değil, sadece Arap kökeninden olmayan, iktidarda bir hanedan olarak görüyorlardı ve Osmanlı Devleti ve hanedanı Müslüman kaldıkça ve Arapların hayat tarzına saygılı oldukça, özlemlerini yerine getirmeye söz verdikçe ve onları Avrupa işgaline karşı korudukça, itaat etmekten geri kalmıyorlardı. Geçmişte şan ve şereflerini ilk hatırlayan veya hayal edenler ve tarihlerinin modern bir versiyonunu yaratmaya çalışanlar Müslüman değil Hıristiyan Araplardı”. 


İngiliz tarihçi Peter Mansfield”e göre, Osmanlı'daki Arap milliyetçiliğinin sınırlı kalmasının iki nedeni vardı: Birincisi, bu Avrupa kökenli milliyetçilik fikirlerinin bu yerlere (henüz) işlememiş olması, ikincisi de, Sultan IL Abdülhamid”in İmparatorluğun elinde kalanını bir arada tutmak için uyguladığı 


başarılı ve kurnazca yöntemlerdi (Mansfield 1971: 30). 


Abdülhamid”in saltanatı boyunca Arap milliyetçiliğinin önceki hızını kaybetmiştir ve Abdülhamid, Arap milliyetçiliğinin harekete geçmesini geciktirmiştir (Kurşun 1992: 30). 


Sultan Abdülhamid'in politikasının temeli, 19. yüzyılda hâlâ devam eden dini 


bağlılık ve geleneksel siyasi sadakat faktörünü canlandırarak Osmanlı devletini ve 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ülke bütünlüğünü kurtarmaktı. Kürtler arasında kurulan Hamidiye Alayları bu büyük siyasetin uygulamalarından biriydi. Sultan, alaylar yoluyla Kürtlerin babası olarak anıldığı gibi, Arapların da hamisi oldu. Abdülhamid, uyruğundaki Arapların kalbini kazanmak için Arap ülkelerindeki dinsel kuruluşlara, tarihi camilerin onarım ve süsleme işlerine önemli bir fon ayırmış, çevresindeki danışmanları arasında Arap düşünürlerine her zaman iyi davranmış, değer vermişti. Bedevi Şeyhlerinin çocuklarını eğitmek için özel okullar açmış, bu yolla onlara Osmanlılık bilinci 


aşılamıştı. Bu politikanın siyasi meyvelerini de almıştı. 
Örneğin Peter Mansfield (1975)”a göre: 


“1904'te Osmanlı Padişahı Sina üzerinde hak iddia ettiğinde, Mısırlı milliyetçi lider Mustafa Kamil, İslamcılık ruhu içinde, onun yanında ve Mısır'ın çıkarlarını savunan Lord Cromer'in karşısında yer almıştı”. 


Kurtuluş Savaşı'nda da kitlesel bir Arap ihaneti yaşanmadı. 
8. Türkiye'nin Dış Politikasında Arapların Yeri 


Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu topraklar ve konum açısından dünya üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Bu yüzden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulana dek bu topraklar birçok devletin saldırısına uğramıştır (Akdin-Çakmak-Genç 2006: 197). 


Yurdun işgali ve milli mücadele döneminden başlayarak dış politikanın temel hedefi yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni milletlerarası alanda tanıtmak olmuştur ki; bu, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde de dış politikanın esaslarını oluşturmuştur. Türkiye'nin modern anlamda bir milli devlet olarak uluslararası 


alanda meşruiyet kazanması Lozan Konferansı ile gerçekleşmiştir. 


Lozan konferansından sonra Türk dış politikasının esası Atatürk tarafından “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ifade edilmiştir. Bu amaçla, yapılan önemli yaklaşım ve girişimlerle eski düşmanlarımız olan devletlere barışçı elimizi uzattık. İngilizlerle, Yunanlılarla bu yoldan dostça yakınlıklar kurduk. Türk-Yunan yakınlaşması öteki 


Balkan devletleri üzerin de olumlu etkiler yarattı. Yunanistan, Yugoslavya ve 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Romanya ile yapılan anlaşmalarla Balkan Antantı doğdu. Aynı anlayışla, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabad Paktı yapıldı. Batı ve doğu komşularımızla 


iyi ilişkiler kurduk (Feyzoğlu 1982: 51). 


Atatürk'ün çok önem verdiği dış politikada temel esaslar; Gerçeklik, bağımsızlık, barışçılık, güvenlik politikası, batıcılık ve akılcılık olarak belirlenmişti ve bu bağlamda Türkiye dış politikasında Batı'ya yönelmişti. Yeni kurulan devlette laikleşme ve demokratikleşme çabaları zaten bu kavramların kaynağı olan Batı ile iyi ilişkiler sayesinde hızlanacaktı. Orta Doğu ve Arap devletleriyle kurulacak iyi ilişkiler Türkiye açısında önemliydi ama bu konuda bir sıralama yapılacak olursa 


Batı'nın gerisinde kalacağı açıktır. 


Arap devletleriyle, Cumhuriyetin ilk yıllarında olan ilişkiler de zaten birebir olarak kurulmamıştı ve bu ilişkilerde Batılı bir devletin dahil olması söz konusuydu. 
Örneğin Irak ile sınırımız ve Musul sorununda İngiltere, Suriye ile Hatay Sorununda 


Fransa söz sahibi devletlerdi. 


Kısaca anlattığımız bu konuda sonuç olarak; Türkiye demokratik ve laik bir devlet olma özelliğini sürdürürken tüm dünya ile iyi ilişkiler kurma felsefesini esas olarak kabul etmiştir. Cumhuriyetle beraber kendini daha çok Batı'nın bir parçası olarak görmüştü ve yüzünü Batı'ya çevirmişti. Cumhuriyet tarihi ders kitaplarında da dış politika konularında ağırlıklı olarak batılı devletlerle olan ilişkilere yer verilmiştir. Arap devletleriyle olan ilişkiler, benzer sorunlar yaşamamış olmamıza 


rağmen Yunanistan ve Ermenistan? a göre çok daha az yer kapsamaktadır. 
9. Hatay Sorunu 


Misak-ı Milli sınırları içinde yer almasına karşın, 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilâfnamesi ile Suriye sınırları içinde bırakılmak zorunda kalınan Sancak, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra gündemden düşmedi. Mustafa Kemal Paşa, Lozan Barış Konferansı'nın kesintiye uğradığı 15 Mart 1923'te Adana'ya yaptığı bir gezide, sancak sorununun dış politikanın öncelikli konuları arasında yer alacağının mesajını verdi. Sancak göçmenlerinin de yer aldığı karşılama töreninde, siyahlara bürünmüş, 


elleri kolları zincirli Ayşe Fitnat adında genç bir kız öğrencinin “Gazi Paşamız bizi 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ы 


kurtar” sözüne, “40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz” cevabını vererek 


kararlılığını gösterdi (Konuralp 1996: 139). 


Türkiye'deki bazı resmi kurumların, Adana'ya göç eden Sancaklı Türkler tarafından kurulan İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni desteklemeleri bu kararlılığın önemli bir göstergesi oldu. Ancak, Sancak Türklerinin Lozan”daki Türk heyetine ve Ankara'daki üst düzey yöneticilere Türkiye'ye katılma konusunda yaptıkları başvurular olumlu sonuçlanmadı ve Lozan Barış Antlaşması'yla Sancak'ın Suriye sınırları içinde kalmasına onay verildi. Hiç 


kuşkusuz siyasal durumun dayattığı bu karar geçici olarak değerlendirildi. 


Fransız manda yönetimi, tüm bölgeye yayılan Arap milliyetçiliğini sindirmeye çalıştı. Daha önce Halep, Şam, Lübnan ve Alevi (Lazkiye) biçiminde dörde ayırdığı Suriye'de yeniden bir yapılandırmaya giderek, Halep ve Şam'ı Suriye Devleti adı altında birleştirdi. Sancak”ı da Şam'a bağladı. Bu aşamada Türk basını konuyla yakından ilgilendi. Türk ve Fransız tarafları sorunların büyümesi karşısında sınırın tam olarak tespit edilmesi için 1921 tarihli Ankara İtilafnamesi'nin 8. 
maddesine göre daha önce belirlenmesi gereken, komisyonun kurulması için 30 
Mayıs 1925'de Halep'te bir protokol imzaladılar. Fransa'nın Suriye-Lübnan Yüksek Komiseri De Jouvenel başkanlığında bir delegasyon Ankara'ya gelerek, 30 Mayıs 1926'da Türkiye Cumhuriyeti ile uluslararası bağıtlar gereğince Suriye-Lübnan üzerinde sahip olduğu yetkiye dayanarak davranan, Fransız Cumhuriyeti arasında 


dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri sözleşmesini onayladı (Soysal 1983: 281-303). 


Bu diplomasi sürecinde Şam'da Ahmet Nami Beyin başkanlığında bir hükümet kurulunca, Sancak”ta bağımsızlık yönünde bir hareket başladı. De Jouvenel 
4 Nisan 1926'da yayımladığı bir kararla, Sancak'ta seçimlere gidileceğini, 
seçimlerde belirlenecek olan dört temsilcinin mevcut sekiz temsilciye eklenmesiyle 
12 üyeli bir “Millet Meclisi” kurulacağını ve bu Meclis'in Sancak'ın gelecekteki 


statüsüne karar vereceğini bildirdi (Ada 2005: 84). 


Nitekim bu Meclis, Sancak'ın bağımsızlığını ilan etti ve bir Anayasa 


hazırladı. Fransız Yüksek Komiseri Suriye'deki Arap milliyetçilerinin yoğun tepkisi 
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üzerine Sancak Hükümeti'nin adını Şimali” Suriye Hükümeti olarak değiştirdi. 12 
Haziran 1926'da Sancak Meclisi bağımsızlık kararını geri aldı. Suriye'de 1928'de yapılan seçimler sonucu oluşturulan Kurucu Meclis, hazırladığı Anayasaya ek olarak “İskenderun Sancağı Statü Organiği” adında bir belge oluşturarak idari, mali ve kültürel özerkliğin sınırlarını belirledi. Belge, 1930'da Cemiyeti Akvam”da Mandalar 


Komisyonu tarafından kabul edilerek, sancak uluslar arası güvenceye bağlandı. 


Sancak Sorunu'nda asıl kırılma noktasını oluşturan gelişme, Leon Blum başkanlığındaki sol-liberal Halk Cephesi Hükümeti'nin 9 Eylül 1936'da Suriye'ye bağımsızlık öngören Fransa-Suriye Dostluk ve İttifak Antlaşması'nı imzalamasıdır. 
Antlaşmada, Sancak'la ilgili bir madde bulunmamasına karşın, 3. maddede, Fransa'nın, Suriye ile ilgili olarak ya da onun adına imzaladığı uluslar arası antlaşma ve sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerinin, mandanın sona erdiği. Suriye 


hükümetine devredileceği hükmüne yer verilmişti (Güçlü 2001: 98). 


Sancak'ın özel statüsünü kaybetme riskini taşıyan ve hatta sıkı bağlarla Suriye'ye bağlanmasını gündeme getirebilecek olan bu antlaşma, başlangıçta Türk kamuoyu ve resmi makamlarınca ihtiyatla karşılandı. Türk dışişleri yetkilileri Paris'ten dönen Suriye heyetiyle yaptıkları görüşmeden bir sonuç alamadılar. 
Gelişmeleri yakından izleyen Mustafa Kemal Atatürk, Fransa-Suriye Dostluk ve İttifak Antlaşması'nın imzalanmasından birkaç gün sonra özel kalem müdürü Hasan Rıza Soyak'a, Sancak'ta Türkiye'nin garantisi altında müstakil bir Türk Devleti'nin kurulması projesinin uygulanacağını söyleyerek, uzun soluklu bir diplomatik sürecin 


başlayacağının işaretini verdi (Soyak 2004: 532 ). 


Mustafa Kemal Atatürk'ün “Müstakil Hatay Türk Devleti” tezi 26 Eylül 1936'da Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, tarafından Milletler Cemiyeti'nde dünya kamuoyuna açıklandı (Ada 2005: 111). Böylece; Türkiye, nüfusun büyük çoğunluğu Türklerden oluşan Sancak'ın kendi kendini yönetme sorununu 


uluslararası platforma taşımış oldu. 


* Şimali: Kuzeyle ilgili, kuzeye özgü olandır. 
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Türkiye, Fransa Hükümeti'ne 9 Ekim 1936'da bir nota vererek, diplomasi atağını üst düzeye çıkardı. Notada; Sancak ahalisine kendi kendilerini yönetecek olanağın tanınmasına medar olacak bir rejimin verilmesi istendi. Fransa'nın cevabının beklendiği bir sırada, Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1936'da TBMM'nin 5.Dönem, 2. toplanma yılını açış konuşmasında; Türkiye ile Fransa'nın arasında tek ve büyük meselenin “hakiki sahibi öz Türk olan İskenderun-Antakya ve Havalisinin mukadderatı” olduğunu ve bunun üzerine “ciddiyetle ve kabiliyetle” 


durulmasının zorunlu olduğunu kamuoyuna açıkladı (Arsan 1981: 392). 


Bazı Türk aydınları Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlı tutumuna ve Hükümet'in diplomatik baskısına paralel olarak, dönemin dil ve tarih tezleri ekseninde bölgenin Türk sakinlerinin Eti Türklerinden geldiğini kanıtlamaya çalıştılar. Bunların içinde en çarpıcı olanlarından biri Siirt Milletvekili İsmail Müştak Mayakon'ın yaklaşımıdır. Mülkiye Mektebi mezunu ve uzun süre çeşitli gazetelerde yazarlık yapan İsmail Müştak Bey; Antakya, İskenderun ve havalisinin sahibi olan Türklerin Orta Asya ve Altaylardan kalkarak önce Asya, daha sonra da bütün dünyaya yayılan Türklerin bir parçası olduğunu öne sürdü. Bunların bir kısmı Çin'in şimaline gidip orada yerleşmişler ve o havaliye kendi isimlerini vermişlerdir. Çin'in şimalindeki memleketler tarih kitaplarında hâlâ (Hatay) diye zikr olunmaktadır. 
Bütün bu gelişmeler Türkiye'nin kurumları ve kamuoyuyla soruna sahip çaktığını 


göstermektedir (Güneş 2001: 506). 


Sorunun gittikçe karmaşıklaşması ve Türkiye'yi daha fazla karşısına olmak istemeyen Fransa, konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürme kararı aldı. Türkiye'nin de uygun görmesiyle Milletler Cemiyeti 14-16 Aralık 1936 tarihleri arasında sorunu tartışarak, çözüme ulaşmaya çalıştı. Bunun için, İsveçli Sandler'i raportör olarak atadı. Sandler”in Milletler Cemiyeti Konseyi'ne sunduğu ön raporda, tarafların temsilcilerinin birbirleriyle görüşmelerini, Konseyin incelemeler yapmak üzere bölgeye üç gözlemciyi göndermesini önerdi (Pehlivan-Sarınay-Yıldırım 2001: 77- 


122) 


Milletler Cemiyeti Konseyi”nde görüşmelerin sona ermesinden sonra Paris”e 


giden Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras başkanlığındaki Türk Heyeti, Fransızlara 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şu önerilerde bulundu: Hatay”a tam bağımsızlık tanınması, Suriye, Lübnan ve bağımsız Hatay Devleti”nden bir konfederasyon oluşturulması ve İskenderun limanlarının bir kısmının Türkiye'ye kiralanması ve demiryollarının kombine edilmesi. Fransa, Hatay'ın hızla Türkiye'nin uydusu haline geleceği gerekçesiyle 


konfederasyon teklifine sıcak bakmadı (Ada 2005: 123). 


Hatay Sorunu hızla yeni bir şekil almaya başladı. Sandler, hazırladığı raporu 
27 Ocak 1937'de Milletler Cemiyeti Konseyi'ne sundu. Raportör raporunda, 
Hatay'ın içişlerinde tümüyle bağımsız, ayrı bir varlık olmasını, dışişlerinde Suriye tarafından yönetilmesini ve Suriye ile ortak gümrük ve para birliğine sahip 


bulunması gibi hususlara yer verdi (Soyak 2004: 590-592). 


Sandlerin raporu çerçevesinde 5 kişilik uzmanlar komitesi, Hatay'ın statüsü ve anayasasını hazırladı. Belgeler 29 Mayıs 1937'de Milletler Cemiyeti Konseyi'nde oybirliği ile kabul edildi. Böylece Hatay'ın ayrı bir varlık olduğu hukuksal bir nitelik kazandı (Soysal 1983: 549-572 ). 


Milletler Cemiyeti Konseyi'nde Hatay'a ait belgelerin kabul edilmesi ve Türkiye ile Fransa arasında Sancak'ın toprak bütünlüğü ve Türkiye-Suriye sınırının güvenceye alınmasına ilişkin antlaşmaların imzalanması, Suriye'de milliyetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Büyük ve bağımsız Suriye'yi kurmayı hedefleyen Vatani Partisi yandaşları Türklere saldırmaya başladı. Hatay'ın bağımsızlığını kabul etmediklerini açıklayarak, bu bölgeyi Suriye'ye katacaklarını ifade ettiler 


(Cumhuriyet 1937 N. 4693: S. 1). 


Türkiye, Suriye”den yükselen milliyetçi tavrı ve Türklere yönelik saldırganlığı başlangıçta düşük dozda bir tepkiyle karşıladı. Ancak olayların artarak devam etmesi üzerine tutumunu değiştirdi. Yüzleri Ankara”ya dönük Türklerin can ve mal güvenliği kalmamıştı. Yunus Nadi, çok açık ifadelerle Suriye”ye yönelik sert bir makale yayınladı. Fransa”nın görevini yapmadığını, Suriye”nin bağımsız olmaya hak etmediğini, Türkiye”nin tek gayesinin Hataylı Türklerin en ufak bir zarar görmemesi olduğunu açıklayarak, güney sınırlarının güvenli olmadığını belirtti. 


Milliyetçi ve saldırgan Suriyelilere iki gerçeği hatırlattı. Cumhuriyet'e göre; 


28 


“İlki Hatay'da kargaşalıklar yaparak ırkdaşlarımıza getirecekleri ziyanları behemehâl kendilerine ağır surette tazmin ettiririz. İkincisi Hataya karşı yarattıkları emniyetsizliği tamamıyla bertaraf etmek için hududu Suriye'nin neresine kadar lazımsa orasına kadar götürürüz. Eğer akılsızlık etmekte devam ederlerse Suriyelileri bu akıbetlere uğramaktan yalnız bir tek mandater devlet değil, bütün dünya bir araya gelse kurtaramaz. Akılsızlığın bu derecesi terbiyesizliktir”. 


Dönemin siyasi anlayışı göz önüne alındığında Hükümetten pek de habersiz yapılması olanaklı olmayan bu değerlendirme, Türkiye'nin sorunu kendi lehine çözmek için her şeyi göze aldığının bir göstergesidir. Öte yandan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ise, Suriye gazetecilerine verdiği demeçte, Cumhuriyet'e göre; 


“Araplar Türklerle birbirlerinin milli hislerine hürmet ederek dost geçinmeğe mecburdurlar” 


Açıklamasını yaparak gerilimi kontrol altında tuttu. 


Bu süreçte, Türkiye, Hatay sorununun makul ve adil bir şekilde çözülmesiyle, “Müstakbel-müstakil Suriye'nin hudutlarının en kati şekilde teminat altına” alındığı tezini işledi. Suriye ile iyi komşuluk ve dostluk ilişkisi kurma niyetini 


öne çıkardı. 


Türkiye'nin dinamik ve dengeli politikası, bağımsızlığını kazanmaya çalışan Suriye'de farklı şekillerde karşılık buldu. Vatani Partisi yandaşları eskiden olduğu gibi Türklere yönelik eylemlerini sürdürdüler. Ancak bazı liderler siyasi konjonktürün hassaslığı karşısında Türkiye ile anlaşma mesajları vermeye çalıştılar. 
Bunlardan biri olan ve Hatay'daki Araplar üzerinde etkili olan Usbetülümemi Kavmi Cemiyet lideri Zeki Arsusi, Cenevre'de alınan kararlardan ve imzalanan antlaşmalardan hoşnut olmadıklarını açıkladı. Gelecekte antlaşmaya istedikleri şekli vermek üzere seçimlere katılacaklarını ilan etti. Bununla birlikte Türklerle anlaşmanın tek yol olduğunu belirtti. Cumhuriyet'e göre; 

“Bu, tek gayemizdir. Ve buna vüsul için çalışacağız. Bizim Türklerle anlaşmamız hiç 

de müşkül değildir. Bunun için tek şart harici tesirlerin, müdahalelerin ortadan kalkmasıdır. Biz, Türklerle baş başa kalınca mutlaka anlaşacağız. Çünkü bunca senedir burada hep beraber yaşıyoruz, bugüne kadar aramızda esaslı bir ihtilaf da çıkmış değildir. O kadar ki birbirimizin yalnız hemşerisi değil, hatta akrabasıyız bile. Bu 


seferki çarpışmalarda, yazık ki birbirine el kaldıran silah çeken amcazadeler, dayızadeler bile vardı”. 


Suriye Başbakanı Cemil Mardam ise halka yaptığı bir konuşmada tek 


amaçlarının İskenderun Sancağının Araplığını muhafaza olduğunu açıkladı. Üstü 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kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etti, ancak bir hafta sonra Cumhuriyet gazetesi muhabirine verdiği demeçte, Türkiye ile Suriye arasında mevcut olan sorunların çözülemeyecek sorunlar olmadığını ve “Türkiye ile çok samimi bir dostluk içinde 


yaşamağa mahküm” olduklarını öne sürdü (Cumhuriyet 1937: N. 4725: S. 5). 


Gerçekten de Suriye Başbakanı uluslararası konjonktürün Türkiye lehine olduğunu kabullenmişti. İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nca değerlendirilen bir raporda İngiltere'nin Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu ifade edilmişti. Diğer Arap ülkeleri de Suriye'nin yanında yer almamıştı. Türkiye”nin Irak'la, Mısır'la ve Ürdün”le sürdürdüğü ikili ilişkiler sonucu bu ülkeler, Hatay konusunda Ankara'ya yönelik çıkışlarda bulunmadılar. Suudi Kralı İbni Suud ise, Arap dünyasının Hatay'ın Suriye'den ayrılmasına tepki gösterdiğini, bu yönde telgraflar aldığını, fakat Türkiye ile ilişkileri bozmamak için doğrudan tepki göstermediğini Cidde”deki İngiliz diplomata aktarmıştı (Arslan 1997: 22). 
Özellikle Türkiye”nin Ortadoğu”daki başat rolünü teyit eden Sadabad Paktı”nın bu 


tarihlerde imzalanmış olmasının büyük etkisi vardır. 


Hatay”da zincirleme olaylar devam ederken, Milletler Cemiyeti ise İngiliz Thomas Reid”in başkanlığında “Sancak”ta İlk Seçimleri Düzenleme ve Denetleme 


Komisyonu” oluşturdu. Komisyon 20 Ekim”de Sancak”ta çalışmalarına başladı. 


Fransa”nın Suriye”deki Yüksek Komiseri De Martel”in Sancak”ta yeni refimi resmen yürürlüğe konulacağı gün olan 29 Kasım 1937”de bayrak krizi nedeniyle bölgeye gitmekten vazgeçmesi Türk tarafınca sert bir şekilde eleştirildi. Kriz, hiçbir bayrağın çekilmemesine karar verilerek aşılmaya çalışıldı. Ancak olayların önü alınamadı ve De Martel Antakya”ya gelmediği için yeni refim yürürlüğe konulamadı. 
Bütün Türkiye'de yeni rejimin yürürlüğe gireceği beklentisiyle olağanüstü törenler düzenlenmişti. Ancak hakikat anlaşılınca bayram sevinci yerini öfkeye bırakmaya 


başlamıştı. 


Yeni seçim talimatnamesinin 21 Nisan 1938'de yürürlüğe konulmasına karar verildi. Suriye'de ise, Arap milliyetçilerinin Türklere yönelik saldırıları devam ederken, Suriye Hükümeti ve hükümete yakın olan çevrelerde Türkiye'ye sıcak 


mesajlar gönderilmeye başlandı. Hatta bazı muhalifler de doğrudan doğruya 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Türkiye'yi hedef almak yerine, Fransa'nın Suriye ile yaptığı antlaşmanın manda rejiminden daha berbat bir nitelik taşıdığını ve antlaşmanın gerek evvelki şekli ve gerek sonraki ilavelerle Suriye'nin bütün milli varlığını ihlâl eden bir vesika olduğunu açıkladılar. Milletler Cemiyeti'nin dünyada ortaya çıkan dış politik krizlerin sonucu olarak Türkiye'nin her istediğini yerine getireceğini öne sürdüler. 
Suriye Başbakanı Cemil Mardam 15 Şubat 1938'de Şam'da Cumhuriyet gazetesi muhabirine verdiği demeçte, Fransa-Suriye Antlaşması onaylandıktan sonra, Suriye'nin Sadabad Paktı'na ve “Arap ittihadına” gireceğini açıkladı. Cumhuriyet'e göre; 
Bu paktların mucidi olan Atatürk'e bütün Şark'ın minnettar olduğunu vurguladı: “Atatürk, yalnız Türklerin değil, bütün Şark”ın atasıdır. Şark, ondan nur alarak onun 


izinde yürüyor. Atatürk olmasaydı, Şark”ın hali ne olurdu? Onun adı, Atatürk değil Atadoğu olmalıdır”. 


Açıklamalar ve muhaliflerin tutuklanması Suriye”nin resmi politikasının 


değişmekte olduğunun göstergesiydi. 


Seçimler, gergin ve olayların tırmandığı bir süreçte, 3 Mayıs 1938”de Milletler Cemiyeti'nin Seçim Komisyonu'nun gözetiminde başladı. Arap milliyetçisi Vatani Partisi üyeleri, her türlü yöntemi kullanıp Türkleri sindirmeye çalıştılar. 
Nusayrileri etkileyerek Türkler aleyhine kışkırtmaya, buna direnenleri yıldırmaya çaba gösterdiler. Nusayri Cemaati ileri gelenleri Atatürk'e müracaat ederek yardım 


istediler. 


Seçim süresince Arap milliyetçiliğini ve Hatay'ı Suriye'ye bağlamayı temel ilke edinmiş gazeteler yayınlarını yoğunlaştırdılar. Suriye Hükümeti tarafından kapatılan, daha sonra yayınlanmasına izin verilen El-Kabes gazetesi, Türkiye'nin Nusayrilere yönelik politikasını Kemalistlerin hayal üzerine bina ettikleri iddialar olarak değerlendirdi. 12 Mayıs tarihli nüshasında, “Arapların önde Aleviler olmak 


üzere gösterdikleri büyük faaliyet iyi neticeler vermektedir. Kendilerini Türk olarak 


* Nusayri: Türkiye'de Adana, Mersin ve Hatay'da yerleşmiş yerli halkın ve Suriye yönetimindeki Esadların da mensub olduğu Aleviliğin bir koludur. Şu anda dünya genelinde yaşayan Nusayri'lerin büyük kısmı Türkiye (Çukurova bölgesi) ve Suriye" dedir. Suriye'de nüfusun 7615" ini oluşturmaktadırlar. 
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kaydettirenlerin adedi iki elin parmakları yekünunu geçmez. Bu da ekseriya tazyik 


ile elde edilen bir şeydir” iddiasında bulundu (Cumhuriyet 1938 N. 5026 S. 7) 


Seçimlerin tamamlanmasından sonra Hatay Millet Meclisi 2 Eylül 1938'de toplandı. Böylece bağımsız Hatay Devleti tarih sahnesine çıkmış oldu. Devlet Başkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakanlığa Abdurrahman Melek getirildi (Güneş 2001: 597). 


Türkiye'de yürürlükte olan yasaların Hatay'da uygulanması ilke olarak kabul edildi (Ada 2005: 186). Abdurrahman Melek'in bakanlığındaki hükümetin programı Kemalist ilkeler çerçevesinde hazırlandı. Devletin bayrağı belirlendi. Anayasası kabul edilerek, devletin tüm unsurları oluşturuldu. Suriye ve Arap dünyası Hatay Devleti'nin kurulmasına ve organlarının oluşturulmasına tepki göstermekle birlikte, 


bu tepkileri etkili olamadı. 


Türkiye, 1939 yılının başlarında Hatay Sorunu'nda kesin bir çözüme kavuşmak için son hamlesini başlattı. Atatürk'ün ölümünden sonra yapılan hükümet değişikliğinde Dışişleri Bakanlığına getirilen Şükrü Saraçoğlu 20 Ocak 1939'da Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Rene Massigli”ye Türkiye'nin Hatay'ı ilhak etmek istediğini bildirdi (Ada 2005: 200). 


Fransa, 1939'da Alman ve İtalyan tehlikesinin giderek büyümesi nedeniyle bu isteğe belli koşullar çerçevesinde sıcak yaklaştı. Türkiye ise, Hatay Devleti ile çeşitli alanlarda bütünleşmesini sürdürdü. Suriye, gelişmeler karşısında önemli bir tepki gösteremedi. 1938 yılının sonlarında Irak'ın daha önce gündeme getirdiği Hatay'ın paylaşılması önerisini Türkiye'ye bildirmiş, ancak karşılık bulamamıştı. 
Uluslararası konjonktür nedeniyle sorunun çözümünü kendi lehine çevirme yeteneğine sahip değildi. Özellikle Fransa ile sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinde Türkiye'yi karşısına almak istemedi. Nitekim Hatay Devleti'nin üst düzey yöneticilerinin Türkiye'ye ilhak olmak istediklerini açıkça belirtmeleri, Suriye'de 


önemli bir dalgalanma oluşturmadı. 


Beklenilen oldu. Fransa, 23 Haziran 1939”da Türkiye ile yaptığı antlaşmada 


ilhak girişimine onay verdi. Hatay Meclisi, 29 Haziran”da Abdülgani Türkmen”in 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başkanlığında olağanüstü bir toplantı düzenledi. Meclis Başkanlığına 39 imzalı verilen takrirde, “Türk Camiasının ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın Anavatana 
kavuştuğunun bir kararla tespiti” istendi. Meclis, takriri kabul etti. TBMM'de, 7 
Temmuz'da katılma kararını onayladı (Güneş 2001: 602). 


Suriye siyasi çevreleri, Hatay'ın Türkiye'ye ilhakına onay veren Türk-Fransız antlaşmasının imzalanmasından itibaren tepki gösterdiler. Suriye Meclisi Başkanı Faris El-Khuri ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Nasuh el-Buhari, Fransız Meclisi'ne ve Milletler Cemiyeti'ne gönderdikleri protestolarda, Hatay'ın Türkiye'ye bırakılması kararının iptal edilmesini istediler. Ayrıca bu yönde 


Suriye'nin haklarını saklı tuttuklarını açıkladılar (Ada 2005: 215). 


Suriye siyasi partileri de, yayınladıkları beyannamelerle, parti liderlerinin yayın organlarına verdikleri demeçlerle ve Milletler Cemiyeti'ne çektikleri telgraflarla ilhakı kabul etmediklerini açıkladılar (Pehlivanlı-Sarınay- Yıldırım 2001: 135-255-256). Gösterilen tepkilere rağmen, Arap dünyasının Batı'nın güdümünde ve dağınık olması, Mısır ile Irak gibi bazı Arap ülkelerinin Türkiye”deki modernleşme hareketlerini büyük bir hayranlıkla izlemeleri, Hatay Sorunu'nun Türkiye lehine 


çözülmesini kolaylaştırdı. 


10. Orta Doğu ve Su Sorunu 


Terminolofik anlamda ilk olarak 1902'de ünlü Amerikan deniz tarihçisi ve stratejist Alfred Thayer Mahan'ın Arabistan ile Hindistan arasındaki bölgeyi ifade etmek için kullandığı Orta Doğu terimi, kavram olarak da Avrupa merkezli olmasının yanında kanıksanmış bir kavramdır. Bu kavram sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış, 20. yüzyıl başlarında Uzakdoğu ile Yakındoğu arasındaki bölgeyi 


tanımlamak için kullanılmıştır (http://www.stadigma.com). 


Siyasi bir kavram olarak karşımıza çıkan Orta Doğu'nun diğer birçok kavram gibi batı merkezli ve sübjektif bir kavramlaştırmanın eseri olduğunu ve Avrupa'yı dünyanın merkezi olarak ele alıp, diğer bölgelerin bu merkeze olan uzaklıklarına 


bakılarak yakın, orta, uzak şeklinde kategorize edildiğini görürüz. 
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Orta Doğu coğrafyasının tarih boyunca hemen her açıdan bakıldığında önemli bir coğrafya olduğu görülmektedir. Orta Doğu dünyanın en önemli medeniyetlerine kaynaklık eden medeniyetin doğduğu yerdir. İlk yerleşim alanlarının ortaya çıktığı coğrafya Mezopotamya'dır. İlk devlet, ilk siyaset, ilk toplumlar, ilk askeri düzen, ilk buluşlar ve nehir eksenli ilk medeniyetlere örnek teşkil etmektedir. İlk yazılı hukuk belgeleri, tarım, ticaret ve şehircilik burada ortaya çıkmıştır. Medeniyet denildiğinde akla gelen en önemli unsurlardan biri de yazıdır ve yazının bulunduğu coğrafya da Orta Doğudur. İlk alfabe, ilk rakamlar ve ilk yazılı anlaşma Orta Doğu coğrafyasının birer ürünüdür. Özetlemek gerekirse de tarih bu coğrafyada başlamış ve bu 


coğrafyada da yazılmaya başlanmıştır. 


Petrol kaynaklarının büyük bir bölümünü barındıran coğrafya olması, çok önemli bir geçiş noktası olması, kutsal toprakların bulunduğu coğrafya olması ve önemli suyollarının bu coğrafyada yer alıyor olması bölgeyi dünya açısından çok önemli kılmaktadır. Bu da tüm dünyanın gözlerinin bu bölge üzerinde 


yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. 


Orta Doğu için, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü, hem kimsesiz hem de hısımı çok olan bir coğrafyadır ve tarih boyunca Orta Doğu adına Orta Doğu için söylemi bu hısımların mottosu haline gelmiştir, diyebiliriz. Bu kadar hısım akrabanın bu kimsesizin sahip olduğu mirasa göz koyması da Orta Doğu denilince akla sorunların gelmesine neden olmaktadır. Küresel ve bölgesel seviyede de, Orta Doğu her an yüksek derecede ve geniş kapsamlı sorun potansiyeline sahip bir bölge olarak önümüze çıkıyor. Bu bölgedeki hemen her sorun için de karışanı da karıştıranı 


da çoktur dememiz uygun düşecektir. 


Orta Doğu'da tarihten günümüze gelen sorunlara baktığımızda ise iktisadi 


anlamda öne çıkan üç sorun vardır; 
> Kalkınma Sorunu 


> Petrol Sorunu 


* Motto: Özdeyiş, slogan. 
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> Su Sorunu 


Dünyanın en önemli suyollarının bulunduğu coğrafya olması açısından büyük bir öneme sahip Orta Doğu için de su, çok büyük bir öneme sahiptir. “Su, hayat verir” sözü sanki bu bölge için söylenmiş olup, bölge ulusları için (insan için de olduğu gibi) tabiri caizse bir nimet niteliğindedir ve yaşamak için olmazsa olmazdır. 
Dinler ve ideolojiler gibi su meselesi de halk yığınlarını ayaklandırabilir. Sınır aşan 


sular da bölge için potansiyel bir sorundur. 


10.1. Su Sorunu 


Günümüzde sürekli büyüyen nüfus, su kullanımının her geçen gün artması ve iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı mevcut ve sabit su kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacak hale gelmesi üzerine akarsuları paylaşan devletlerarasında yaşanan soruna su sorunu denilmektedir. Genellikle iki veya daha fazla devletin topraklarından geçen akarsular (bir diğer deyişle sınır aşan sular) üzerinde yaşanır (Şen — Sırdaş 2004: 12). Bu durumu, dünya üzerinde zaten az olan su kaynaklarının, küresel ısınma nedeniyle daha da zayıfladığı ve ülkeler arasında çatışmalara neden 


olabileceği şeklinde açıklamak da mümkündür. 


Orta Doğu da yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü sorunu en fazla yaşayan coğrafyaların başında gelmektedir. Çok önemli suyollarının bulunduğu bir coğrafya olmasının yanında mevcut ve sabit tatlı su kaynaklarının dağılımının dengeli olmaması suya muhtaç ülkeler için yakın vadede çok önemli bir sorun 


oluşturmaktadır. 


Orta Doğu'da su sorunları 1. Dünya Savaşı'ndan yani Osmanlı Devletinin yıkılışından sonra küçük ve batıya bağlı ülkelerin ortaya çıkarılması ile 19. yüzyılın sonlarında ve özellikle de 20. yüzyılda başlamıştır. Merkezi otoritenin coğrafya üzerinde etkili olduğu, bir başka deyişle bölgedeki son istikrarlı dönemde var olmayan bu sorun Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yani bölgeye hâkim yapının 


değişip, ulus-devletlerin türemeye başlamasıyla kendisini göstermiştir. Bölge de yeni 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oluşan sınırlarda nehirler temel alınmış ve böylece sorunun tohumları 20. yüzyıl 


başlarında atılmıştır. 


Bilindiği gibi bölge, sanayileşmesini tamamlayamayan ve ekonomisi halen tarıma endeksli olan bir yapıya sahiptir. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarım endüstriyel kullanımdan çok daha fazla su tüketimine neden olmaktadır. Bölgede Suriye, Irak, Ürdün, Mısır, Yemen gibi tarım kesiminin ağırlıklı olduğu ülkelere ek olarak tarih boyunca topraklarında tarım yapılmamış bulunan Suudi Arabistan gibi ülkeler de yüksek maliyetlere rağmen devletin petrol gelirlerinden kaynaklanan 


teşvikiyle sulu tarıma yönelmektedirler (Vurmay 2004: 38). 
10.2. Kavram ve Tanımlama Sorunu 


Türkiye'nin dâhil edildiği savaş senaryolarında sorunun temel dayanağını uluslararası su veya sınır aşan sular oluşturmaktadır. Her iki kavramı açıklamakta yarar vardır. Birincisi, iki farklı devletin topraklarında yer alıp, bu devletlerarasında sınır oluşturan ve her iki ülke arasında paylaşıma tabi olan sulardır. İkincisi ise, bir devletin sınırları içinde doğarak, akan ve başka devletin sınırlarına geçip buralarda aktıktan sonra denize dökülen sulardır. Ancak son dönemlerde uluslararası su kavramı, sınır aşan su şeklinde kullanılmaya başlamıştır. Daha ziyade ulaşım amaçlı kullanım dışında sulama, içme ve enerji için kullanımı söz konusu olan, iki ya da fazla devlet arasında sınır oluşturan veya farklı ülkelerde doğup akan sulara sınır aşan su tabiri kullanımı yaygınlaşmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun hazırladığı "Uluslararası Su Yollarının Ulaşım Dışı Amaçlı Kullanımları Kanunu Hakkındaki Sözleşmesi" tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1997 Mayıs'ında oylanarak kabul edilmiştir. Tasarı, sınır aşan veya sınır teşkil eden suların yer aldığı havzaları uluslararası suyolları olarak tanımlamaktadır. 
Böylece bir anlamda sulara kıyısı olan ülkeler dışında, söz konusu ülkelerle ekonomik anlaşmaları olan devletlerin de sularla ilgili görüşmelere katılmaları 


mümkün olacaktır (vvvvvv.tr.vvikipedia.org). 


Ancak sorunun uluslararası hukuksuzluk halinin sona ermediği de bir gerçek olarak gözümüze çarpmaktadır. İdealde var olan ancak gerçekte henüz 


oluşturulmamış olan uluslar üstü bir otoritenin bulunmaması her ülkenin karşılıklı 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güvensizlik içerisinde kendi su stratejilerini geliştirmesine sebep olmaktadır. 
Uluslararası hukukta söz konusu suların kesin bir tanımı dahi bulunmamaktadır. Bu nedenle her devlet kendi çıkarına göre bir tanımlama yapmıştır. Sınır aşan akarsuların geliştirilmesi hususunda, su hukuku açısından tavsiye kararından öteye gidemeyen ve birbirleri ile tezat oluşturabilen dört yaklaşım söz konusu olmuştur. 


(Www.suvakfı.org) 
> Mutlak Ülke Egemenliği Doktrini 
> Doğal Durumun Bütünlüğü Doktrini 
> Sınır aşan Suların Adil Kullanımı Doktrini 
> Ön Kullanım Üstünlüğü Doktrini 


Orta Doğu'da sorunlu olabilecek altı tane uluslararası nehir bulunmaktadır. 
Bunlar; Nil, Ürdün, Litani, Asi, Dicle ve Fırat nehirleridir. Bu nehirleri kısaca 


inceledikten sonra sorunu Türkiye açısından ele almaya başlayabiliriz. 
10.3. Orta Doğudaki Sorunlu Çok Uluslu Sular 
Orta Doğudaki sorunlu çok uluslu sular aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 


FIRAT: Fırat ırmağı Doğu Anadolu ve Toroslar kaynaklı Karasu ve Murat suyu tarafından doğrulmakta, daha sonra Anadolu'dan Peri suyu, Pülümür çayı, Eskiköprü çayı, Tohma çayı ve Munzur ile desteklenmektedir. Suriye'den Fırat'a katılan Balik ve Habur ırmaklarının da Türkiye'den doğduğu göz önüne alınırsa Fırat'ın %98 oranında Türkiye kaynaklı olduğu söylenebilir. Fırat Basra Körfezi'ne dökülmeden 110 kilometre önce Dicle ile birleşerek Şatt-ül Arap" suyolunu oluşturuyor. Fırat yıl boyunca oldukça düzensiz akan bir ırmaktır. Baharda artan 


suları yazın ve sonbaharda cılızlaşmaktadır. 


* Şatt-ül-Arap: Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği yer, Irak'ın güneyindeki verimli topraklar için kullanılır. 


37 


DİCLE: Dicle”nin Fırat”tan farkı Dicle”ye Anadolu”dan sonra İran ve Irak'tan önemli ırmakların katılmasıdır. Dicle”yi oluşturan kollar, Berkilin çayı, Batman çayı, Bitlis çayı, Ilısu, Botan çayı, Garzan çayı olarak sayılabilir. Dicle'nin 


akışında da Fırat gibi mevsimsel düzensizlikler gözlenmektedir. 


ASİ: Asi nehri Lübnan'da Bekaa vadisinden doğmakta, Suriye'yi geçtikten sonra Hatay'dan denize dökülmektedir. Sularının büyük çoğunluğu Suriye tarafından kullanılan Asi nehrinden Türkiye ancak 902'lik kendi topraklarından kaynaklanan 


oran kadar yararlanmaktadır. 


10.4. Türkiye'nin Orta Doğudaki Sınır Aşan Suları Sorunu 


Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili coğrafyasında, içinden binlerce suyun aktığı bir toprak parçasına sahip bir ülkedir. Ancak dünyada su zengini sayılan ülkelerle karşılaştırıldığında böyle olmadığı açıkça görülmektedir. Su zengini bir ülkede kişi başına yıllık su tüketimi ortalama 10.000 m3 olarak kabul edilmektedir. 


Türkiye'de ise bu miktar 1430 m3 civarındadır ( Www.wwf.org.tr). 


Türkiye'nin Orta Doğu'daki Su Sorunu deyince de 3 rakamı önem kazanmaktadır. Soruna doğrudan konu 3 ırmak, soruna doğrudan taraf 3 ülke ve soruna doğrudan yaklaşımda da soruna taraf olan 3 ülkenin 3 farklı tezi vardır. Asi, Fırat ve Dicle su havzaları soruna konu olan nehirlerdir. Asi”de Türkiye, Suriye ve Lübnan ile sorun yaşarken Fırat ve Dicle'de soruna ortak olarak Türkiye, Suriye ve 


Irak karşımıza çıkmaktadır. 


Asi Nehri, Asi havzasının toplam 2,8 milyar m/yıl civarındaki su potansiyelinin 0,3 milyar m”/yıl kadarı Lübnan'dan, 1,2 milyar m/yıl kadarı Suriye'den gelmekte. Türkiye'den ise, 0,2 milyar m”/yıl Afrin'den Suriye geçen sular dahil olmak üzere, 7.796 km? alandan 1,3 milyar m?/yıl kadarı kaynaklanmaktadır 


( vvvvVV.dunyasugunu.org). 


Bilindiği üzere Suriye, Hatay ilini kendi topraklarından saymakta ve 


dolayısıyla Asi Irmağı'nı da kendi ulusal suyu olarak görmektedir. Bu yüzden 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Türkiye'nin bu sudan yararlanamaması için yazın azaldığı için kestiği suyu, kimyasal atıklarla da kirleterek, suyu Türkiye açısından kullanılamaz hale getirmektedir 


(http://Wwww.radikal.com.tr) . 


Asi Irmağı'nın Türkiye açısından önemi büyük olmasına ve sorunun tartışılmaya açık birçok yönü olmasına rağmen, Suriye suların kullanımını görüşmeye yanaşmamaktadır. Böylece bölge topraklarının sulanması açısından Asi suyunu talep eden ve talebine karşılık bulamayan Türkiye'nin omuzlarına büyük bir ek külfet yüklenmekte, bölge tarımı Suriye'nin bu tutumundan dolayı zarar görmektedir. Siyasi arenada çeşitli nedenlerle gerilebilme potansiyeline sahip Türkiye-Suriye ilişkileri önümüzdeki yıllarda Su meselesi ile de gerilmeye oldukça 


müsait bir yapıdadır. 


Fırat ve Dicle Nehirlerinin yol açtığı kriz ise bu nehirlerin taşıdığı su miktarının Asi'den çok daha fazla olması nedeni ile kat be kat daha büyüktür. 
Türkiye-Suriye ve Irak arasında sınır aşan suları kapsayan ilk uluslararası anlaşma, Lozan Anlaşmasıdır. Anlaşmanın 109. Maddesinde, anlaşmanın imzalandığı tarihte yeni bir hudut çizilmesi yüzünden bir devletin su sistemi diğer bir devletin ülkesinde yapılacak işlere bağlı kaldığı veya bir devletin ülkesinde, harpten önceki teamül gereğince diğer bir devletin ülkesinde bulunan sular veya su kuvveti kullandığı takdirde, ilgili devletlerarasında birbirinin menfaatlerini ve müktesep haklarını muhafaza edecek bir anlaşma yapılması belirtilmektedir. Ancak bugüne kadar böyle 


bir anlaşma imzalanmamıştır (Keleş 2003: 19). 


1946 yılında imzalanan Türk-lrak Dostluk Anlaşmasının 1 No.lu 
protokolünde Fırat ve Dicle nehirleri ile kolları sularının düzene konması için Türkiye tarafından yapılacak tesislerin her iki ülkenin yararına olacağı kabul edilmekte, Türkiye'nin inşa edeceği tesislerden Irak'ı haberdar etmesi gereği 


belirtilmektedir (Sönmezoğlu 2005: 608). 


Ancak bu durum Türkiye'nin Fırat üzerine yapmaya karar verdiği Keban Barajı'nın inşasına kadar uzanmaktadır. Bu tarihe kadar Türkiye'nin Fırat ve Dicle üzerine yapılmış herhangi bir tesisi yoktur. Keban'dan sonra Türkiye'de Fırat ve 


Dicle üzerinde toplam 21 baraj ve 19 hidroelektrik santralini kapsayan GAP 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(Güneydoğu Anadolu Projesi) gündeme geldi. Irak ve Suriye suyun miktarının azalacağı ve sulama sularının drenajı nedeniyle kalitesinin düşeceği gerekçesiyle projeye karşı çıktılar ve sorunu Arap Birliği Zirvesi gibi uluslararası platformlara 


taşıdılar (Öziş — Baran 2007: 243). 


Türkiye'nin konumu gereği Mutlak Egemenlik görüşünü savunuyor olması ile patlak veren sorunda ülkelerin taleplerinin sorunu oluşturan temel etmen olduğu görülmektedir. Buna karşın yukarıdaki tabloda görülmektedir ki, Türkiye kendi topraklarından doğan ve kullanımın hakkına sahip olduğu ırmaklardan potansiyelinin çok daha altında bir talep sunmaktadır. Bu noktada GAP bütünüyle tamamlandığında Dicle Sularının Türkiye'den doğan kısmının 9065'inin, Fırat Sularının ise Türkiye'den doğan kısmının 9040'ının mansap ülkelere akmaya devam edeceği de göz ardı edilmemelidir. Türkiye'nin GAP dolayısıyla kuracağı tesisler nedeniyle suların kirleneceği, tuzlanacağı ve kalitesinin düşeceğini savunan mansap ülkeler, Suriye ve Irak bu konuda çeşitli ve çıkarları eksenli tezler ortaya koymaktadırlar. Bu durum zaten “sorunlu ve kirli” olan uluslararası politika açısından normal bir davranış olarak görülebilinir. Bu noktada Türkiye, Suriye ve Irak arasında gelecekte daha büyük sorunlara gebe olan hususun çözümüne yönelik, tabiri caizse; bir kap pilavda onlarca kaşığın olduğu görülmektedir. Sorunun devletleri rolünü üstlenen Suriye, Irak ve Türkiye'nin ise öne attıkları tezler de çıkarlarının gereğini yerine 


getirdiklerini görmekteyiz. 


Suriye'nin sorunda, sınır aşan sular yerine uluslararası sular kavramlaştırmasını tercih ettiğini görmekteyiz. Yani Suriye, suların dağılımının üç ülke arasında eşit olması gerektiğini kendisine sav etmiş durumdadır. Asi nehri için tartışmaya açmadığı konuyu Fırat ve Dicle'de tartışılabilinir bulmaktadır. 
Türkiye'nin su meselesinde, zaman zaman suyu kesme tehdidinde bulunduğunu da öne sürerek, sorunun uluslararası arenada çözümlenmesinden yana bir tavır ortaya 


koymaktadır. 


Irak bu konuda kazanılmış bir takım haklarının olduğuna dair bir tez 


savunmakla birlikte, tezini savunurken de bu iki ırmağının binlerce yıldır 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Mezopotamya halklarının yaşam kaynağı olageldiğini ve bu nedenle de sulardan 


talep ettiği miktarın kendisine verilen tarihsel bir hak olduğunu ileri sürmektedir. 


Suriye ve Irak'ın bu konuyla ilgili olarak ortak bir tutum içinde olduklarını söylemek mümkündür. İki ülke de “ortak paylaşım hakkı” savına vurgu yaparak Türkiye'nin bu suları sınır aşan sular statüsünde ele alamayacağını ifade etmektedirler. Türkiye ile imzaladıkları protokollerin işlevsiz kaldığını ve yeni bir 


düzenlemenin yapılması gerektiğine inanmaktadırlar. 


Türkiye ise sorunun çözümüne yönelik bölge devletleri gibi çıkarı göz etse de bir nebze daha barışçıl bir çözüm arayışında görünmektedir. Türkiye'nin çözüme dair yaptığı önerilerin başında sorunun uluslararası çapta, yani küresel bağlamda değil bölgesel, yani soruna taraf ülkeler arasında çözülmesi gereği gelmektedir. Sorun, Irak ve Suriye'nin talebinin aksine sadece Fırat ve Dicle ele alınarak değil, tarafları bağlayan bütün su kaynakları hesaba katılarak çözümlenmelidir. Dicle için ayrı, Fırat için ayrı çözüm politikaları geliştirilemezdir. Bunun nedeni de gerektiğinde bu nehirlerden birbirine su transferi yapılabilinecek olmasıdır. Son olarak da Türkiye, bir komite kurularak, tarafları bağlayan su sorununun çözümüne yönelik “Üç Aşamalı Plan” dâhilinde çalışılmaya başlanmasını savunmaktadır. 1984'te ortaya atılan bu plana göre havza ülkeleri hidrojeoloji uzmanları ile ilk aşamada havzanın hidrolojik verilerini çıkartacak, genellikle birbirinden çok farklı olan veriler böylece bir paralellik kazanacaktır. İkinci aşamada, havzanın toprak envanteri (dökümü) çıkarılacak; üçüncü ve son aşamada ise, elde edilen bu bilgilerin doğrultusunda su verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde su kaynaklarının kullanımına 


çalışılacaktır (Vurmay 2004: 79). 


Sonuç olarak; soruna taraf ülkelerin, çıkara endeksli realist politikalar üretmelerinin yanında küçük çapta da olsa barışçıl çözüm arayışları da göze çarpmaktadır. Türkiye de dâhil bölge devletlerinin su sorununa dair çıkara dayalı politikalar gütmelerinin bir çözüm ya da uzlaşma getirmemesi üzerine Türkiye'nin bazı dönemlerde Suriye ve Irak'a zeytin dalı uzattığını görmekteyiz. Türkiye'nin Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gündeme getirdiği “Barış Suyu” Projesi de 


uzatılan ilk zeytin dalıdır. Orta Doğu'daki su sıkıntısını önemli ölçüde gidermesi 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mümkün olabilecek bu proje daha çok siyasi sebeplerle ve tahmin edilebileceği gibi küresel güçlerin bölgede aktif bir gücünün olmasından ötürü Arap ülkelerinden gerekli ilgiyi görmeyerek hayata geçirilememiş ancak yine de Bölge için bir umut ışığı olmaya devam etmiştir. 1986 yılında girişilen bu projeye göre Ceyhan ve Seyhan nehirlerinden ihtiyaç fazlası suların Arap ülkelerine ihracı söz konusu olacakken, 2007'ye gelindiğinde bu suların ihtiyaç fazlası halinin ortadan kalktığını görmekteyiz. Zira birbirleriyle sorunları olan ve taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini bilen bu devletler diğer konumunda olan bir devletin toprağından geçen bir suya bağımlı olmak istemeyecektirler. Sonuç olarak bu proje teknik açıdan yapılabilir olsa da siyasi (istikrar ve barış ortamının sağlanamaması) ve ekonomik (maliyetin deniz suyunun arıtılarak kullanılmasına nazaran az ancak yine de külfetli 


olması) açılardan an itibariyle neredeyse olanaksızdır diyebiliriz. 


Türkiye'nin ikinci zeytin dalını da Süleyman Demirel'in fikir babası olduğu Manavgat Suyu Projesiyle uzattığını görmekteyiz. Bu projeye göre ile Manavgat Çayı'nın sularının bir kısmı Akdeniz Belen mevkiinde toplanarak tankerler veya dev plastik galonlarla (torbalarla) Orta Doğu ülkelerine gönderilmesi öngörülmektedir. 
Günde 4 milyon m3 lük suyu denize dökülen Manavgat Çayı sularının 500.000 m” lük kısmı depolanarak yarısı tarımda kullanılırken, diğer yarısı içme suyu olarak kullanılmak üzere deniz üzerinde yapılacak iki platformda depolanacak ve dağıtılacaktı (Tomanbay 1998: 126 - 127). Gelinen son noktada Türkiye, İsrail'e tankerlerle yılda 50 milyon dolarlık su satacak. Taşıma bedeli de dâhil olmak üzere, 


suyun metreküpü 1 dolara gelecektir (http://vvvvvv.radikal.com tr). 


Projeye alternatif olarak sunulan "Küçük Barış Suyu" projesinin mimarı John Kolars'tır. Buna göre yine Ceyhan ve Seyhan gibi Türkiye'nin güneyinde bulunan Göksu ve Manavgat sularının Ürdün'e kadar taşınması öngörülmektedir. "Küçük Barış Suyu Projesi”nin ikinci alternatifi ise suyun boru hattı ile Suriye'ye ulaştırılması, Suriye'nin ise Yarmuk Nehri'nin sularını kullanmayıp Taberiye Gölü'ne akıtması, buradan İsrail'e ya da Golan Tepeleri'ne kadar uzanacak bir su bankası kurarak Suriye, Ürdün, Filistin ve İsrail'in su ihtiyacını karşılamaktır. Barış suyu projesi Türkiye'ye nüfuz kazandıracağı ayrıca İsrail'in de faydalanması söz konusu 


olduğundan dolayı Suriye ve diğer bölge ülkelerince kabul görmemiştir. Ürdün ise 


42 


Manavgat Suyu'nu sembolik bir fiyatla hatta bedava istemekte Türkiye haklı olarak buna yanaşmamaktadır (Keleş 2003: 26). Bölgede ne ile ilgili olduğu fark etmeksizin bir sorunda veya alınacak kararlarda, uygulanabilinecek politikalarda, bölge üzerinde nüfuzlu olan küresel güçlerin onayı alınması gerektiğinden ülkeler bağımsız hareket 


edememektedirler. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN 
GENEL BİLGİLER 


A. Türk Milli Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış 
1. Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları 


Her devletin eğitim sisteminin temelinde belirli amaçlar yatmaktadır. Belirli felsefeye oturtulmuş bu amaçlar varılmak istenen noktada bireyleri tarafından kazanılması öngörülen özelliklerinin tümüdür. Amaçlar uzak ve yakın olarak belirlenmiştir. Bireyin alacağı tüm eğitimler sonucunda ulaşacağı nokta ve dönemine ilişkin alacağı eğitim sonucunda ulaşacağı nokta olarak belirlenmektedir. Bu amaçlar devletin kendi felsefesine ve sosyal koşullarına göre farklılıklar gösterir. Bunları genel olarak sıralarsak şu temel unsurlar ön plana çıkmaktadır (Ceyhan — Yiğit 2003: 


4). 


1. Uzak hedefler: devletin tam bağımsız, insanları arasında sınıf farkı olmaması, belirli bir refah düzeyine ulaşması gibi siyasal, kültürel ve ekonomik 


alanları kapsayan hedeflerdir. 


2. Verilecek eğitimin hedefleri; bu uzak hedeflerin kazandırılması için 


eğitime yorumlanmış biçimi. 


3. Eğitim sistemi içindeki evreler: genelden özele inilen bu amaçlarda 


ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimin hedeflerini kapsar. 
4. Özele inilen bu hedefler içinde bilim dalı olarak istenilen hedefler 


5. Belirli bir konunun hedefleri: her ders ve konunun bireye kazandırmasını 


istediği hedefi kazandırmasıdır. 
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Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları şunlardır (Tebliğler Dergisi C.:37 S.: 
1788): 


1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti'nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıçtaki ilkelerine dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar 


olarak yetiştirmek; 


2: Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarında dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 


yetiştirmek, 


3. İlgi, iktisadi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayat hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir 


meslek sahibi olmalarını sağlamak; 


Böylece bir yandan Türk vatandaşlarını ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli bütünlük ve birlik içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş 


uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. 
1.1. Ortaöğretimin Amaçları 


Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. 
Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden oluşur. Belli programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen 


adlar verilir. İlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış her 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öğrenci orta öğretime devam etme ve ortaöğretim olanaklarından ilgi, istisat ve 


kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptirler. 


Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına temel 


ilkelerine uygun olarak (Başaran 1996: 86); 


1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıtmak, çözüm yolları aratmak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve 


gücünü kazandırmak; 


2. Öğrencilerini, çeşitli program ve okullarla ilgili, istisat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime ve hem de mesleğe ve hayata, iş 


alanlarına hazırlamaktır. 


Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Yukarıdaki amaç ve görevler mesleki 


ve teknik öğretim okullarının da amaçları arasındadır. 


1980”de yapılan Onuncu Milli Eğitim Şürası, ortaöğretimi de ele almış ve ortaöğretimin adını ortaeğitim olarak değiştirmiştir. Ama Şüra”nın bu önerisi yasalar geçirilmediğinden kullanılmamaktadır. Şüra ortaöğretimin görevleri genişletilmişti. 


Önerilen görevler şunlardır, 
1. Öğrencileri yükseköğretime aynı zamanda mesleğe hazırlamak 


2. Öğrencilere diploma, sertifika уа da belge gerektiren bir meslek 


kazandırmak, o meslek dalında yükseköğretime hazırlamak. 


3. Yaygın eğitim yoluyla bireylere bir meslek kazandırmak ya da onları 


bir mesleğe hazırlamak; 
4. Çevreye yönelik çeşitli eğitim etkinliklerinde bulunmak; 


5. Her düzeydeki kurumlarla işbirliği yapmak ve var olan olanakları 


birlikte kullanmak. 
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Ortaöğretim okulları, ilköğretim okulunu bitiren öğrencileri alır. Böylece 15 - 


18 yaşlarındaki gençler ortaöğretim çağındaki nüfustur. 


1.2. Tarih Öğretiminin Amaçları 


1. 29 Ağustos 1983 tarihli Tebliğler Dergisinde yayınlanan programa göre tarih dersinin amaçları şunlardır (Tebliğler Dergisi C.: 46S.: 2146): 


Öğrencilere; 


2. Tarih boyunca kurulmuş medeniyetler, insanlığa hizmet etmiş milletler ve devlet adamları hakkında genel bir tarih kültürü kazandırırken, Türk Tarihine, kültür ve medeniyetine geniş ölçüde yer vererek, Türk Milletinin dünya tarihindeki önemini, milletler ailesi içindeki şerefli geçmişini ve yerini, insanlığa yaptığı hizmetleri, dünya kültür ve medeniyetinin gelişmesindeki büyük payını öğretip kavratmak, onların milli duygularını daha bilinçli ve köklü kılmak; 

3. Türk Milleti'nin zeka ve kabiliyetini, çalışkanlığını, ilim ve sanat severliğini, estetik zevkini, insanlık duygusunun yüceliğin benimsetmek ve bu üstün özelliklerin davranış haline gelmesini sağlamak; 

4. Tarihte büyük medeniyetler kurmuş, köklü bir geçmişe sahip büyük bir milletin evladı oldukları sorumluluğunu duyurmak; gelecek için ümit ve güven vererek Türk Milletine, dünya milletleri içinde layık olduğu yeri sağlama ve Atatürk'ün direktifleri uyarınca “Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma” yolunda durmadan çalışmaları, sürekli çaba göstermeleri ve bu uğurda her fedakârlığı göze alabilmeleri gerektiği bilincini vermek; 

5. Bugünü daha iyi değerlendirebilmeleri için geçmiş çağlardaki sosyal, ekonomik ve siyasal olayların sebepleri ve sonuçları üzerinde, günümüzle kıyaslama yaparak düşünme, araştırma ve muhakeme etme yeteneği geliştirmek; 

6. Atatürk'ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin ve devletimizin bağımsızlını ancak yurt ve millet bütünlüğümüzün bozulmasına fırsat vermemek ve güçlü olmakla devam ettirebileceği gerçeği kavratmak; 

7. Tarihi olaylara yön veren kişilerin, yerinde ve zamanında gösterdikleri 


uzak görüşlü, yüksek kavrayış, cesaret, fedakârlık ve kahramanlıkları veya uzağı 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görmeyişleri ve bilinçsiz davranışları sebebiyle olayların ve tarihin akışını nasıl etkilediklerini göstermek; 

8. Toplumu yönlendiren Atatürk ve diğer Türk Büyüklerinin sadece milli değil, evrensel yönlerini de kavratmak ve takdir etmek; milletimize düşen insanlık görevleri bulunduğunu belirtmek ve onlarda insanlığa sevgi, saygı ve hizmet verme duygunsu uyandırmak; 

9. Milli bağımsızlığımızın ve demokrasinin değerini kavratmak; yurt ve milli bütünlüğümüzü koruma, milli çıkarlarımızı ve demokrasiyi üstün tutma bilincini ve davranışını kazandırmak; 

10. Geçmişle içinde bulunduğumuzu zaman arasında bağlantı kurdurup gün geçtikçe daha da karmaşık hale gelen yurt ve dünya sorunlarını iyi değerlendiren, sorunlar yaratmak yerine sağduyu ile hareket ederek onlara çözüm getirebilen; milli 


ve maddi değerlerimize yürekten bağlı bir kişilik kazandırmak. 


Maddeler halindeki bu amaçlar dışında Türkiye'de öğretim kurumlarında tarih öğretiminin; demokratik, çağdaş, insan haklarına saygılı, sorumluluk bilinci kazanmış, araştırmayı seven bireyler yetiştirmeyi amaç edinen bir toplumsal yapıyı 


oluşturma çabasındadır (Yıldız 2003: 181). 
1.3. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretiminin Amaçları 


Türkiye Cumhuriyeti tarihi öğretiminin amaçları öğrenciler için şöyle 


sıralanmaktadır (Tebliğler Dergisi C.: 44 S.: 2087); 


1. Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini kavratmak; 

2. Atatürk'ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışını belirtmek; 

3. Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adamı ve inkılâpçı kişiliği ile eşsiz önderliğini tanıtmak; 

4. Atatürkçülüğü benimseterek, Atatürk'ün dünya görüşünü ve düşüncelerini kavratmak; 

5. Kurtuluş Savaşı ve bu savaşı, Türk Milletinin varlığını kavratmak ve 


sürdürmek için ne büyük fedakârlıklarla gerçekleştirildiğini kavratmak; 
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6. Türk Milletinin bütün kurumlarıyla ve değerleriyle birlikte uygarlığa hangi tarihi şartlar altında ve nasıl geçtiğini kavratmak; 

7. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamik temelini “Atatürk İlkeleri”nin oluşturduğu bilincini kazandırmak; 

8. Türk İnkılâbı'nın, milli ve milletlerarası niteliklerini belirlemek, ХІХ. 
Yüzyılda mazlum milletlere nasıl ışık tuttuğunu göstermek; 

9. Dünya devletlerinin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu o günkü durum göz önüne alınmak suretiyle, Türk İnkılâbı'nın ne güç şartlar altında gerçekleştiğini kavratmak; 

10. Demokrasi hayatımızın gelişmesini inceleyerek, onlara demokratik düzenin gerektirdiği bilgi ve davranışları kazandırmak; 

11. Atatürk'e, Türk İnkılabı”na ve O'nun İlkerlerine yürekten bağlı, bunların inançlı savunucusu olabilme bilinci kazandırmak; 

12. Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve yetenekler kazandırmak. Tarih programlarında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi programlarında da amaçlarda Araplar 


yoktur. 
1.4.XXI. Yüzyıl Avrupa'sında Tarih Öğretimi 


Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi'nin Rec (2001) 15 No'lu Tavsiye Kararı şu şekildedir (http://digm.meb.gov.tr); 


Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Tüzüğü'nün 15.b Maddesine uygun 


olarak, 


Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha büyük bir uyum 


sağlamak olduğunu dikkate alarak; 


19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te imzalanan ve imzalayan devletleri, diğer 
akit tarafların tarih ve uygarlığını araştırmaya teşvik eden ve diğer akit tarafların topraklarında da bu tür araştırmaları destekleyen Avrupa Kültürel Sözleşmesi'ni 


dikkate alarak; 


49 


Avrupa Konseyi devlet ve hükümet başkanlarının; 


Avrupa Konseyi'ni, 21. yüzyılın getireceği problemlerle baş edebilir hale 


getirme dileklerini ifade ettikleri, 


Önyargıyı ortadan kaldıran bir tarih öğretimi müfredatı ve Avrupa'nın tarihsel gelişimi içerisinde farklı ülkeler, dinler ve görüşler arasındaki olumlu etkileşimin öne çıkarılması yoluyla halklar arasında daha güçlü bir anlayış ve güven oluşturulmasına 


duyulan ihtiyacı dile getirdikleri, 


Yarının Avrupasının sorunlarının eğitimsel ve kültürel boyutlarını 


vurguladıkları, 
Viyana(1993) ve Strasbourg (1997) zirvelerini hatırlatarak; 


Tarihin ideolojik olarak çarpıtılması ve kullanılmasının Tüzüğü'nde de 


belirtildiği üzere Avrupa Konseyi'nin tekel ilkeleri ile bağdaşmadığını teyit ederek; 


Parlamenterler Meclisi'nin, eğitimin Avrupa boyutuna ilişkin tavsiye kararı- 
1111 (1989) ile tarih ve Avrupa'da tarihin öğrenilmesine ilişkin tavsiye kararını- 


1283 (1996) dikkate alarak; 


Avrupa eğitimindeki eğilimler ve ortak sorunlara ilişkin olarak Avrupa Eğitim Bakanları Daimi Konferansı'nın 19. Oturumu'nda (Kristiansand, Norveç, 1997) kabul edilen 1 No'lu Tavsiye Kararını ve "20. yüzyılda Avrupa tarihinin öğretimi ve öğrenimine ilişkin olarak Avrupa Eğitim Bakanları Daimi Konferansı'nın 
20. Oturumu'nda (Cracow, Polanya, 2000) kabul edilen sonuç ve tavsiyeleri dikkate 


alarak; 


Tarih öğretimi konusu de dâhil olmak üzere Avrupa Konseyi'nin kalıcı ve kabul görmüş bir uzmanlığa sahip olduğu tematik alanlarda, uygulanabilir etkinliklerin üstlenilmesinin tavsiye edildiği Güney Doğu Avrupa Eğitim Bakanları Gayri resmi Konferansı'nda (Strasbourg, 1999) kabul edilen deklarasyonu dikkate 


alarak; 
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Kafkas Ülkeleri Eğitim Bakanları Bölgesel Konferansı'nda (Tiflis, Gürcistan, 2000) kabul edilen deklarasyonu dikkate alarak; 


Bakanların, miras alanındaki eğitimsel etkinliklerin geçmişin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak geleceğe bir anlam kazandırdığını ifade ettikleri Bakanlar 


Komitesi'nin miras eğitimine ilişkin R (98)5 No'lu Tavsiye Kararı'na dayanarak; 


Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa Konseyi'nin kültürel köklerine ilişkin (98)4 


No'lu Tavsiye Kararı'nı dikkate alarak; 


Bakanların, sınır ötesi etkinliklerin, kültürel ve tarihi geleneklerin çeşitliliği konusunda gençlerin bilinç düzeyini yükseltirken sınır ötesi vizyon kazanmalarına da yardım ettiğini ifade ettikleri, bölgesel toplumlar ya da yetkililer arasında kültürel alanlarda sınır ötesi işbirliği kurulmasına ilişkin Bakanlar Komitesi'nin R(2000)1 


No'lu Tavsiye Kararı'nı dikkate alarak: 


Bakanların, tarih öğretiminin miras anlayışı ve açıklaması üzerine kurulması, mirasın sınır ötesi özelliğini vurgulaması gerektiğini tekrar ifade ettikleri, 5. Avrupa Kültürel Miras Konferansı'nda (Portoroz, Slovenya, 2001) kabul edilen tavsiye 


kararlarını dikkate alarak; 


Bakanların, halkın tarihe giderek artan ilgisini dikkate aldıkları ve yakın Avrupa tarihinin daha iyi anlaşılmasının çatışmaların engellenmesine katkıda bulunacağı gerçeğini ifade ettikleri ve arşivlere erişim konusunda demokratik değerlerle örtüşen ilkelere bağlı olarak bir Avrupa politikası oluşturulması çağrısında bulundukları Bakanlar Komitesi'nin R(2000)13 No'lu Tavsiye Kararı'nı dikkate 


alarak; 


Nefret içeren konuşmaların, ırksal nefreti, yabancı düşmanlığını veya Yahudi düşmanlığını yayan, teşvik eden, destekleyen veya haklı gösteren her türlü ifade olarak tanımlandığı ve nefret içeren konuşmaların medya tarafından yayımlandığında etkisinin daha zarar verici olduğunun vurgulandığı, Bakanlar Komitesi'nin "nefret 


içeren konuşmalara ilişkin R (97) 20 No'lu Tavsiye Kararını dikkate alarak; 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Savaş sonrası dönemde olduğu gibi, Avrupa Konseyi'nin halklar arası uzlaşı ve karşılıklı pozitif etki fikrine dayanarak tarih ders kitaplarını ön yargı ve yanlış kanılardan arındırmaya yoğunlaştığı tarih eğitimi alanındaki önceki çalışmaları ile eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nin tarih öğretimlerini modernleştirmeleri amacıyla metotlar geliştirilmesine ve buna uygun yeni ders kitapları yayımlanmasına ve öğretmenlerin eğitilmesine yardım eden "Yeni Avrupa'da Tarih" projesi ve "Tarih 


Öğretimi ve Genel Sekreter'in Yeni Girişimi" programını dikkate alarak; 


"20 yüzyılda Avrupa tarihinin öğrenimi ve öğretimi" projesinin sonuçlarını ve projenin, sembolik olarak Almanya Federal Cumhuriyeti Tarih Evi'nde (Bonn Tarih Evi, Almanya, 2001) düzenlenen "20. Yüzyıl: Görüşlerin Karşılıklı Etkileşimi" 


başlıklı son konferansında sunulan öğretim materyallerini hatırlatarak; 


"20 yüzyılda Avrupa tarihinin öğrenimi ve öğretimi" projesinin sonuçları yanı 


sıra; 


Bireysel araştırma ve analiz yeterliliklerini geliştirerek çoğulcu ve hoşgörülü 


bir tarih öğretimi kavramı konusunda kayda değer bir ilerleme sağlamayı; 


Hem bilgi teknolojilerini hem de öğretim materyalleri yeni kaynaklarını 


kullanarak eğitimsel yeniliklere dikkat çekmeyi; 


Yirminci yüzyıl Avrupa tarihinin temel konuları ile ilgili açılımcı yaklaşım 


örnekleri hazırlamayı; da mümkün kıldığını belirterek; 


Üye Devlet hükümetlerine, kendi anayasal yapılarına, milli ve yerel 


durumlarına ve eğitim sistemlerine saygı çerçevesinde: 


Hem tarih öğretiminde hem de tarih öğretmenlerinin yetiştirilmesinde günümüzdeki ve gelecekteki reformlar sırasında bu Tavsiye Kararı'nın ekinde 


açıklanan ilkelerden yararlanmayı; 


Özellikle "20. yüzyılda Avrupa tarihinin öğretimi ve öğrenimi" adlı proje çerçevesinde hazırlanan öğretim kaynakları başta olmak üzere ilgili kamu ve özel 


sektör organlarını, ulusal, bölgesel ve yerel işleyişe uygun şekilde, karara temel olan 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referans belgelerine dayanarak bu tavsiye kararının ilkeleri konusunda 


bilgilendirmeyi; 


Devletler içinde ve arasında güvenilirlik ve hoşgörü esasına dayanan ilişkileri güçlendirmek ve 21. yüzyılın sorunlarıyla başa çıkabilmek amacıyla yapılacak 


düzenlemeler çerçevesinde, tarih öğretimi etkinliklerini sürdürmeyi; 


Özellikle "Demokratik vatandaşlık için eğitim" projesi ile kültürel miras alanında gerçekleştirilen çalışmalar başta olmak üzere Avrupa Konseyi'nin diğer 


projelerini kullanarak bütüncül bir yaklaşım benimsemeyi; tavsiye eder. 


Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nden, bu tavsiye kararının, Avrupa Konseyi üyesi olmayan fakat Avrupa Kültür Sözleşmesi'nin tarafları olan ülkelerin dikkatine 


sunulmasını ister. 


1.4.1. XXI. Yüzyılda Tarih Öğretiminin Amaçları 


Demokratik bir Avrupa'da tarih Öğretiminin amaçları şöyledir 


(http://digm.meb.gov.tr): 


Ulusal kimlik anlayışı ve hoşgörü ilkeleri esasına uygun olarak sorumluluk sahibi ve aktif vatandaşlar yetiştirme ve tüm farklılıklara karşı saygı geliştirme 


konusunda çok önemli bir yere sahip olmalıdır, 


Halklar arasında uzlaşı, kabul, anlayış ve karşılıklı güven için belirleyici bir 


faktör olmalıdır, 


Hoşgörü, karşılıklı anlayış, insan hakları ve demokrasi gibi temel değerlerin 


geliştirilmesinde önemli bir rol oynamalıdır, 


Çatışmalı ve dramatik yönleri olsa da çeşitlilikle zenginleşmiş, ortak bir tarihi ve kültürel miras üzerine kurulu bir Avrupa çatısını özgür iradeyle oluşturmanın 


temel parçalarından biri olmalıdır, 
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Karşılıklı anlayış ve güven duygusu içerisinde evrensel bir perspektifle insan topluluklarının barışçıl gelişimini sağlamak kadar Avrupa çatısının inşasına gençlerin aktif katılımını sağlayacak ve gelişim ve ilerlemelerinde rol oynayacak eğitim 


politikalarının bir parçası olmalıdır, 


Özellikle tartışmalı ve hassas konularda bilgiyi, eleştiri ve sorumluluk çerçevesinde analiz edebilme ve yorumlayabilmelerini sağlamak amacıyla çok yönlülük ilkesine dayalı olarak diyalog, tarihi delillerin araştırılması ve açık tartışma yöntemleriyle öğrencilerin entelektüel kapasitelerini geliştirmelerini mümkün 


kılmalıdır, 


Yerel, bölgesel, ulusal, evrensel boyutlardaki ve Avrupa boyutundaki ortak tarihi miras bilgileri yoluyla Avrupa vatandaşlarının kendi bireysel ve toplu kimliklerini geliştirmelerini sağlamalıdır ve insanlığa karşı işlenen suçların 


önlenmesinde bir araç olmalıdır. 


1.4.2. Tarihin Kötüye Kullanılması 


Tarih öğretimi ideolojik çarpıtma ve propaganda aracı olmamalı, hoşgörüsüz, aşırı milliyetçi, yabancı düşmanı, ırkçı veya Yahudi düşmanı fikirlerin desteklenmesi 


için kullanılmamalıdır. 


Tarihi araştırma ve okullarda öğretildiği şekliyle tarih eğer aşağıdakiler aracılığıyla tarihin kötüye kullanılmasına izin veriyor veya bunu teşvik ediyorsa hiçbir şekilde, hiçbir maksatla Avrupa Konseyi'nin değer ve tüzükleriyle bağdaşamaz 


(http://digm.meb.gov.tr): 


> Tarihin değiştirilmesi veya yanlış delillerin, çarpıtılmış istatistiklerin, 


sahte fikirlerin yaratılması; 


> Bir diğer olayı haklı göstermek ya da gizlemek amacıyla başka bir 


olayın öne çıkarılması; 


> Propaganda amacıyla geçmişin çarpıtılması; 
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> Biz ve onlar ayrımını yaratabilecek, geçmişin fazlasıyla milliyetçi bir 


versiyonu; 
> Tarihi kayıtların kötüye kullanılması; 
> Tarihi gerçeklerin inkâr edilmesi; 


> Tarihi gerçeklerin göz ardı edilmesi. 


1.4.3. Tarih Öğretiminde Avrupa Boyutu 


Avrupa'nın yapılanması hem Avrupalıların kendi özgür iradeleriyle verdikleri 


bir karar hem de tarihi bir gerçeği ifade ettiğine göre (http://digm.meb.gov.tr): 


Yerel, bölgesel, ulusal seviyelerde ve Avrupa düzeyinde tarihi ilişkilere 


devam etmek; 


Tarihi dönemler ve gelişmelerle ilgili en belirgin bilgilerin, özellikle Avrupa bilincini destekleyen tarihi ya da kültürel olayların ve eğilimlerin Avrupa boyutunda 


öğretilmesini teşvik etmek; 


Avrupa tarihi ile bağlantılı konularda okullar arasında proje değişimini ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla her türlü imkânı, özellikle bilgi teknolojisini 


kullanmak; 
Öğrencilerin, diğer Avrupa ülkelerin tarihlerine olan ilgilerini arttırmak; 


Avrupa'nın yapılanması ile ilgili tarihi bilgilerin öğretilmesine başlamak ya 


da geliştirmek uygun olacaktır. 


Daha genişlemiş, demokratik ve barış dolu bir Avrupa'da, tarih öğretiminde 


Avrupa boyutunun teşvik edilebilmesi için: 


Kültürel İşbirliği Kurulu tarafından yürütülen "20. yüzyılda Avrupa tarihinin öğrenimi ve öğretimi" konulu proje sırasında yapılan çalışmaların sonuçlarını, hem 


içerik hem de metot bakımından dikkate almak; 
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Demokratik istikrarı geliştirmek ve sağlamlaştırmak adına yapılan çalışmalar sırasında Avrupa Konseyi'nin tarih öğretiminde reform ve yeni ders kitaplarının 


metodolojik rehberlerin hazırlanması içerikli programlarından faydalanmak; 


Avrupa Konseyi'nin, mirasın öğretimine ve bilincin artırılmasına ilişkin 


programlarını sürdürmek; 


"20. yüzyılda Avrupa tarihinin öğrenimi ve öğretimi" adlı proje sonucunda üretilen öğretim materyallerini, bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde 


kullanarak mümkün olduğunca geniş bir alana yaymak; 


Yeni ders kitaplarının yazımı yanında tarih öğretiminde kullanılan müfredat programları ve standartların hazırlanmasına verilen desteği, özellikle Rusya Federasyonu, Kafkas Ülkeleri, Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz Bölgesinde 


arttırmak; 


Avrupa bağlamındaki bu yeni bilgileri edinmelerine yardımcı olmak üzere öğretmenleri, görüş ve deneyimlerini karşılaştırmalarına olanak sağlayacak şekilde Avrupa Konseyi'nin Eğitim Personeli için Hizmet-içi Eğitim Programlarından 


faydalandırmak uygun olacaktır. 


1.4.4. Müfredat İçeriği 


Tarih öğretiminde müfredat içeriği aşağıdaki biçimde olmalıdır 


(http://digm.meb.gov.tr): 


> Avrupa boyutu ile ilgili bilinç oluşturulmalı, müfredatlar hazırlanırken öğrencilere dünyanın geri kalanına açık bir "Avrupa bilincini" aşılanması 


dikkate alınmalıdır. 


> Öğrencilerin kritik etme, kendileri düşünebilme, tarafsız olma ve 


etkilenmeye karşı direnç gösterebilme yetenekleri geliştirilmelidir. 
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> Avrupa tarihinde iz bırakan olaylar ve anlar, özellikle önemli dönemler ve gerçekler açısından yaklaşılarak, yerel, ulusal, evrensel seviyelerde ve 


Avrupa düzeyinde incelenmelidir. 


> Avrupa tarihi, sadece siyasal olarak değil her boyutta, ekonomik, sosyal 


ve kültürel olarak da incelenmelidir. 


> Kültürlerarası etkilenmeleri ortaya çıkaran mirasla ilgili çalışmalarda özellikle bulgu metotları kullanılarak merak ve araştırma ruhu 


geliştirilmelidir. 


> Avrupa'nın tarihi gelişimi sürecinde ülkeler, dinler ve düşünce ekolleri arasındaki olumlu etkilenmeler tarih müfredatlarında vurgulanarak 


önyargılı ve basmakalıp düşünceler ortadan kaldırılmalıdır. 


> İster tarihi gerçeklerin inkâr edilmesinden isterse bilgilerin tahrif veya göz ardı edilmesinden, önem verilmemesinden ya da ideolojik amaçlara uydurulmasından kaynaklansın tarihin kötüye kullanılması eleştirel olarak 


incelenmelidir. 


> Tartışmalara yol açan konular farklı gerçekler, görüşler ve bakış açıları 


dikkate alınarak ve gerçek aranarak incelenmelidir. 


1.4.5. Öğrenim Metotları 


Kaynakların kullanımında tarihsel gerçeklerin aktarılması ve bunların eleştirel ve analitik bir yaklaşımla öğrenilebilecek şekilde sunulması sırasında öğretim materyalleri, özellikle de aşağıda sözü edilen kaynaklar en geniş şekilde 


kullanılmalıdır: 


> Daha önce hiç ulaşılamamış orijinal dokümanlar sağlayan orta ve doğu 


Avrupa ülkelerindeki halka açık arşivler; 


> Belgesel ve kurgusal filmler, işitsel-görsel ürünler; 
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> Öğretmenin önemli rol üstlenmesiyle bireysel ve toplu olarak 


incelenebilecek bilgi teknolojileri yoluyla aktarılan materyaller; 


> Öğrencilerin yakın zamanlı olayları özellikle günlük boyutta gerçekçi olarak kavramalarını sağlayacak Avrupa'da Kurulu 20. yüzyıla ait her 


çeşit müze ve tarihi simgesi olan yerler; 


> Yakın zamanlı tarihi olayların sözlü ifadelerle gençlerin gözünde canlanmasını sağlayabilen, "tarihi kayıtlardan" çıkarılmış olan bakış 


açılarını ve perspektifleri sunabilen sözlü tarih. 


Kişisel araştırmalarda; öğrenciler, seviyelerine ve şartlarına göre, kişisel araştırma yapmaya teşvik edilmeli, böylece bilgi toplama konusundaki merak ve 


inisiyatiflerini geliştirmeleri ve gerçekleri ayırt edebilmeleri sağlanmalıdır. 


Grup araştırmalarında öğrenci grupları, sınıflar ve okullar, araştırma projelerine ya da aktif öğrenime katılmaya teşvik edilmeli, böylece diyalog ve 


fikirlerin açıklık ve hoşgörüyle karşılaştırılması için gereken ortam yaratılmalıdır. 


Disiplinler arası ve çok disiplinli yaklaşımda; tarih öğreniminde her zaman disiplinler arası ve çok disiplinli yaklaşımın eğitimsel potansiyelinden faydalanmalı, böylece edebiyat, coğrafya, sosyal bilimler, felsefe ve fen edebiyat dalları da dâhil 


olmak üzere müfredat içindeki diğer konular arasındaki bağlar kuvvetlendirilmelidir. 


Uluslararası, sınır ötesi yaklaşımda; içinde bulunulan koşullara bağlı olarak ortak bir tema, karşılaştırmalı yaklaşım ya da farklı ülkelerden birkaç okulun ortak bir çalışmada gösterdikleri performans temel alınarak, bunların yanında bilgi teknolojisinin sunduğu yeni imkânlar ile okullar arasında kurulan bağlar ve değişim programlarının avantajı da kullanılarak uluslararası, sınır ötesi projelerin 


uygulanması teşvik edilmelidir. 


Öğretim ve anmada; bilimin, daha iyi yaşam koşulları sağlamak adına barışçıl kullanımı ve demokrasi ve insan haklarının yaygınlaşması gibi 20. yüzyılın olumlu başarıları vurgulanırken soykırım, insanlığa karşı işlenen diğer suçlar, etnik temizlik 


ve insan haklarının topluca ihlali gibi bu yüzyıla damgasını vuran yıkıcı olayların ve 


58 


Avrupa Konseyinin özellikle kabul ettiği temel değerler ihlallerinin tekrar 


yaşanmaması ya da inkâr edilmemesi için eğitim çerçevesinde mümkün olan her şey 


yapılmalıdır. Bunlar yapılırken (http://digm.meb.gov.tr): 


> 


Öğrencilerin, Avrupa ve dünya tarihi üzerine gölge düşüren olaylar ve sebepleri hakkındaki bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmelerine yardımcı 


olunmalı; 


Bunlara sebep olan ideolojileri ve bu tip olayların tekrarlanmamasını 


sağlayacak yollar düşünülmeli; 


Kültürel İşbirliği Konseyi'ne üye devletlerdeki eğitim personeli için bunlarla ilgili hizmet içi eğitim programları hazırlanmalı, geliştirilmeli ve 


düzenlenmeli; 


Bu konudaki mevcut belgelere erişim, yeni teknolojiler de kullanılarak ve 


bu alanda öğretim kaynak merkezleri ağı geliştirilerek kolaylaştırılmalı; 


Her ülkenin, kendi tarihi ışığında okullarda bir gün tespit ederek Yahudi soykırımını anması ve insanlığa karşı işlenen suçların önlenmesine ilişkin 


Eğitim Bakanları kararları uygulanmalı ve uygulanması izlenmeli; 


Avrupa Konseyi'nin eğitim alanında, Soykırım Eğitimi, Anma ve Araştırmada Uluslararası İşbirliği için Görev Gücü'ne yaptığı katkılar 


geliştirilmelidir. 


Tarih öğretmenleri için yetiştirme ve hizmet-içi eğitimi tarih öğretmenleri için 


özelleştirilmiş yetiştirme ve hizmet-içi eğitimi aşağıdaki amaçları içermelidir 


(http://digm.meb.gov.tr): 


> 


> 


Tarih öğretmenlerinin kompleks, sürece yönelik ve yansıtıcı metotlar 


kullanarak çalışmalarını sağlamak ve teşvik etmek; 


Yetişmekte olan tarih öğretmenlerini ve halen mesleklerini icra edenleri, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri dâhil olmak üzere en yeni 


ürünlerden, araç ve metotlardan haberdar etmek; 


> 
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Gerçek bilgileri dikkate alarak, sosyal, coğrafi ve ekonomik bağlamlar gibi farklı bağlamlara da geçerek öğrencilerin tarihi gerçekleri ve günümüz üzerindeki etkilerini anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamayı amaçlayan öğretim tekniklerinin kullanımını ile ilgili olarak öğretmenleri 


bilinçlendirmek, 


Öğrencilerin sadece ezberlemiş oldukları bilgileri değil, söz konusu konu ile ilgili bilgileri sayesinde gerçekleştirebildikleri faaliyetleri de- ki bunlar gerek tartışmalı konuların araştırılması, konuşulması ya da incelenmesi ile ilgili olsun- dikkate alan değerlendirme tekniklerini kullanmaları için 


öğretmenlere yardımcı olmak, 


Meslektaşlarıyla işbirliği içinde, sınıflarında disiplinler arası öğrenme 


ortamları kurmalarına ve oluşturmalarına yardımcı olmak, 


Bilgi ve iletişim teknolojileri tarih öğretmeninin rolünde bir değişime neden 


olduğuna göre; 


> 


Öğretmenlerin yeni rolleriyle ilgili pek çok öğrenme ortamından haberdar 


olabilmeleri amacıyla değişim programlarına katılım fırsatları yaratmak; 


Öğretmenlerin, yeni öğretim metotları konusundaki mesleki zorluklarını, tereddütlerini ve şüphelerini tartışabilmeleri amacıyla tartışma grupları 


kurulmasını desteklemek; 


Sadece mevcut doküman ve siteleri değil, söz konusu dokümanlar ve sitelerden edinilen bilgilerin doğruluğunu onaylayan kaynak bankaları 


geliştirmeyi hedeflemelidir. 


Bu amaçları yerine getirebilmek ve tarih öğretmenleri için belirli bir profil 


çizebilmek amacıyla: 


Tarih öğretmeni yetiştirmenin kalitesini koruyacak ve iyileştirecek eğitim kurumları oluşturmak ve öğretmenlerin profesyonelliğini ve sosyal 


statüsünü geliştirmek; 


> 
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Bu tavsiye kararındaki ilkelere dayanarak, tarih öğretmenlerini eğitecek 


eğitmenlere özel önem vermek; 


Tarih öğretmenlerinin yetiştirilme ve hizmet-içi eğitiminin amaçları, yapısı ve standartları ile ilgili olarak karşılaştırmalı araştırma yapılmasını teşvik etmek ve böylece kurum içi işbirliğini ve tarih öğretmeni yetiştirme ve hizmet-içi eğitim ile eğitimcilerin hizmet-içi eğitiminin gelişmesi için 


gereken bilgi değişimini teşvik etmek; 


Tarih öğretmeni yetiştirme ile ilgilenen ya da bu konuda aktif olarak çalışan kurumlar (özellikle medya) arasındaki ortaklıkları, onların misyonlarını ve sorumluluklarını vurgulayan bir bakış açısıyla ortaya 


çıkarmak ve desteklemek gerekmektedir. 


Bilgi ve iletişim teknolojilerinde; kanunlara uyarak ve ifade özgürlüğüne 


saygılı kalarak, ırkçı, yabancı düşmanı ve saptırıcı materyallerin özellikle internet 


yoluyla yayılmasını engellemek için adımlar atılmalıdır. Bilgi ve iletişim 


teknolojilerinin gençler tarafından, hem okul hayatlarında hem de okul dışındaki 


hayatlarındaki yaygın kullanımı göz önüne alındığında, öğretim metot ve 


tekniklerinde bu teknolojilerin (http://digm.meb.gov.tr): 


> 


> 


Tarih öğretimi için vazgeçilmez kaynaklar olduğunun; 


Kaynakların çeşitliliği ve güvenilirliği hakkında ciddi olarak bir 


değerlendirme yapılması gerektiğinin; 


Öğrencilere ve öğretmenlere orijinal kaynaklara ve çok yönlü yorumlara 


erişim imkânı tanıdığının; 
Tarihi bilgi ve gerçeklere erişimi inanılmaz derecede yaygınlaştırıldığının; 


Değişim programı ve diyalog imkânlarını arttırdığı ve kolaylaştırdığı 


gerçeğinin dikkate alınması gerekmektedir. 


öl 


Bundan başka öğretmenlerin: 


” Bilgiyi seçerken kaynakların ve bilginin güvenilirliğini öğrencilerin 


kendilerinin değerlendirmelerine yardımcı olabilmesi, 


> Eleştiri yapabilme yeteneğini teşvik ederek, görüş açılarının çeşitliliğini kabul ederek ve gerçeklerin yorumlanmasında kültür ötesi bir yaklaşımı 


benimseyerek ders işleyebilmesi, 


> Öğrencilerinin eleştirel analiz ve kıyaslamalı muhakeme gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmesi için gerekli koşulların sağlanması 


uygun olur. 


B. Ders Kitabına İlişkin Genel Bilgiler 


Çalışmanın bu bölümünde ders kitaplarına ilişkin genel bilgiler, AB ve 


UNESCO”nun ders kitabı kriterlerine yer verilmiştir. 
1.1. Tarih Öğretiminde Ders Kitabının Yeri 


Günümüzde genç kuşakların çevrelerinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili, konuları geçmişe oranla daha kolay öğrendikleri kabul edilebilir bir gerçektir. İlk öğrenme tecrübeleri evde ve ailede başlar, yakın çevre ve okulu kapsayacak şekilde zamanla birlikte genişler. Öğrenciler yaşadıkları çevrede, toplumda ve dünyada oluşan değişiklikleri daha iyi anlayabilmek ve kavrayabilmek için olay ve olgu ve kavramlarını kolaylaştıracak araç ve gereçlere ihtiyaç duyarlar. Bu araçların en başında da ders kitabı gelmektedir (Ceyhan-Yiğit 2003: 18). Ders kitabı sözüyle bir derste kullanılan ve o dersin geliştirilmesine esas oluşturan kitap anlatılmaktadır. 
Ders kitabı belli bir dersin öğretimi için ve belli bir düzeydeki öğrencilere yönelik yazılan; içeriği yetişeklere uygun olan, incelemesi yapılmış ve onaylanmış olan temel 


kaynaktır (Ceyhan-Yiğit 2003: 16). 
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Ders kitabı, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler vb. gibi bilgileri öğretmeye yarayan, öğrencilerin öğrenmelerine yardım eden, kolaydan zora uzanan 


ve programlı metinlerden oluşan teknik bir eserdir (Hayta ve diğerleri 2003: 2). 


Ders kitaplarında konuların işlenişi ve biçim olarak kullanılan yaklaşımlar bu konunun başka bir yönünü oluşturur. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilimsel 


içerik kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. Ceyhan-Yiğit'e (2003: 11-12) göre, 


1. Konular, Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları ve temel ilkeleri ile kitabın hitap ettiği öğrencilerin öğrenim gördüğü kurumun amaçlarına uygun 


olmalıdır. 


2. Konular Atatürk ilke ve inkılâpları başta olmak üzere programlara ve 


Kurulca alınan kararlara uygun olmalıdır. 


3. Konular, ilgili öğretim programında öğrencilere kazandırılmak üzere belirlenen bilgi, beceri, tutum, tavır, davranış ve iş alışkanlık alışkanlıklarının 


tümünü kapsayacak şekilde yapılmalıdır. 


4. Konular ilgili dersin o sınıf veya dönem için belirlenen amaçlarına uygun 


olarak işlenmelidir. 


5. Kitaplardaki bölümler, üniteler ve konular arasında hacim bakımından 


uygun bir denge kurulmalıdır. 
6. Konular kişi ve kurumları yıpratıcı nitelikte olmamalıdır. 


7. Konuların işlenişinde öğrencilerin daha önce kazandığı bilgi, beceri, 


tutum ve davranışlar göz önüne alınmalıdır. 
8. Gereksiz bilgi ve fazla ayrıntıya yer verilmemelidir. 


9. Konular, öğrenciyi daha çok öğrenemeye, araştırmaya, incelemeye ve 


başka kaynaklara başvurmaya teşvik edecek şekilde olmalıdır. 
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10. Konular, öğrencileri muhakeme etmeye, bağımsız ve yaratıcı düşünmeye, kıyaslamaya, edinilen bilgilerden hareketle sonuçlar çıkarmaya yöneltecek şekilde 


incelenmelidir. 


1.2. AB ve UNESCO'nun Ders Kitabı Kriterleri 


Öğrencilerin eğitiminde şüphesiz araştırmalar yapıldıkça dünya üzerinde ortak bazı düşünceler ve sonuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Avrupa Birliği de araştırma yapan ve sonuçlarını ortaya süren kurumların başında gelmektedir. Tarih öğretimi ve ders kitaplarına yönelik çalışmanın kurum olarak ismi ise EUROCLIO (Avrupa Tarih Öğretmenleri Birliği Daimi Konferansı)”dur. Bu alanda yapılan çalışmaları bu kurum yürütmektedir. AB kararlarına göre ders kitabı ölçütleri 


şunlardır. 


1. Sınırları zorlayıcı olmalıdır; 


4 Nihai cevaplar vermemeli 
v Yeni sorulara ve araştırmalara kapı açacak nitelikte olmalıdır v Öğrencilerin eleştirel düşünme yetkilerini açığa çıkarmalı, kendi 


kişisel yargılarını geliştirmelerini sağlamalıdır. 
2. Aktif ve yaratıcı olmalıdır, v Bağımsız öğrenme yeteneğini geliştirmeli ve pekiştirmelidir v Öğretmen olmaksızın kullanılabilmelidir v — Öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlamalıdır v Öğrencilerin beceri ve davranışlarını geliştirir nitelikte olmalıdır У“ Bireysel gelişime, kendini tanımaya yardımcı olmalıdır 


V o Çeşitli düzeylerde ödevler ve etkinlikler içermelidir 
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3. Akademik ve eğitsel anlamda en yeni olmalıdır; 


Akademik ve pedagojik anlamda yeni olmalıdır 
Gerçekleri yansıtmalıdır 
Ulusal önyargı ve eğilimleri ön plana çıkarmamalıdır 


Olayları doğru şekilde sunmalıdır 


4. Çok yönlü olmalıdır; 


м 


м 


м 


м 


Geçmişe ilişkin yorumları çok yönlü sunmalıdır 
Farklı görüşleri savunan kaynaklara da yer vermelidir 
Önyargılı ve basmakalıp düşüncelere karşı koymalıdır 


Cinsiyet, insan hakları, çok kültürlülük, fırsat eşitliği, etnik ve dinsel 


azınlık gibi konulara duyarlı olmalıdır 


м 


kurmalıdır 


Yerel, bölgesel, milli, Avrupalı ve küresel bakış açıları arasında denge 


5. Yaş grubuna ve yeteneklerine uygun olmalıdır; 


м 


v 


м 


м 


Hedef kitleyi oluşturan yaş gurubuna uygun olmalıdır 
Okuyucunun düzeyini dikkate almalıdır 
Çeşitli zorluk ve derecelerinde ödev ve etkinliklere yer vermelidir 


Yaş gruplarına göre uyarlanabilme ve değerlendirme açısından da 


düzeye uygun olmalıdır 


6. Hedef gruba uygun bir dil kullanılmalı, dil yeteneklerini de geliştirici 


olmalıdır; 


Dm s 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v Öğrencilerin dil kullanımına ilişkin yeteneklerini ve kavramsal 


yeteneklerini geliştirmelidir 
7. Ders programını bütünüyle kapsamalıdır; 


V Ders programının bütününü kapsamakla beraber, deneysel ve program 


dışı etkinliklere de yer verir nitelikte olmalıdır 
8. İlgi çekici olmalıdır; 


v — İçerdiği metinlerin içeriği, yazı karakteri, görsel malzemesi ile tasarım 


açısından ilgi çekici olmalıdır 


v Görsel malzemeler sadece dekorasyon amaçlı olmamalı, işlevsel açıdan 


da kullanılabilir olmalıdır 


9. Yardımcı araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojileriyle bağlantılı 


olmalıdır; 


V Edebi ve akademik eserlere olduğu kadar multi-medya ve bilişim 


teknolojilerinin ürünlerine de atıfta bulunmalıdır 


10. Dersler arasında bağlantı kurmaya yardımcı olmalıdır; 


v Öğretmen ve öğrencilere diğer derslerle bağlantı kurabilecekleri konu ve proje önerileri içermeli, disiplinler arası geçişlere imkân tanımalıdır(Hayta ve 


diğerleri 2003: 162-163). 


AB'nin ortaya koyduğu bu kriterlerle birlikte daha önceden bu yönde araştırma yapan UNESCO'nun yayınladığı bir kitapta yer alan ders kitaplarının 


incelenmesi için gerekli olan ölçütler şöyle belirtilmiştir; 


1. Verilen bilgilerin doğruluk derecesi nedir? 

2. Olayların yorumu ve genellemeler, örnek olaylar verilmek suretiyle yeteri kadar desteklenmiş midir? 

3. o Önemli terimler, kesinlik ve açıklıkla tanımlanmış mıdır? 


4. Grafik tablolar ve haritalar doğru, açık ve istenilen nitelikte midir? 
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5. Azınlıklar, öteki ırklar ve yabancı milletler, tarafsızlık ve hakkaniyet anlayışı ile anlatılmış mıdır? Milletlerin birbirlerine olan katkıları layıkı ile gösterilip anlatılmış mıdır? 

6. Yazar, kendi ülkesine olduğu kadar, öteki ülkelere karşıda dürüstlük, hak bilir ve ilim titizliğiyle davranabiliyor mu? 

7. Tartışmalar, meseleler objektif olarak ele alınmış mıdır? 

8. Yazar, peşin-hüküm, yanlış anlama ve anlaşmazlık doğurabilecek her 


türlü terim ve deyimden kaçınmış mıdır? (Schueddekopf ve diğerleri 1969: 126). 


Yukarıda anlattığımız AB ve UNESCO ders kitapları ve tarih ders kitapları hakkındaki belirlemeler şunu ortaya koymaktadır. Ülkelerin, insanlarının eğitimde kullandıkları bu materyali, en önemli yönlendirici materyal olarak görmüşlerdir ve bunu belli düşünceleri yerleştirmek açısından kullanmışlardır. AB ve UNESCO bunun özellikle tarih kitaplarında olduğunu görerek araştırmalar yapmışlardır ve görüşlerini açıklamışlardır. Yaptığım çalışmada ülkemizde kullanılan lise cumhuriyet 


tarihi ders kitaplarında bu kriterlere uyulup uyulmadığı yönünde de olacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


YÖNTEM 


Araştırmanın bu bölümünde model, evren ve örneklem, verilerin toplanması 


ve verilerin değerlendirilmesi başlıkları altında yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. 
2.1. Araştırmanın Modeli ve Yöntemi 


Araştırmada, Türkiye'de 1923-2007 yılları arasında liselerde okutulmuş olan Cumhuriyet Tarihi Ders Kitaplarındaki Türk-Arap ilişkileri kapsamında iki toplum arasında ki tarihsel birlikteliğin ve ayrışma sürecinin dış politika ve ilişkilerin 


üzerindeki etkileri incelenmiştir. 


Araştırma modeli, amaca uygun ve ekonomik olarak, verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşullar düzenlenerek oluşturulmuştur. Bu koşulların düzenlenmesinde iki temel yaklaşım vardır; bunlar tarama ve denemedir (Karasar 


2005: 76). 


Bu araştırmada literatür incelemesi, belgesel tarama modeli ve tarihsel yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Tarihsel yöntem yaklaşımı; incelenen sorunun tarihsel geçmişini ve gelişimini inceleyerek sorunun hangi nedenlere bağlı olarak 


ortaya çıktığını belirlemektir (İslamoğlu 2002: 36). 


Araştırmada, incelenen Cumhuriyet Tarihi Ders kitapları belirli ölçütlere göre incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda elde edilen bilgiler analiz edilmiştir. Analiz 


sonuçlarına göre belirlenen ölçütler şunlardır; 
1 Arap devletleriyle ilişkilere yer verilmiş midir? 


2; Arap toplumlarının І. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı 


verdiği bağımsızlık mücadelelerine yer verilmiş midir? 
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3. Bu ilişkilerin temel noktalarına yer verilmiş midir? 


4. Bu ilişkilerin hangi dönemlerde yoğunlaştığına ve seyreldiğine yer 


verilmiş midir? 
5. Bu ilişkilerde dış politika siyasetinin etkilerine yer verilmiş midir? 


6. Türkiye ve Arap devletleri arasındaki sorunların uluslar arası 


boyutlarına yer verilmiş midir? 


m Halifeliğin Yeni Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaldırılması ilişkileri 


etkilemiş midir? 
8. Milliyetçiliğin ilişkiler üzerindeki etkisine yer verilmiş midir? 


İncelenen kitaplar yukarıdaki bu maddelere göre analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca incelenen kitaplar görsel olarak ve kullanılan yardımcı öğeler (harita, belge, 


vesika, tablo, okuma parçası vb...) açısından da analiz edilmeye çalışılmıştır. 


2.2. Evren ve Örneklem 


Çalışmanın evrenini Türk Milli Eğitim sistemindeki tüm Cumhuriyet Tarihi Ders kitapları oluşturmaktadır. Evren içinden seçilen örneklem ise 1923-2007 yılları 


arasında liselerde okutulmuş olan Cumhuriyet Tarihi Ders kitaplarıdır. Bu kitaplar; 


Tarih IV Türkiye Cumhuriyeti, Enver Behnan Şapolyo: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Enver Ziya Karal: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918- 1965), Neriman Serdarlar ve Fahriye Çetinkanat (Yazgan): Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918- 1966, Mükerrem K. Su ve Kâmil Su: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Mükerrem K. Su ve Prof. Dr. Ahmet Mumcu: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi, Kenan Kalecikli: T.C. 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1, Ahmet Bekir Palazoğlu ve Osman Bircan: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2, Kemal Kara: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2, İdris Akdin, Muhittin Çakmak ve Mustafa Genç: Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 3 olmak üzere on (10) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ders kitabıdır. 
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2.3. Verilerin Toplanması 


Araştırmada da belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya belgesel tarama yöntemi denir (Karasar 2005: 


183). 


İncelemeler yapılırken öncelikli olarak Arapların kısa tarihi, Türk-Arap ilişkileri, tarih öğretimi ve ders kitaplarına ilişkin temel kaynaklar bulunarak okunmuş ve gerekli olan yerler fişlenmiştir. Türk-Arap ilişkilerine ilişkin girişte ön bilgiler oluşturulmuştur. Sonrasında 1930-2007 yılları arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Tarihi müfredat programları ve okutulan kitaplar belirlenmiş, gerekli 


bilgiler toplanmış ve fişleme çalışması yapılmıştır. 


1923- 2007 yılları arasında okutulan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ders kitaplarına ulaşılarak belirlenen ölçütlere göre incelemeler yapılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada yararlanılan bütün kaynaklar gerekli bilgiler elde edilmek için okunmuş, notlar alınmış ve yazılacak duruma getirildikten 


sonra yazılmaya başlanmıştır. 


2.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu 


Araştırmaya konu olan ders kitapları daha öncede sözü edilmiş olan kriterlere göre incelenmiş ve bu kriterlere ne derecede yer verilip verilmediği saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bilgilerle değerlendirmeler ve yorumlar yapılmaya 


çalışılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


BULGULAR VE YORUM 


Çalışmanın bu bölümünde ele alınan kitaplar şekil ve içerik olarak incelenecektir. Kitapların şekil olarak incelenmesinde fiziksel özellikler hakkında bilgiler verilecektir. İçerik olarak incelenmesi kısmında ise çalışmaya konu olan 


Türk-Arap ilişkileri konusunun kitaplarda ele alınışı incelenecektir. 


3.1. Ele Alınan Ders Kitaplarının Şekil Olarak İncelenmesi 


Çalışmanın bu kısmında ele alınan kitapların fiziksel özellikleri ortaya 


konacaktır. 


3.1.1. Tarih IV Türkiye Cumhuriyeti 


Türkiye Cumhuriyeti Tarihi kitaplarından ilki olan Tarih IV kitabı 1931 
yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti tarafından hazırlanmıştır. İstanbul Devlet Matbaası basımı olan kitap 374 sayfadan oluşmaktadır. Dış kapak oldukça sade 
biçimde oluşturulmuştur ve sadece Tarih IV ibaresi yer almaktadır. Kitap 7 
bölümden oluşmaktadır ve bu bölümlerden sonra grafikler başlığıyla sadece resim ve 
haritaların olduğu 132 sayfalık bir bölüm vardır. Kitabın içerisinde 246 resim, 21 
tablo-şekil-grafik, 11 harita bulunmaktadır. Resim ve haritaların tamamına yakını son bölümde grafikler başlığı altında yer almaktadır. Kitap bu özelliği bakımından oldukça zengindir (bkz. Ek-1). 
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3.1.2. Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1960) 


1940'lı yıllarının başlarından itibaren Tarih IV kitabının yerine geçen kitap uzun yıllar liselerde okutulmuştur. Çeşitli yıllarda baskısı olan kitabın, bu çalışmada 
1981 baskısı ele alınmıştır. Ankara, Türk Tarih Kurumu basımı olan kitap, 244 
sayfadan oluşmaktadır. Dış kapak, kitabın ismi, yazarın ismi, yayınevi ve liseler için 
ibarelerinden yeşil zemin üzerinde sade biçimde oluşturulmuştur. Kitap toplam 19 
bölümden oluşmaktadır. Kitabın içerisinde: 42 resim, 4 tablo-şekil-grafik, 4 harita ve 


15 okuma parçası bulunmaktadır (bkz. Ek-2). 


3.1.3. Enver Benhan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 


1950'li yılların ortasından itibaren liselere ders kitabı olarak kabul edilmiştir. 
Çeşitli yıllarda baskısı olan kitabın 6. baskısı olan 1973 yılı baskısı incelenmiştir. 
İstanbul, Rafet Zaimler Kitabevi baskısı olan kitap, 188 sayfadan oluşmaktadır. Dış kapak; kırmızı zemin üzerine kapağın yarısını kaplayacak biçimde bir Atatürk portresi, kitabın ismi, yazarın ismi ve ünvanı, ders kitabı onay yazısı, basımevi ve yeri ve liseler için ibaresinden oluşmaktadır. Kitap toplam 29 bölümden 


oluşmaktadır. Kitabın içerisinde; 84 resim ve 5 harita bulunmaktadır (bkz. Ek-3). 


3.1.4. Mükerrem K. Su, Kâmil Su, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 


1960'lı yılların ortasından itibaren Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasına giren kitabın 1971 basımı incelenmiştir. İstanbul, Kanaat yayınlardan çıkmış olan kitap 18 bölüm ve 183 sayfadan oluşmaktadır. Dış kapak, kitabın adı, yazarların adı, yayınevi ve Atatürk'ün veciz bir sözünden gri zemin üzerine kırmızı tonlarla sade bir şekilde oluşturulmuştur. Kitabın içerisinde; 82 resim, 18 tablo-şekil-grafik (önemli olayların tarihi olarak ünite sonlarında verilmiştir), 4 harita, 18 okuma parçası ve 


ünite sonlarında bulunan 18 adet sorular bölümü bulunmaktadır (bkz. Ek-4). 
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3.1.5. Neriman Serdarlar, Fahriye Çetinkanat, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1966) 


İncelediğimiz bu Cumhuriyet Tarihi ders kitabı da 1960'lı yılların 
ortalarından itibaren Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasına girmiştir. Kitap; 1976 
yılında İnkılâp ve Aka Basımevi tarafından İstanbul'da basılmıştır. 28 üniteden oluşan kitap 192 sayfadır. Dış kapak, yazarların adı, kitabın adı, yayınevi ismi ve küçük bir ağaç siluetinden kırmızı zemin üzerine beyaz ağırlıklı olarak sade bir şekilde oluşturulmuştur. Kitabın içerisinde; 60 resim, 5 tablo-şekil-grafik, 5 harita ve 
13 okuma parçası vardır (bkz. Ek-5). 


3.1.6. Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Mükerrem K. Su, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 


12 Eylül 1980 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri”nin ülke yönetimine el 
koymasından sonra müfredatlarda yapılan köklü değişikliklerden sonra yazılmış olan kitap Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasındaki yerini almıştır. Kitabın çeşitli yıllarda ki baskılarından biri olan 2004 yılı baskısı çalışmada incelenmiştir. Kitap 
334 sayfadan ve giriş bölümünün yanında 8 bölümden oluşmaktadır. Dış kapak; 
kitabın adı, basımevi ve mavi zemin üzerine kapağı üçte bir oranında kaplayacak 
kadar olan bir resimden sade bir şekilde oluşturulmuştur. Kitabın içerisinde; 85 
resim, 1 tablo-şekil-grafik, 5 harita, 21 bölüm değerlendirme sorusu ve 13 okuma 


parçası vardır (bkz. Ek-6). 


3.1.7. Ahmet Bekir Palazoğlu, Osman Bircan, Türkiye Cumhuriyeti 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 


1993 yılında ders kitabı olarak kabul edilmiştir. 1995 yılı baskısı 
incelenmiştir ve 229 sayfadır. Basım yeri Ankara'dır. Kitap 5 bölümden oluşmaktadır. Dış kapak; kitabın adı, yazarların adı, basımevi ismi ve beyaz üzerine 


mavi ağırlıklı olarak 4 adet Atatürk resminden sade sayılamayacak bir biçimde 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oluşturulmuştur. Kitabın içerisinde; 38 resim, 2 harita ve 2 ünite sonunda da 


değerlendirme sorularına yer verilmiştir (bkz. Ek-7). 


3.1.8. Kemal Kara, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 


1994 yılında ders kitabı olarak kabul edilen kitabın 1999 baskısı 
incelenmiştir. İstanbul basımı olan kitap 224 sayfadan ve 5 bölümden oluşmaktadır. 
Dış kapak; kitabın ismi, yazarın ismi, yayınevi ismi ve mavi zemin üzerine kapağı üçte bir oranında kaplayacak kadar büyüklükteki bir Atatürk resminden oluşturulmuştur. Kitabın içerisinde; 61 resim, 2 harita, 9 okuma parçası, 10 bölüm 


değerlendirme soruları ve 8 bölümde test soruları vardır (bkz. Ek-8). 


3.1.9. Kenan Kalecikli, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve 
Atatürkçülük 1 


1994 yılında ders kitabı olarak kabul edilen kitabın 1994 baskısı 
incelenmiştir. İstanbul basımı olan kitap 216 sayfadan ve giriş bölümünün yanında 3 
bölümden oluşmaktadır. Dış kapak; kitabın ismi, yazarın ismi, yayınevi ismi ve eflatun zemin üzerine kapağı yarı oranında kaplayacak kadar Türk bayrağı, Atatürk silueti ve 2 tane genç insan siluetinden oluşturulmuştur. Kitabın içerisinde; 80 resim, 
10 harita, 4 tablo-şekil-grafik, 18 okuma parçası, 14 bölüm değerlendirme soruları ve 


4 bölüm test soruları vardır (bkz. Ek.- 9). 


3.1.10. İdris Akdin, Muhittin Çakmak, Mustafa Genç, Türkiye 
Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 3 


2005 yılında ders kitabı olarak kabul edilen kitabın 2006 baskısı 
incelenmiştir. Büyük boy olarak Ankara basımı olan kitap 262 sayfadan ve giriş bölümünün yanında 8 bölümden oluşmaktadır. Dış kapak; kitabın ismi basımevi 


amblemi ve mavi zemin üzerine 9 adet Atatürk resminden oluşturulmuştur. Kitabın 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içerisinde; 68 resim, 15 harita, 13 okuma parçası, 9 bölüm değerlendirme soruları ve 


6 bölüm test soruları vardır (bkz. Ek-10). 


3.2. Ele Alınan Kitapların Türk-Arap İlişkileri Açısından Analizi 


Bu bölümde kitapların Türk-Arap ilişkileri yönünden analizi yapılmıştır. 


3.2.1 Tarih IV Türkiye Cumhuriyeti 


Kitap içeriği açısından 1930 yılına olan konuları kapsamasıyla ele alınan kitaplar içinde en dar kapsamalı olandır. Yeni kurulan cumhuriyet ve bunun yanında diğer bütün yeniliklerin toplum tarafından benimsenme aşamasında olmasından dolayı kitapta bu etkiler görülmektedir. Yeni rejim, yeni ideoloji, yeni iç ve dış politika siyaseti, yeni kurumlar vb... gibi. Bu nedenle içerik açısından iç politika ve 


itilaf devletleriyle olan dış politika ilişkileri ağırlıktadır. 


Kitap içerisinde Araplarla olan ilişkilerin konular da işlenişine baktığımızda bir başlık altında ayrıca olmamakla beraber birkaç bölümde başka konularla bağlantılı olarak değinilmiştir. Kitabın 156. sayfasında “ Hilafetin İlgası ” başlıklı konuda halifeliğin tanımından, Osmanlı Devleti'nin halifeliği ele geçirmesinden bahseder. Tarih IV (1931: 156)”e göre, 

“Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı zapt ettiği zaman, orada Halife Mütevekkil Alâllah ünvanlı ve Mısır Hükümeti'nin sadakasile geçinen bir Arap buldu. Bu biçarenin hiç denecek kadar az bir ücretle Mısır Hükümeti'ne kiralamak olduğu Halifelik sıfatını imparatorluk siyasetine vasıta olarak kullanmak üzere almağa özenmese idi, bu mesele belki o zaman sonuna ermiş, Osmanlı Devleti'nin asrın icaplarına göre tekâmülüne 


mani bir müessese ihdas edilmemiş ve Türklük bu boş ünvanı taşımak yüzünden birçok zararlara uğramamış olacaktı”. 


Yine aynı sayfada başka bir paragrafta Araplara ve halifelik makamının yanında yer almayan Müslümanlara karşı olumsuz bir tutum oluşturulmuştur. Tarih 


TV (1931: 156)'e göre; 


* Пра: Varlığını ortadan kaldırmak. 
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“Nihayet Umumi Harpte, Halifenin ilan ettiği “ Mukaddes Cihat” bu Hilafet müessesesinin ne kadar boş ve müflis ve ona istinat eden siyasetlerin ne kadar şaşkın ve hayalperest olduğunu meydana çıkardı. Türk Vatanının her cephesinde ve bilhassa “Darülhilâfetülaliyye” denilen Hilafet makarrı İstanbul'un kapılarında Türk varlığını yokluk mezarına gömmek için saldıranlar içinde para ile tutulmuş Müslüman alayları görüldü. Bundan daha acı bir hakikat olarak Peygamberin torunu Şerif Hüseyin, düşman altınını İslamlık havsiyetine ve İngiliz himayesinde krallığı Halife idaresinde Şerifliğe değişerek oğulları, torunları ve bütün hısım akrabası ile birlikte Hilafete isyan etti. 
İslamlığı zulümden, kölelikten kurtarmak ve şereflendirmek için damarlarının temiz kanını asırlarca cömertlikle akıtmış olan Türkü peşine taktığı çöl ve şehir Araplarına öldürtmekle İslam olmayan düşmanlarla yarışa çıktı; halifenin, kaç asırlık kılıfından çıkararak İslam alemine salladığı “ Sancağı Şerif” altında Türk askerinden başka kimse görünmedi”. 


Yukarıdaki cümlelerden de anlaşılacağı gibi Araplara karşı olumsuz bir tutum oluşturulmuş; neden olarak ta yıllarca korumasını üstlendiğimiz İslam âleminin ve ağırlıklı olarak Arapların, Milli Mücadelemiz sırasında Hilafet Makamının çağrısına rağmen yanımızda yer almayışı olarak gösterilmiştir. Bir nevi nankörlükten bahsedilmektedir. Konunun anlatımında, halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili dış tepkiler 


olmuş mudur? olumlu veya olumsuz olarak bu ortaya konmamıştır. 


Destekleyici unsurların kullanışına baktığımızda; 243 üncü sayfada yeni kabul edilen rakamlar ve eskileri tablo halinde verilmiştir. Açıklamasında, Batı ile 
kurulan temaslarda yaşanan zorluklar olarak neden gösterilmiştir. Yine, 260 ve 261 
inci sayfalarda yeni kabul edilen alfabe ve eskisi tablo halinde verilmiştir. Tablonun 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altındaki şu açıklama dikkat çekmektedir; Arap harflerinin öğrenmesi ve 


kullanması ömür yıpratan nispeten az mevcutlu tertip kasalarından birinin planı”. 
Yeni kabul edilen harflerin gösterildiği tablonun altında ise şu açıklama yer alır; “ Türk harflerinin çok basit kasa planı”. Bu iki tablonun altındaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Arap alfabesine olumsuz bir bakış ve yeni alfabesinin kabulünün ne kadar isabetli olduğu belirtilmek istenmiştir. Bir başka alakalı unsur ise kitabın son bölümünde yer alan harita bölümündedir. Burada yer alan 11. haritada (Türkiye Cumhuriyeti Haritası) belirlenmiş sınırlarda Hatay ili sınırlar dışında verilmiştir. 


Daha öncede değindiğimiz gibi konuların 1930 yılına kadar getirilmiş olmasından 


dolayı bu konuda her hangi bir bölüm başlığı altında açıklama yoktur. 
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3.2.2 Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1960) 


1940'lı yıllarından başlarından itibaren ders kitabı olarak okutulmaya başlanmış olan kitap kapağında da belirtildiği gibi 1918-1960 yılları arasındaki konuları kapsamaktadır. Türk-Arap ilişkileri konusunda kitabın içeriğine baktığımızda ilk olarak 129. sayfada Halifeliğin kaldırılması başlığı altında kısa da olsa bilgiler vardır. Tarih TV kitabı kadar sert olmasa da Halifelik ve Araplara bakış aynı biçimdedir. Bu kitapta da halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili olarak anlatım ülke içiyle sınırlı kalmıştır, uluslar arası boyutu anlatılmamıştır. Verilen bilgiler Karal”a 


(1976: 129) göre şöyledir; 


“Halifelik bir din kuruludur. Peygamber din ve dünya işlerinin başı idi. Yani hem baş imam, hem devlet ve hükümet başkanı, hem de ordu başkomutanı idi. Ölümünden sonra aynı işleri görmek için seçilen kimselere Halife dendi. İlk dört halife, seçimle iş başına geldiler. Emeviler seçim usulünü bırakarak saltanat usulünü getirdiler. Abbasilerde saltanata bağlı kaldırlar. Hülagü”nün Bağdat'ı almasıyla Abbasi saltanatı yıkılınca bu sülaleden olduğunu ileri süren birisi Mısır'da Kölemen Sultanının himayesine sığındı. 
Kölemen Sultanları türlü maksatlarla Halifelik müessesesini saltanat müessesesi yanında iki buçuk asır kadar yaşamasını temin ettiler. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim Mısırı fethedip Kölemen saltanatına son verdikten sonra, saltanat müessesesinin yanında ayrı bir hilafet müessesesi görmek istemediğinden, Kahire'de bulduğu Halife Mütevekkil-allah”tan halifeliği aldı (1517)”. 


“Böylece Hilafet Osmanlı'ya geçmiş oldu. Yavuz Sultan Selim ile Osmanlı padişahları halife ünvanını da kullandılar. Artık bundan böyle Osmanlı padişahlarının iki sıfatı vardı: İmparatorluk tebaasının hükümdarı, dünya Müslümanlarının imamı. 
Osmanlı İmparatorluğu din temellerine dayandığı için padişahlar Halifeliği bir siyaset vasıtası olarak kullanmak istediler. İlk zamanlarda halifeliğin bir zararı olmadı. Fakat sonraları ulema sınıfı İslamiyet'i ihtiraslarına alet etti. Bu sebepten, gerçek manasını kaybeden Halifelik din ve devlet için bir gerileme amili oldu”. 


“XIX. asırda milliyetçilik cereyanının başlamasıyla devlet işlerinde bütün bütün zararlı oldu. Buna rağmen Osmanlı Devleti halifeliğe büyük önem vermekte devam etti. 
П. Abdülhamit devrinde ve ondan sonra panislavizm politikası, yani bütün Müslümanları bir idare altında birleştirilmesi hülyası peşinden gidildi. Hâlbuki Türk olmayan İslam toplulukları, bilhassa Araplar arasında milliyet fikirleri yayılmaya başladı. Büyük savaşta İmparatorluk ordularına karşı müttefiklerle bir olup silah kullanan Araplar olmuştu. Hilafet merkezi olan İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirleri Mondros Mütarekesinden sonra İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edildikleri zaman Fransız ve İngiliz birlikleri içinde sömürgelerden getirilen Müslüman askerlerde vardı”. 


Yine 158. sayfa “Harf İnkılâbı” başlığı altında Arap alfabesi ve yeni kabul edilen alfabe arasında kıyaslamalar yapılmış ve 169. sayfada ki okuma parçasıyla konu desteklenmiştir. Okuma parçası, Ziya Gökalp'ın “Türkçülüğün Esasları” adlı 


eserinden alınmıştır. 
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198. sayfada “Irak Hududu Meselesi” başlığı altında Türkiye, İngiltere ve Irak arasında geçen diplomatik ilişkilere yer verilmiştir. Temel konu Musul meselesidir ve Uluslar arası müdahalelerle meselenin sonuçlandırılması anlatılmıştır. 


Karal”a (1976: 198) göre, 


“1924”te İngiliz Murahhasları ile İstanbul”da müzakereler yapıldı fakat bir anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine mesele Milletler Cemiyeti Konseyine havale edildi. 
Konseyin yetkisi üzerinde tereddüt hasıl olması dolayısıyla Lahey Adalet Divanı”na gidildi. Nihayet tekrar İngilizlerle müzakere usulüne dönüldü. Haziran 1926 da bu hususta Ankara” da bir muahede imzalandı. Bu muahedeye göre İrak ile olan hududumuz tespit edildi. Musul, Irak hükümetine kaldı. Petrol üzerine konan vergi hasılatından Irak'a isabet eden hissenin % 10 u Türkiye “ye bırakıldı”. 


200. sayfada “Sâdâbad Paktı” başlığı altında yapılan anlaşma anlatılmıştır. 
Konumuz dahilinde olarak pakta iştirak eden tek Arap devleti Irak'tır. Konu kısaca 


ele alınmıştır. 


201. sayfada “Hatay'ın Anavatana Katılması” başlığı altında Hatay'ın sınırlarımıza dahil edilmesi anlatılmıştır. Bu konuda Musul meselesi gibi uluslar arası boyuttadır. Taraf ülkeler olarak Türkiye, Fransa, Suriye ve o dönemde kurulan Hatay devletidir. Milletler Cemiyeti de meseleye dahil olmuştur. Burada konunun içinde geçen ve Atatürk'ün kararlılığını gösteren “ Kırk yıllık Türk yurdu yabancı elinde bırakılamaz” sözü önemlidir. Meselenin çözümünde temel nokta bu cümleden 


çıkan kararlılık olmuştur. 


Türk bayrağı ile gelen askerlerimizi karşılayan Hatay halkı konulu fotoğrafla 


konu desteklenmiştir. 


223. sayfada “Bağdat Paktı” başlığı ile 24 Şubat 1954”te Irak ile imzalanan 


güvenlik işbirliği anlaşmasına yer verilmiştir. Karal”a (1976: 223) göre; 


“Türkiye barışçı düşünceler ile Bağdat Paktı”nı meydana getirmeye çalıştı. Bu pakt ile Türkiye'nin doğuda güvenliği korunacak ve Ortadoğu'da da barışın devamlılığı sağlanacaktı. Bağdat Paktı 24 Şubat 1954'te Türkiye ile Irak arasında Bağdat'ta imzalandı. Buna göre iki devlet güvenlik ve savunmalarını korumak ve sağlamak işbirliği yapmayı yüklenmektedirler. Arap Birliği'ne bağlı devletler ve ya sözü edilen bölgenin barışı ile sıkı ilgisi bulunan başka devletlerden herhangi birisinin dilediği takdirde pakta girmesi için açık kapı bırakılmıştı. Bu imkânlardan faydalanarak İngiltere, Pakistan ve İran Bağdat Paktı'na üye devletler olarak katıldılar. Bağdat Paktı uzun ömürlü olmadı. 14 Temmuz 1958 de Irak'ta ihtilal çıkması sonucunda krallık yerine cumhuriyet kuruldu ve Yeni Irak Hükümeti paktan çekildiğini açıkladı”. 
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3.2.3 Enver Benhan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 


Kitap, 1950'li yılların ortasından itibaren Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasına girmiştir. Konuyla ilgili içeriğine baktığımızda, 111 inci sayfada “Halifeliğin Kaldırılması” başlığı altında, Osmanlı'nın eline geçmesinden kaldırılmasına kadar kısa olarak bilgiler verilmiştir. Yine bu kitapta da halifeliğin kaldırılması ülke içi 


boyutuyla sınırlı anlatılmıştır. 


Yine, 125 inci sayfada “Harf Devrimi” başlığı altında Arap harflerinin kabulü ve kaldırılması ile ilgili bilgi verilmektedir. Şapolyo”ya (1973: 125) göre; 


“Müslümanlıktan önce Orta Asya'da devlet kurmuş olan Göktürklerin Orhun harfleri olduğu gibi, Uygurların da bir alfabeleri vardı. Türkler Müslüman olduktan sonra Arap harflerini kabul ettiler, bu harflerin esası da Aramilerden alınmıştı. Arap harflerinin okunması çok zor olup sağdan sola yazılmakta idi. 


Cumhuriyet devrinde Atatürk, bütün batı milletlerinin kabul etmiş oldukları Latin harflerini, bizimde almamızı doğru buldu. Atatürk 1927 yılında İstanbul'a giderek Dolma Bahçe Sarayı'nda dil bilginleri ile çalışmalara başladı. Bu bilginler, Latin Harfleri esasından alınan “yeni harfleri” oluşturdular. Atatürk, Sarayburnu'nda verilen bir müsamerede halka şu sözleri söyledi: “ Arkadaşlar, zengin dilimizi ifade etmek için yeni Türk Harflerini kabul ediyoruz. Vatandaşlar, yeni Türk Harflerini çabuk öğreniniz, bütün millete, köylüye, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik, milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin, bir içtimai heyetin % 80'i okuma ve yazma bilmez. Bu ayıptır”. Bu sözler harf inkılâbının parolası oldu. Atatürk harf inkılâbına karşı pek hassas davranıyordu. Hatta yeni harfler için bir de marş besteletti. Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Trük Alfabesi Kanunu”nu kabul etti. Ertesi gün gazeteler yeni harflerle çıktı. Arap Harfleri tarihe karıştı. Bundan sonra bütün kitap ve mecmualar yeni harflerle basıldı”. 


Harf devrimi anlatımı “Atatürk Harf İnkılâbında” isimli bir resimle 


desteklenmiştir. 


Kitabın 26. bölümü olan Türkiye Cumhuriyeti”nin Dış Siyaseti bölümünde, 
153. sayfada Sadabad Paktı ile ilgili bilgi verilmiştir. Konu “Atatürk, Ürdün kralı 


Emir Abdullah ile” adlı resimle desteklenmiştir. 


154. sayfada “Hatay”ın Katılması” başlığı altında yine Hatay”ın Türkiye”ye katılışı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Diğer incelediğimiz ders kitaplarında olduğu gibi bu kitapta da konunun anlatılışında Atatürk'ün şu sözü ön plana çıkarılmıştır; “ 


Kırk yıllık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz”. 
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177. sayfada “Bağdat Antlaşması” başlığı altında Türkiye ve Irak arasında imzalanan antlaşmanın kısa açıklaması ve antlaşma maddeleri verilmiştir. 
Şapolyo'ya (1973: 177) göre bu maddeler şunlardır; 

1. Yüksek akit tarafları, emniyet ve müdafaaları için BM Anayasasının 51. 


maddesine uygun şekilde işbirliği yapacaklardır. Bu işbirliğinin tahakkuku için itiraz etmeyi kararlaştıracakları tedbirler arasında hususi anlaşma mevzuu olabilir. 


2. İki taraf yekdiğerinin dâhili işlerine herhangi bir müdahalede bulunmamayı taahhüt eder. Aralarında meydana gelecek ihtilafları BM Anayasası gereğince barış yoluyla halledeceklerdir. 


3. Bu antlaşmaya girenlerin adedi en az on dördü bulduğu andan itibaren antlaşmayı alakadar eden maksatlar dairesinde çalışmak üzere bir Daimi Konsey kurulacaktır. 


4. Bu antlaşma beş sene meridir. 


Bağdat Antlaşmasını Türkiye reisicumhuru adına Adnan Menderes, Irak Kralı adına Nuri Es Said ve Hariciye Vekilleri imzaladı. Bağdat Paktına İngiltere, Pakistan ve İran'da girdiğinden dolayı Bağdat'ta daimi bir konsey kuruldu. Amerika'da bir müşahit göndermeğe karar verdi. 


Bu pakt bir süre sonra Irak'ın aradan çekilmesiyle (1958) Sento (CENTO) antlaşması adı altında bu bölgede dünya barışının bekçisi olmakta devam etti. 


3.2.4.. Mükerrem K. Su, Kâmil Su, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 


Kitap, 1970'li yılların ortasına doğru Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasına girmiştir. Konumuzla alakalı olarak 119. sayfada “Halifeliğin Kaldırılması” başlığı altında halifelik makamının Arap dünyasında ki gelişiminden Osmanlı'ya geçişine ve 
en son olarak kaldırılmasına kadar bilgiler verilmiştir. Konu 3 tane hazırlık sorusu, 3 
tane resim, 3 tane konu bitimindeki soru, 1 okuma parçası ve önemli olaylar tarihi tablosuyla kuvvetlendirilmiştir. İncelediğimiz ilk üç kitapta olduğundan daha uzun bir anlatım vardır fakat bu kitabımızda da konunun uluslar arası boyutuna değinilmemiştir. Tarih IV kitabı ve Enver Ziya Karal'ın kitabında olduğu gibi her hangi bir karşı tutum geliştirilmemiş konu tarafsız olarak ele alınmıştır. Konuda halifeliğin kaldırılması ile ilgili Atatürk'ün şu sözlerine yer verilmiştir. Su'ya (1971: 
119) göre; 

“Biz Türkler bütün tarihi hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. 

Kıymetsiz hayatlarını iki buçuk gün fazla, sefilâne sürdürebilmek için, her türlü 


mezelleti mubah gören halifeler oyununu da sahneden kaldırabileceğimizi gösterdik. Bu suretlerle devletlerin, milletlerin yekdiğeri ile münasebatında şahısların, bahusus 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mensup olduğu devletin zararına da olsa, şahsi vaziyet ve hayatlarından başka bir şey düşünmeyecek pespayelerin ehemmiyeti olamayacağı malum hakikatini teyit ettik. 


Milletlerin münasebatında, mankenlerden istifade sistemine rağbet devrine son vermek, medeni alemin samimi temennisini teşkil etmelidir”. 


137. sayfada “Harf Devrimi” konusunda Arap harflerinin terk edilerek yeni Latin Alfabesinin kabulü anlatılmıştır. Bu bölümdeki yazarların yorumunda bu inkılâbın, Milli Eğitimin gelişmesindeki en önemli olaylardan biri olarak görülmesidir. Konu, diğer kitaplarda olduğu gibi Atatürk”ün yeni harfleri öğretirken 
isimli resmi ile desteklenmiştir. Yine ünite sonunda sorular kısmında konuyla ilgili 1 


soru ve önemli olayların tarihleri tablosuyla konu desteklenmiştir. 


Dış politika ünitesinde 150. sayfada, “Irak Sınırı Sorunu” başlığı altında Irakla yaşanan ve İngiltere'nin dâhil olduğu Musul ve Kerkük sorunu anlatılmıştır. 
Yine aynı ünitede 152. sayfada, “Sadabad Paktı” başlığı altında konu çok kısa olarak aktarılmıştır. 153. sayfada ise “Hatay'ın Ana Vatana Katılması” başlığı altında diğer kitaplardan çok daha kısa bir biçimde konu anlatılmıştır. Ünite sonunda sorular bölümünde konularla ilgili birer soru ve önemli olayların tarihleri tablosuyla konu desteklenmiştir. Kitapta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Irakla imzalanan Bağdat 


Antlaşmasına yer verilmemiştir. 


3.2.5. Neriman Serdarlar, Fahriye Çetinkanat, Türkiye Cumhuriyeti 


Tarihi (1918-1966) 


Bu kitabımızda 1960'lı yılların ortasından itibaren Cumhuriyet tarihi ders kitapları arasındaki yerini almıştır. Konumuzla alakalı yine ilk olarak Halifeliğin Kaldırılması başlığı ile 104. sayfada konu anlatılmıştır. Üç sayfalık anlatımda, incelediğimiz ilk iki kitabın aksine tarafsız anlatım vardır. Ancak yine konunun uluslar arası boyutuna yer verilmemiştir. Копи 1 adet okuma parçasıyla 


desteklenmiştir. 


128. sayfada “Harf Devrimi” anlatılmıştır. Anlatımda eski ve yeni alfabe 


arasında kıyaslama yapılarak Arap alfabesinin Türk diline uygunsuzluğu ön plana 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çıkarılmıştır. Konu “Millet Okullarından bir sınıf” isimli bir resimle ve okuma 


parçasıyla desteklenmiştir. 


157. sayfada Irakla ve İngiltere ile yaşanan Irak Sınırı konusu kısa olarak anlatılmıştır. 160. sayfada Trak”ında dahil olduğu Sadabad Paktı çok kısa olarak anlatılmıştır. Yine aynı sayfada Hatay'ın Anavatana katılması konusu bir adet resimle desteklenerek anlatılmıştır. 179. sayfada Irakla imzalanan Bağdat Paktı'na 


yer verilmiştir. Diğer kitaplardan farklı bir anlatım yoktur. 


3.2.6. Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Mükerrem K. Su, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1980 yılında yönetime el koymasından sonra eğitim-öğretim müfredatlarında yaşanan köklü değişikliklerden sonra hazırlanmış olan kitap yeni isimle (T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük) Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasına girmiştir. Bundan önce incelediğimiz 5 kitapta konumuzla ilgili (Türk-Arap ilişkileri) bölümler başlıkları ve incelenişi açısından birbirine benzemekteydi. Ele aldığımızı bu kitapta ise bunlara ek olarak konumuzla ilgili daha fazla veri bulmaktayız. İlk olarak; kitabın 28. sayfasından (1. Dünya Savaşı Bölümü) başlayan “Cepheler” başlıklı konuda Arapların ihanetinden söz edilmektedir. Mumcu 


ve Su'ya (2004: 28) göre; 


“İngilizler, Osmanlı Devleti içinde yaşayan Arapları kışkırtıp onların çoğunlukta oldukları bölgeleri nüfuzları altına almayı da düşünüyorlardı. Yüzlerce yıl Osmanlı Devleti'nde huzur içinde yaşayan, askere bile alınmayan Araplar, İngiliz casusular tarafından kışkırtıldılar. Öte yandan İngilizler hem Güney Irak'a hem de Aden'e çıkarma yaptılar. Türk birlikleri bir yandan ayaklanan Araplarla, bir yandan da İngilizlerle uğraşmak zorunda kaldılar. İngilizler Basra Körfezinden geçerek Irak'a çıktıkları zaman ummadıkları bir direnme ile karşılaştılar. Ağır yenilgiye uğradılar (Kasım 1915-Nisan 1916). Ancak bir süre sonra toparlanarak ve ağır muharebeler vererek, zengin petrol yataklarının bulunduğu Kuzey Irak'a vardılar. 1918 yılı içinde Musul bölgesini tümüyle ellerine geçirdiler. 


Arap Yarımadası'nda ayaklanan Araplarla uğraşan Türk kuvvetleri kahramanca savaşmalarına karşın, pek çok yeri elden çıkarmak zorunda kalmışlardı. 


Süveyş Kanalı”na karşı yapılan başarısız hareketten sonra İngilizler, bu cephede toparlanmışlardır. Her ne kadar, 1916 yılına kadar ilerleyememişlerse de bu tarihten sonra Türk orduları üzerindeki baskılarını arttırarak onlara ağır ağır kuzeye doğru çekilmeye zorlamışlardır. Bu sırada, Araplar da, İngilizlere büyük yardımlarda 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bulunmuşlardır. Ama İngilizler, Osmanlı ordusunun direnişinden dolayı kolay kolay ilerleyememişler, Suriye'ye ancak 1918 yılında girebilmişlerdir”. 


Kitabın 1. bölümünün sonunda, 59. sayfada yer verilen “1914'e Doğru” başlıklı okuma parçasında Birinci Dünya Savaşına doğru ülkenin durumu 


özetlenirken konumuzla ilgili şu cümle yer almaktadır; 
“Araplar da gemi azıya almak yolunda idiler”. 


185. sayfada “Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi” başlıklı konu da bundan önce incelediğimiz kitaplarda daha uzun bir anlatımla konu anlatılmıştır. 
Halifeliğin tanımından tarihsel gelişimine, Osmanlı'nın eline geçmesine kadar bilgiler verilmiş ve konumuzla ilgili olarak Araplara karşı olumsuz bir tutum 


oluşturularak şu cümleler dikkat çekmektedir. Mumcu ve Su'ya (2004: 185) göre; 


“Giderek Osmanlı padişahları bütün İslam milletleri üzerinde birleştirici bir otorite olarak, batıya karşı güçlenmek istemişlerdi. İşte Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halife de sayılmaları böyle olmuştur. Ancak Osmanlı padişahları, Türk”tüler ve Kureyş Kabilesinden değillerdi. Bu nedenle Türkler dışındaki uluslar onların halifeliklerini kabullenmemişlerdir. Buna en güzel örnek, 1 inci Dünya Savaşı'nda Arapların durumudur. Son Osmanlı padişahı Müslümanların halifesi olarak kutsal cihat ilan etmiştir ama Araplar hiç saymadıkları halifenin bu isteğine aldırış etmeden o zamanki düşmanımız İngilizlerle birlik olmuşlardır. Halifenin ordusunu arkadan vurmuş, binlerce Müslüman Türkü şehit etmişlerdir. Eğer Osmanlı halifesini tüm Müslümanlar saysaydı, Araplar böyle bir davranışta bulunmazlardı”. 


Konu, 1 adet resim ve bölüm sonunda 4 adet değerlendirme sorusuyla 


desteklenmiştir. 


210. sayfada “Türk Harflerinin Kabulü” başlıklı konuda eski ve yani alfabe hakkında bilgiler verilmiştir. Bu konuda eleştirilere yer verilmiştir. Mumcu ve Su'ya 


(2004: 210) göre; 


“Artık iyice yerleşen ve benimsenen harf inkılâbına karşı çıkanlar, başlıca iki görüşü ileri sürmektedirler. 


Yeni harfler milli değildir. Örneğin Japonlar, bize göre çok daha zor olan alfabelerini atmamışlardır. Bu görüşe şöyle karşılık verilir: Japon alfabesi, Rus alfabesi, hatta Arap alfabesi kendi dillerinin içinden çıkıp gelmiş, o dillere uygun alfabelerdir. Eğer Arap harfleri Türkçeye uygun olsaydı, onları değiştirmek kimsenin aklına gelmezdi. Bizim esas milli alfabemiz, İslamlıktan önce doğdu. Ama artık o alfabede bugün dilimize uymuyordu. Oysa yeni harfler Türkçeye çok uygundur. 
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Eleştirilerin ikinci bölümü Kur'an'la ilgilidir. Bu görüşte olanlar, Kur'an'ın, Arap harfleri ile yazıldığını, bu harflerin dine uygun olduğunu ileri sürerler. Burada hemen şunu belirtmek gerekir ki, yazı ile dinin ilişkisi yoktur. Kaldı ki, kutsal kitap Kur'an yazılı olarak inmemiştir. Bu bakımdan Arap harfleri kutsal değildir. Ayrıca, Türkçeye uymayan bu harfleri zorla benimsetmeye çalışmak, bir büyük milletin milli kültürünü, Arap kültürüne bağlamak olur. Yazının kutsallıkla ilgisi olamaz. Yazı, sadece düşünceleri en iyi biçimde yansıtan araçtır. Bu konuda bir millet hangi aracı beğenirse, hangi araç işine daha elverişli ise onu kullanır. Dine dayanarak böyle alanlarda kural koymak mümkün değildir”. 


Bu konuda 2 adet resim ve 4 adet değerlendirme sorusuyla desteklenmiştir. 


244. sayfada “Irak Sorunu ve Musul Sorunu” başlığı altında konu diğer incelediğimiz kitapların benzeri biçimde anlatılmıştır. 1 adet değerlendirme 


sorusuyla konu desteklenmiştir. 


248. sayfada “Sadabad Paktı” başlığı altında konu çok kısa biçimde 


anlatılmıştır. Yine 1 adet değerlendirme sorusuyla desteklenmiştir. 


Yine 248. sayfada “Hatay Sorunu ve Sonucu” başlığı altında konu kısa biçimde, incelediğimiz diğer kitaplardakilere benzer biçimde anlatılmıştır. 1 adet 


resim ve 1 adet değerlendirme sorusuyla konu desteklenmiştir. 


İncelenen kitap konu kapsamı bakımından Atatürk'ün ölümüne kadar sınırlandırılmıştır. Konular, daha önce incelediğimiz; Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1960), Enver Benhan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Neriman Serdarlar, Fahriye Çetinkanat, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918- 1966) gibi 1960'lı yılların ortasına kadar getirilmemiş ve dolayısıyla Irak ile 


imzalanan Bağdat Antlaşmasına yer verilmemiştir. 


3.2.7. Ahmet Bekir Palazoğlu, Osman Bircan, Türkiye Cumhuriyeti 
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 


1993 yılında kabul edilerek Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasına girmiştir. 
Lise 2 kitabı olarak incelediğimiz kitapta konular bundan önce incelediğimiz 


kitaplardakinden daha az kapsamlıdır. Cumhuriyet döneminden Atatürk'ün ölümüne 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kadar olan zamanı kapsamaktadır. Konumuzla ilgili olarak kitabın 7. sayfasında “Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi” başlığı altında konu ayrıntılı olarak 


anlatılmıştır. Palazoğlu ve Bircan'a (1995: 7) göre; 


“Ne zaman ki Osmanlı Devleti eski güç ve otoritesini kaybetmeye başladı, padişahlar halife unvanını artık devamlı kullanmaya yöneldiler. Bununda sebebi olarak savaşılan Batı Hıristiyan dünyasına karşı, bütün İslamlığı temsil ettikleri yolunda siyasal bir üstünlük kurmak için yapıyorlardı. Ayrıca İslam dünyasını bu yolla birleştirip siyasal yeni güç kazanmaya da uğraştılar. Fakat devletin sınırları dışındaki Müslümanlar, Osmanlı hükümdarlarının halifelik sıfatını pek ciddiye almadılar. Böylece, Osmanlı hükümdarları yalnız bir “Osmanlı Halifesi” olarak kaldılar. 


Osmanlı Halifeliğinin ne kadar güçsüz ve anlaşılmaz bir makam olduğu, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda anlaşıldı. Osmanlı padişahı Sultan V. Mehmed Reşat, Halife sıfatı ile “Kutsal Cihad” ilan etmişti. Bu ilanın yapılmasının gerçek sebebi, bütün İslamların Osmanlı etrafında toplanacağını, böylece Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir güç kazanacağını düşündüler. Oysa iş tersine gelişti. İslamlar, halife etrafında toplanmadıkları gibi, Osmanlı vatandaşı olan Araplar, İngiliz casuslarının kışkırtmaları ile Osmanlı Devleti”ne sırt çevirdiler ve İngilizlerin yanında yer aldılar. Hatta bu savaşta Türk ordusunu sırtından vurdular. İslam olan Araplar, Halifenin ordusundan binlerce Müslüman Türkü şehit etmişlerdir. İngiliz ve Fransız sömürgelerinden toplanan askerler arasında Müslümanlar da vardı ve bunlar, Türk ordusuna karşı savaşıyorlardı. Eğer Osmanlı Halifesini bütün Müslümanlar kabul edip saysalardı, Araplar böyle davranışta bulunmazlardı. 


Hiçbir etkinliği ve yaptırım gücü olmayan Osmanlı Halifeliği, savaş bittiği zaman fiilen sona ermişti”. 


Konunun başka bir paragrafında halifeliğin kaldırılması Milliyetçiliğin 

gelişmesi açısından önemlidir sözlerine yer verilmiştir. 

“Milli egemenlik esaslarına dayalı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde Halifelik kurumunun yaşaması mümkün değildi. Çünkü Halifelik, ümmet düşüncesi üzerine kurulmuş bir kurumdur. Hâlbuki yeni Türkiye Devleti, milliyetçilik temelleri üzerinde yükselecekti. Bu bakımdan Cumhuriyet yönetiminin esenliği ve geleceği bakımından 


Halifeliğin kaldırılması bir zorunluluk olmuştur. Bundan başka halife ve taraftarlarının, dine aykırıdır diye yapılması düşünülen yenilikler önüne geçmesi de engellenmiş oldu”. 


Konu değerlendirme sorularında yer verilen 1 adet soruyla desteklenmiştir. 


38. sayfada “Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)” başlığı altında eski Arap alfabesi ve yeni kabul edilen Latin alfabesi hakkında bilgiler verilmektedir. 
Arap alfabesinin zorluğu ve Latin alfabesinin kabulünün ne kadar isabetli olduğu 


yönünde anlatım vardır. Bundan önce incelediğimiz kitaplarda olduğu gibi konunun 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anlatımı benzerdir. Konu 2 adet resimle ve 1 adet değerlendirme sorusuyla 


desteklenmiştir. 


112. sayfada “Irak Sınırı ve Musul Sorunu” başlığı altında konu 
açıklanmıştır. Konu diğer incelediğimiz kitapların benzeri şekilde açıklanmıştır. 1 


adet değerlendirme sorusuyla desteklenmiştir. 


116. sayfada “Sadabad Paktı (8 Temmuz 1937)” başlığı altında konu 


açıklanmıştır. Konu 1 adet resim ve 1 adet değerlendirme sorusuyla desteklenmiştir. 


118. sayfada “Hatay Sorunu ve Sonucu” başlığı altında konu kısa bir şekilde açıklanmıştır. Bu konuda da farklı bir anlatım yoktur. 1 adet değerlendirme sorusuyla 


desteklenmiştir. 


3.2.8. Kemal Kara, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 


1994 yılında kabul edilerek Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasına girmiştir. 
Yine Palazoğlu, Bircan”ın kitabında olduğu gibi Lise 2 konularını kapsadığından dar kapsamlıdır. Atatürk'ün ölümüne kadar olan konuları kapsamaktadır. Konumuzla ilgili bölümlere baktığımızda ilk olarak 16. sayfada “Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi” başlıklı konuda halifeliğin tarihçesi, Osmanlı'ya geçmesi, kaldırılması ve önemi yan başlıkları ile açıklamalar yapılmıştır. Konu da diğer incelediklerimizden farklı bir anlatım ve yorum yoktur. 1 adet resim, 4 adet 


değerlendirme sorusu ve 1. Bölüm test soruları ile konu desteklenmiştir. 


46. sayfada “Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)” başlığı altında konu açıklanmıştır. Bura da Arap harflerinin zorluğu ön plana çıkarılmıştır ve Latin Alfabesinin kabulünün isabetli olduğu yönünde yorum yapılmıştır. Konu 1 adet okuma parçası, 1 adet değerlendirme sorusu, test soruları, 1 adet tablo (yeni harfler) 


ve 2 adet resimle desteklenmiştir. 


126. sayfada “Irak Sınırı ve Musul Sorunu” başlığı altında konu kısaca açıklanmıştır. 2 adet resim, 1 adet okuma parçası, test soruları ve 1 adet 


değerlendirme sorusuyla desteklenmiştir. 
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132. sayfada “Sadabad Paktı” başlığı altında çok kısa olarak konu açıklanmıştır. 1 adet resim, 1 adet değerlendirme sorusu, 1 adet okuma parçası ve test 


soruları ile desteklenmiştir. 


133. sayfada “Hatay Sorunu ve Sonucu” başlığı ile bu konuda kısa olarak açıklamalar yapılmıştır. Burada Atatürk'ün 1936 yılındaki meclis açılışında yaptığı konuşmasına yer verilmiş ve bu konuda ki kararlılığın temeli olarak gösterilmiştir. 
Kara'ya (1999: 113) göre; 

“Bu sırada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir mesele, gerçek 


sahibi Türk olan İskenderun-Antakya ve havalisinin mukadderatıdır. Bunun üzerinde ciddiyetle ve katiyetle durmaya mecburuz. 


Daima kendisiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler, alakamızın şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabii görürler”. 


Konu 1 adet resim, 1 adet okuma parçası, 1 adet değerlendirme sorusu ve test 


sorularıyla desteklenmiştir. 


3.2.9. Kenan Kalecikli, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve 
Atatürkçülük 1 


1994 yılında kabul edilerek Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasındaki yerini 
almıştır. Kitap Lise 1 konularını kapsamaktadır ve Birinci Dünya Savaşı'ndan Sakarya Meydan Muharebesine kadar olan bölümlerini içermektedir. Konumuzla ilgili olarak 23. sayfada “Filistin Cephesi” yan başlığı ile çok kısa olarak Arapların bu cephede İngilizlerin yanında yer aldığı şu cümlelerle anlatılmıştır. Kalecikli”ye (1994: 23) göre; 

“Türk birliklerinin Süveyş Kanalı üzerine yaptıkları seferin başarılı olmaması üzerine, İngilizler, gerek Aden'den gerekse Süveyş'ten Osmanlı Devleti içlerine ilerlemeye başlamışlardı. Bu ilerleyiş sırasında, İngilizler, özellikle Arapların, özellikle Mekke Emiri'nin yardımını görüyorlardı. Bu ilerleyiş sırasında Yafa dolaylarında Osmanlı 


siperlerini yardılar ve Suriye içlerine girdiler. Bunun üzerine de Osmanlı Devleti ateşkes istemek zorunda kaldı”. 


Konu 1 adet değerlendirme sorusuyla desteklenmiştir. 
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3.2.10. İdris Akdin, Muhittin Çakmak, Mustafa Genç, Türkiye 
Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 3 


2005 yılında kabul edilerek Cumhuriyet Tarihi ders kitapları arasındaki yerini 
almıştır. Lise 3 konularını kapsamaktadır ve bu konular 20. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğundan İsmet İnönü”nün Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar olan zaman aralığında ki konulardır. Konumuzla ilgili olarak 15. sayfada “Mısır ve Filistin Cepheleri” konu başlığı altında yine Arapların Birinci Dünya Savaşında ki Osmanlı'ya ve Halifeye olan ihanetinden bahsedilmektedir. Temel cümle olarak 


dikkat çeken kısım şöyledir. Akdin ve diğerlerine (2006: 15) göre, 


“İngilizler, ayrıca Yemen, Hicaz ve Filistin”deki Arapları, Osmanlılara karşı kışkırtarak bölgede savaşan Türk Ordularını zor durumda bıraktılar. Özellikle İngilizlerin devlet kurmak vaadiyle kandırdığı bir kısım Arap kabileleri, Osmanlı Halifesi”nin cihad çağrısına uymayarak İngilizlerle birlikte Osmanlılara karşı savaşmışlardır”. 


154. sayfada “ Halifeliğin Kaldırılması ve Önemi” başlığı altında konu anlatılmıştır. Diğer incelediğimiz kitaplardan farklı olarak burada halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili dış etkilerden kısada olsa bilgiler verilmiştir. Akdin ve diğerlerine (2006: 154) göre; 


“Saltanattan sonra halifeliğinde kaldırılması, bazı kötü niyetli işbirlikçilerin harekete geçmesine neden oldu. Halkın duygularını istismar ederek onları hükümete karşı ayaklanmaya çalışıyorlardı. Fakat Mustafa Kemal ve arkadaşlarının halk ile iyi ilişkiler kurması yurt gezilerine çıkarak halifeliğin ve saltanatın bundan sonra bir yarar getirmeyeceğini anlatması halkın gerçekleri öğrenmesine neden oldu. Milli Egemenlik ilkesine göre kurulan yeni Türk Devleti'nde halifeliğin, siyasi esaslara göre teşkilatlanması ve yaşaması mümkün değildi. Ayrıca içinde Müslüman toplulukları barındıran İngiltere, Fransa ve İtalya gibi devletler de halifelik kurumu nedeniyle yeni Türk Devleti”yle olan ilişkilerinde, daima çekingen davranıyorlardı. Çünkü halifelik makamı sayesinde kendi içlerindeki (Müslümanların ayaklanabileceğinden korkuyorlardı. Halifeliğin kaldırılmasıyla, inkılâpların yapılmasında ve dış siyasette karşılıklı güvenin sağlanmasında önemli adımlar atılmış oldu”. 


Yine bu kitabımızda da dış yansımalarla ilgili verilmiş olsa da halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili Arap ve Müslüman dünyasında ki yansımalarla ilgili bilgiler 


verilmemiştir. Konu 1 adet değerlendirme sorusu ve test sorularıyla desteklenmiştir. 
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169. sayfada “ Türk Harflerinin Kabulü” başlığı altında konu anlatılmıştır. 
Anlatım yine daha önce incelediğimiz kitaplardakilere benzerdir. Arap harflerinin Türk diline uyuşmazlığı ve yeni alfabenin ne kadar uygun olduğu hakkında bilgiler verilmiştir. Konu 2 adet resim, 1 adet değerlendirme sorusu ve test sorularıyla 


desteklenmiştir. 


203. sayfada “Sadabad Paktı” başlığı altında çok kısa olarak diğer incelediğimiz kitaptakilerden farksız bir anlatım vardır. Konu 1 adet değerlendirme 


sorusu ve test sorularıyla desteklenmiştir. 


204. sayfada “Hatay Sorunu ve Sonucu” başlığı altında konu anlatılmıştır. 
Diğer incelediğimiz kitaplardan farklı olarak burada şu güncel yorum dikkat 


çekmektedir. Akdin ve diğerlerine (2006: 2004) göre; 


“Önceleri Hatay'ın anavatana katılmasını kabul etmeyen Suriye Hükümetleri, son yıllarda imzalanan dostluk anlaşmalarıyla bu durumu kabul ettiklerini açıklamışlarıdır”. 


Konu | adet değerlendirme sorusu ve test sorularıyla desteklenmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


CUMHURİYET TARİHİ DERS KİTAPLARINDA TÜRK-ARAP 
İLİŞKİLERİNİN DESTEKLEYİCİ UNSURLAR BAKIMINDAN 
İNCELENMESİ 


Bir önceki bölümde kitaplardaki Türk-Arap konusunun işlenişini incelememizde destekleyici unsurlara da sayı ve kullanım bakımından yer vermiştik ancak ele aldığımız kitapların eğitim tarihimizin 77 yıllık bölümünü kapsaması, yaşanan değişiklikler ve karşılaştırmalar açısından bu bölümde hepsini bir arada 


inceleyeceğiz. 


Kuşkusuz kitaplar öğrencilere bilgileri öğretmede kullanılan sadece yazılı bilgilerden oluşan bir materyal değildir. Birkaç unsurun birleştirilmesinden meydana gelen bir araçtır. Bunlardan birisi görsel unsurlar, biriside öğretilen konunun pekiştirilmesinde kullanılan yardımcı unsurlardır. Ders kitaplarının geçen yüzyılın sonuna değin tek amaçları eğitmekti. Ne var ki günümüzde medyanın ortaya koyduğu rekabetçi ortam nedeniyle ders kitapları artık göz alıcı özelliğe sahip olmak 


zorundadır (Hayta ve Diğerleri 2003: 131). 


İncelediğimiz kitaplarda ki bu yönde eksiklikler ve bunlara karşı yapılacak 


öneriler sonuç kısmında belirtilecektir. Bu bölümde ele alınan kitapların inceleneceği 


başlıklar şunlardır; 
1. Resim ve fotoğraflar 
2. Haritalar 
3. Okuma parçaları 
4. Değerlendirme soruları 


5. Tablo-şekil-grafikler 
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6. Dizin 
T Kaynakça 


Başlıkları altında kitaplar incelenecektir. 


4.1. Resim ve Fotoğraflar 


Öğrencilerin derse olan ilgilerini çekmede resim ve fotoğrafların rolü büyüktür. Öğrenciler konularla ilgili bu sayede düşünce geliştirebilirler ve yorumlar yapabilmektedirler. Ceyhan-Yiğit”e (2003: 90) göre, 


“Bir düşünceyi, bir durumu ve olayı gerçek yönleriyle yansıtabilmenin en önemli aracı fotoğraflardır”. 


İncelediğimiz ders kitaplarında bu destekleyici unsurun kullanımına baktığımızda; İlk ele aldığımız kitap olan Tarih IV kitabında konumuzla ilgili veri yoktur. 


Enver Ziya Karal'ın kitabında ise ilk olarak “Halifeliğin Kaldırılması” konusunda 131. sayfada, son halife Abdülmecid Efendi'nin bir resmine yer verilmiş, 
160. sayfada “Harf İnkılâbı” konusunda “Atatürk Yeni Harfleri Öğretiyor” isimli bir resme yer verilmiş, 203. sayfada “Hatay'ın Anavatana Katılması” konusunda 


“Hatay'a Giren Ordumuzun Karşılanışı” isimli bir resme yer verilmiştir. 


Enver Benhan Şapolyo'nun kitabında; 125. sayfada “Harf Devrimi” konusunda “Atatürk Harf İnkılâbında” isimli bir resme, 153. sayfada “Sadabad Paktı” konusunda “Atatürk, Ürdün Kralı Emir Abdullah ile” isimli bir resme, yer 


verilmiştir. 


Mükerrem K. Su, Kâmil Su'nun kitabında; 120. sayfada “Halifeliğin Kaldırılaması” konusunda “Mustafa Kemal İzmir Harp Oyunlarında (1-2) ve Abdülmecid ile Vahdettin Bir Törende” isimli üç adet resme, 138. sayfada “Harf Devrimi” konusunda “Atatürk Sivas'ta Yeni Türk Harflerini Bizzat Öğretirken” isimli bir resme, 152. sayfada “Sadabad Paktı” konusunda “Atatürk İran Şehinşahı ile 


Görüşürken” isimli bir resme, yer verilmiştir. 
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Neriman Serdarlar, Fahriye Çetinkanat”ın kitabında, 128. sayfada “Harf Devrimi” konusunda “Millet Okullarından Bir Sınıf” isimli bir resme, 161. sayfada “Hatay”ın Anavatana Katılması” konusunda “Türk Ordusu Şükrü Kanatlı Komutasında Hatay”a Girerken” ve “Hatay Cumhuriyeti Meclisi Toplantı Halinde” 


isimli iki adet resme yer verilmiştir. 


Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Mükerrem K. Su”nun kitabında, 187. sayfada “Halifeliğin Kaldırılması” konusunda “Son Halife Abdülmecid, Veliaht iken Padişah Vahdettin ile Bir Törende” isimli bir resme, 210. sayfada “ Türk Harflerinin Kabulü” konusunda “Halka Yeni Harflerle Eğitim Veren Bir Okul” ve 212. sayfada “Atatürk Türk Harflerini Halka Öğretirken” isimli iki resme, 249. sayfada “Hatay Sorunu ve Sonucu” başlıklı konuda “Türk Askerinin Hatay'a Girişi” isimli bir resme yer 


verilmiştir. 


Ahmet Bekir Palazoğlu, Osman Bircan'ın kitabında; 10. sayfada “Halifeliğin Kaldırılması” Konusunda “Halife Abdülmecid Efendi” isimli bir resme, 39. sayfada “Türk Harflerinin Kabulü” konusunda “Atatürk Türk Harflerini Sivas'ta Halka Öğretirken ve 40. sayfada “Hanımların Devam Ettiği Millet Mektebinden Bir Dershane” isimli iki adet resme, 116. sayfada “ Sadabad Paktı” konusunda “Afgan 


Kralı Emanullah Han'ın Türkiye Ziyareti” isimli bir resme yer verilmiştir. 


Kemal Kara'nın kitabında; 17. sayfada “Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi” konusunda “Son Halife Abdülmecid Efendi, Topkapı Sarayında Hırkai Şerif Odasında Kadir Gecesi Törenlerinde” isimli bir tabloya, 48. sayfada “Türk Harflerinin Kabulü” konusunda “1 Kasım 1928'de Yürürlüğe Giren Yeni Türk Harfleriyle İlgili Kanun Gereğince Yeni Alfabenin Öğrenilmesi Çabaları Tüm Ülkede Yaygınlaştı” ve 49. sayfada “M. Kemal, Gittiği Her Yerde Halka Yeni Harfleri Öğretmeye Çalıştı” isimli iki resme, 126. sayfada “Irak Sınırı ve Musul Sorunu” konusunda “Musul'un Türkiye'ye Bağlı Olduğu Yıllar” ve “Musul Sorunu Cenevre'de Tartışılırken Berlin'de Yaşayan Türkler, Musul Türk Kalacak Yazılı Pankartlarla Büyükelçilik Önünde Gösteri Yaptılar” isimli iki adet resme, 132. 
sayfada “Sadabad Paktı” konusunda “Atatürk, İran Şehinşahı Rıza Pehlevi ile” isimli 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bir resme, 134. sayfada “Hatay Sorunu ve Sonucu” konusunda “Türk Ordusu Hatay'a 


Girerken” isimli bir resme yer verilmiştir. 


Kenan Kalecikli'nin kitabında konumuzla ilgili her hangi bir resme yer 


verilmemiştir. 


İdris Akdin, Muhittin Çakmak, Mustafa Genç'in kitabında; 169. sayfada “Türk Harflerinin Kabulü” konusunda “Cumhurbaşkanı Atatürk, Tunceli, Pertek”te Öğrencilerle Konuşurken” ve 170. sayfada “Atatürk Yeni Harfleri Tanıtırken” isimli 


iki adet resme yer verilmiştir. 


4.2. Haritalar 


Derslerde kullanılan yardımcı unsurlardan biri de haritalardır. Coğrafi bir tanım olarak harita, yeryüzündeki belirlenmiş bir bölümün, belirlenmiş ölçeklere göre düzlemlere aktarılmasıdır. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne (1998: 612) göre, harita coğrafya, tarih, dil nüfus vb. olgularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli 


oranlara göre küçültülerek düzlem üzerine yazılan taslağıdır. 


Tarih derslerin de geçmişi öğretmek amaçlı aktarırken, olayların geçtiği yerin öğretilenlerde canlandırılması açısından harita çok önemli bir destekleyici unsurdur. 
Bu bakımdan kullanılan haritaların konuyla tam uyuşması, kullanılan renklerin ve 


sembollerin anlaşılırlığı, baskı kalitesi gibi dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 


Araştırmada ele aldığımız kitaplarda harita kullanımına baktığımızda; kitapların hiç birinde konumuzla ilgili kullanılan harita yoktur. Bir değerlendirme yaptığımızda; kitaplarda incelediğimiz konulardan “Musul Sorunu” ve “Hatay Sorunu” bölümlerinde harita kullanımının olmaması konuların daha iyi 


kavranabilmesi açısından bir eksiklik olarak karşımıza çıkar. 
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4.3. Okuma Parçaları 


Derslerde ve özellikle tarih derslerinde öğrencilerin derse motivasyonu ve ilgisi önemlidir. Tarih derslerinde derse olan motivasyonu sağlama, dersi öğretme yönteminin genelde anlatma yoluyla olmasından dolayı monoton ve sıkıcı olmaktadır. Bu durumda daha öncede bahsettiğimiz gibi yardımcı unsurlar ön plana çıkmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de okuma parçalarıdır. Bölüm yahut ünite sonlarında öğretilen konunun pekiştirilmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Her hangi bir kaynaktan konuyla ilgili olarak seçilir ve öğretilecek konunun pekiştirilmesi ve derse olan motivasyonun yüksek tutulması amaçlanır. Ancak okuma parçalarının seçiminde dikkatli olmak temel unsurlardan biridir. Okuma parçası; tarafsız, ilginç, konuyla ilgili, akıcı, gerçek olmalı ve öğrenci düzeyine uygun 


nitelikte olmalıdır. 


İncelediğimiz kitaplarda okuma parçası kullanımına baktığımızda; kitaplar okuma parçası olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Okuma parçası 


kullanılan kitaplar şunlardır; 


> Enver Ziya Karal'ın kitabında 169. sayfada “Harf İnkılâbı” konusunda “Yazı Dili ve Konuşma Dili” adında Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları 


eserinden, 


> Mükerrem K. Su, Kâmil Su'nun kitabında “Halifeliğin Kaldırılması” konusunda 122. sayfada Atatürk'ün Nutkundan, 


> Neriman Serdarlar, Fahriye Çetinkanat'ın kitabında 107. sayfada “Halife ve Hilafet” konusunda “Son Halife Abdülmecid Efendinin Vatan 


Topraklarının Dışına Çıkarılması” adında, 


> Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Mükerrem K. Su'nun kitabında 59. sayfada “Cepheler” başlıklı konusuyla ilgili olarak “1914'e Doğru” adında, 


> Kemal Kara'ın kitabında 55. sayfada “Harf İnkılâbı” konusunda “Atatürk'ün Harf İnkılâbıyla İlgili Konuşması” adında bir okuma parçası 


kullanılmıştır. 
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Okuma parçası kullanılmayan kitaplar ise şunlardır; 

> Tarih IV kitabı, 

> Enver Benhan Şapolyo'un kitabı, 

> Ahmet Bekir Palazoğlu, Osman Bircan”ın kitabı, 

> Kenan Kalecikli'nin kitabı, 

> İdris Akdin, Muhittin Çakmak, Mustafa Genç'in kitabıdır. 


İncelediğimiz kitapların okuma parçası kullanımında eksik olduğu 


görülmektedir. 


4.4. Değerlendirme Soruları 


Değerlendirme soruları, ünite sonlarında öğrencilerin öğretilen konuları öğrenip öğrenmeme durumlarının belirlenmesinde yardımcı bir unsurdur. 
Değerlendirme soruları belirli kurallara göre oluşturulmalıdır. Bunlar; güvenirlik, geçerlilik, kullanışlılık gibi özelliklerdir. Öğrencilerden değerlendirme soruları yoluyla alınan dönütler kuşkusuz öğreten açısında önemlidir ve ayrıca bu konuda 


gerekli ise yapması gerekenleri belirleme açısından da önemlidir. 
İncelediğimiz kitaplarda değerlendirme sorularının kullanımına baktığımızda; 


Değerlendirme sorularının kullanımı ilk olarak Mükerrem K. Su, Kâmil 
Su'nun kitabıyla kullanılmaya başlar. Kitapta “Halifeliğin Kaldırılması” konusunda 3 
adet, “Harf Devrimi” konusunda 1 adet, “Musul Sorunu”, Sadabad Paktı”, Hatay 


Sorunu” konularında 1”er adet soru kullanılmıştır. 


Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Mükerrem K. Su'nun kitabında “Halifeliğin Kaldırılması” konusunda 4 adet, “Türk Harflerinin Kabulü” konusunda 4 adet, “Irak Sorunu ve Musul Sorunu” konusunda 1 adet, “Sadabad Paktı” konusunda 1 adet, “Hatay Sorunu ve Sonucu” konusunda 1 adet değerlendirme sorusunda yer 


verilmiştir. 
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Ahmet Bekir Palazoğlu, Osman Bircan'ın kitabında “Halifeliğin Kaldırılması” konusunda 1 adet, “Türk Harflerinin Kabulü” konusunda 1 adet, “Musul Sorunu” konusunda 1 adet, Sadabad Paktı” konusunda 1 adet ve “Hatay 


Sorunu ve Sonucu” konusunda 1 adet değerlendirme sorusuna yer verilmiştir. 


Kemal Kara'nın kitabında “Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi” konusunda 4 adet, “Türk Harflerinin Kabulü” konusunda 1 adet, “Irak Sınırı ve Musul Sorunu” konusunda 1 adet, “Sadabad Paktı” konusunda 1 adet, “Hatay Sorunu 


ve Sonucu” konusunda 1 adet değerlendirme sorununa yer verilmiştir. 


Kenan Kalecikli”nin kitabında “Filistin Cephesi” konusunda 1 adet 


değerlendirme sorusuna yer verilmiştir. 


İdris Akdin, Muhittin Çakmak, Mustafa Genç'in kitabında “Halifeliğin Kaldırılması” konusunda 1 adet, “Sadabad Paktı” konusunda 1 adet, “Hatay Sorunu 


ve Sonucu” konusunda 1 adet değerlendirme sorusuna yer verilmiştir. 
Kitapların tamamındaki sorular şunlardır; 


1. Saltanatın kaldırılmasında sonra bir süre için halifeliğin devamı neden 


gerekli görüldü? (M.K. Su-Kamil Su, s: 122) 


2 Halifeliği kaldırmaya hükümeti zorlayan sebepler nelerdi? (M.K. Su- 
Kamil Su, s: 122) 


3. Halifeliğin nasıl ve ne zaman kaldırıldığını açıklayınız? (M.K. Su-Kamil Su, s: 122) 


4. Harf devriminin Türk Milletinin hayatında ki değerini anlatınız. 
Cumhuriyet devrinde tarih öğretiminin aldığı yönü açıklayınız? (M.K. Su-Kamil Su, 


s: 147) 


5. Türkiye Hükümeti ile Irak Hükümeti arasındaki sınırın ne zaman ve 


nasıl tespit edildiğini yazınız? (M.K. Su-Kamil Su, s: 158) 
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6. Türkiye Hükümetinin Yakın Doğu devletleriyle olan siyasal ilişkilerini ve Sadabad Paktı ile ilgili bildiklerinizi söyleyiniz? (M.K. Su-Kamil Su, s: 
158) 


7. Hatay anavatana ne zaman ve nasıl katıldı? (M.K. Su-Kamil Su, s: 


158) 


8. Halifelik nasıl, nerede ve ne zaman doğmuştur? Halifelerin hangi 


kabileden geldiklerini, görevlerini açıklayınız? (Mumcu-Su, s: 188) 


9. Osmanlı padişahları halife olma bakımından gerekli koşulları taşıyor 


muydu? Açıklayınız. (Mumcu-Su, s: 188) 


10. Halifeliğin kaldırılmasını gerektiren nedenleri açıklayınız. (Mumcu-Su, s: 188) 

11. Halifeliğin kaldırılmasının önemini açıklayınız. (Mumcu-Su, s: 188) 

12. o Türkiye'de yeni bir alfabenin kabul edilmesi düşüncesi ne zaman 


ortaya çıkmıştır? Açıklayınız. (Mumcu-Su, s: 218) 


13. o Türklerin yeni Türk Alfabesini kabul edinceye kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır? Açıklayınız. (Mumcu-Su, s: 218) 


14. Yeni alfabenin ne zaman kabul edildiğini ve kabul edilmesindeki 


zorunluluğu açıklayınız. (Mumcu-Su, s: 218) 


15. Harf İnkılabının Türk Eğitim hayatındaki önemini açıklayınız. 
(Mumcu-Su, s: 218) 


16. o Lozan'da bir karar bağlanmayan Irak sorunu ve Musul konusunun 


nasıl ve ne zaman çözüme kavuşturulduğunu açıklayınız. (Mumcu-Su, s: 250) 


17. Sadabad Paktı ne zaman ve hangi devletler tarafından kurulmuştur? 


Bu antlaşmanın amacı ve önemi nedir? Açıklayınız. (Mumcu-Su, s: 250) 


18. Hatay sorununun ne zaman ve nasıl çözümlendiğini açıklayınız. 


(Mumcu-Su, s: 250) 
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19. Halifeliğin kaldırılmasındaki sebepleri araştırarak; bu kurumun kaldırılması hangi bakımdan önem taşımaktadır? Açıklayınız. (Palazoğlu-Bircan, s: 


104) 


20. Harf İnkılâbının yapılmasıyla hangi alanlarda önemli gelişmeler 


görülmüştür? Açıklayınız. (Palazoğlu-Bircan, s: 104) 


21. o Irak sınırı ve Musul sorunu hani tarihte, nasıl çözümlenmiştir? 


Açıklayınız. (Palazoğlu-Bircan, s: 118) 


22. o Sadabad Paktına üye olan ülkelerin adlarını yazarak, bu teşkilatın 


kuruluş amacını belirtiniz. (Palazoğlu-Bircan, s: 118) 


23. Hatay”ın anavatana katılması nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız. 


(Palazoğlu-Bircan, s: 118) 


24. Halife nedir? İslamiyet'in ilk dönemlerinde halifenin seçiminde 


aranan şartlar nelerdir? (Kara, s: 21) 


25. Osmanlı padişahları halife ünvanını ilk olarak ne zaman kullandılar. 


(Kara, s: 21) 


26. Halife Abdülmecid Efendi'nin hangi davranışları halifeliğin kaldırılmasını çabuklaştırmıştır? (Kara, s: 21) 


27. o Halifeliğin kaldırılması, hangi yönlerden önem taşımaktadır? (Kara, s: 


21) 


28. Yeni Türk Harfleri hangi tarihte kabul edildi? Kabul edilmesi hangi 


yönlerden önem taşımaktadır? (Kara, s: 78) 


29. Как sınırı ve Musul sorununun Lozan'da çözümlenemeyişinin sebebi 


nedir? (Kara, s: 140) 


30. Sadabad Paktı'nın kuruluş amacı nedir? Hangi tarihte ve hangi ülkeler 


arasında kurulmuştur? (Kara, s: 140) 
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31. Balkan Antantı ve Sadabad Paktı, hangi yönleriyle Türkiye için önem taşıyordu? (Kara, s: 140) 


32. o Halifeliğin kaldırılması ve önemini açıklayınız. (Akdin-Çakmak-Genç, s: 191) 


33. Harf İnkılâbı'nın yapılmasıyla ülkemizde hangi alanlarda gelişmeler görülmüştür? (Akdin-Çakmak-Genç, s: 191) 


34, Lozan'da çözümlenemeyen İrak sınır ve Musul sorunu daha sonra 


nasıl çözümlenmiştir? (Akdin-Çakmak-Genç, s: 206) 


35. Sadabad Paktı”nın kuruluş nedenini açıklayarak Türkiye için önemini 


belirtiniz. (Akdin-Çakmak-Genç, s: 206) 


36. O Atatürk'ün akılcı ve barışçı siyaseti sonucu çözümlenip topraklarımıza onun ölümünden sonra katılan bölgenin adını ve katılma tarihini belirtiniz. (Akdin- 


Çakmak-Genç, s: 206) 


Değerlendirme soruları bilişsel düzeyde olmalıdır ve bu alana yönelik olmalıdır. Kullanılan bazı sorularda sentez ve değerlendirme aşamasında cevaplar 


istenmiştir. Örnek olarak 4, 6, 9 14, 19 ve 35. sorular gösterilebilir. 


Bir başka sorun farklı yazarların aynı konularda kullandıkları soruların birbirlerine çok benzemesidir. Örnek olarak 3 ve 10, 11 ve 27, 17 ve 22, 16 ve 34. 


sorular gösterilebilir. 


Yine bir başka sorun bir soru içinde birkaç sorunun cevabının istenmesi sorunudur. Örnek olarak özellikle 8. soru olmak üzere 4, 6, 17, 22, 24, 28. sorular 


gösterilebilir. 


Bu sorunların yanında inceleme noktamızda yani Türk-Arap ilişkileri konusunda incelenen kitaplarda hiçbir soruya yer verilmemiştir. Bu da karşımıza 


çıkan önemli bir eksikliktir. 
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4.5. Tablo-Şekil ve Grafikler 


Ders kitaplarında kullanılan destekleyici unsurlardan biride tablo-şekil ve grafiklerdir. Sayıları, konuları ve kıyaslamaları göstermede en etkin yardımcı unsurdur. Nüfus ve fiyat hareketleri, ticaret, üretim ve tüketim gibi konularda ele alınan şeyin zaman içindeki seyrini göstermede ve birbirleriyle mukayesede grafikler kullanılmakta ve konuyu daha ilgi çekici duruma getirmektedir (Kütükoğlu 1998: 
107). 


İncelediğimiz kitaplarda bu destekleyici unsurun kullanımına baktığımızda; 


Tarih IV kitabında 243. sayfada yeni kabul edilen rakamlar ile eskileri tablo halinde verilmiş, yine 260 ve 261. sayfalarda eski Arap harfleri ve yeni Türk harfleri 


tablo halinde kıyaslama yapmak amacıyla bir arada verilmiştir. 


Mükerrem К. Su, Kâmil Su'nun kitabında ünite sonlarında verilen önemli tarihler tablosu ile destekleyici unsurlar kullanılmıştır. Konumuzla ilgili tarihler 


tablolarda yer almaktadır. 


Kemal Kara'nın kitabında 47. sayfada yeni Türk Harfleri tablo halinde 


verilmiştir. İncelediğimiz kitapların bu konuda eksik olduğu görülmektedir. 


4.6. Dizin 


Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, endeks, indeks, 


fihrist olarak tanımlanır (http://tr.wikipedia.org). 


İncelediğimiz kitaplardan sadece Palazoğlu-Bircan, Kemal Kara, Kenan Kalecikli”nin kitaplarında ve Tarih IV kitabında dizin kullanılmıştır. Konumuzla ilgili olarak, Araplar, Halifelik, Türk Harfleri, Trak Sınırı, Musul Sorunu, Sadabad Paktı, Hatay Sorunu, Bağdat Paktı gibi kullanımlar vardır. 
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4.7. Kaynakça 


Kitaplarda kullanılan bilgilerin alındıkları yerleri belirtmesi ve bundan yararlanacak olan kişilere yardımcı olması bakımından önemlidir. Tanım olarak Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne göre (1998: 822 ); belli bir konu, yer veya dönemle ilgili 


yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografidir. 


İncelediğimiz ders kitaplarına bu yönde baktığımızda; Enver Ziya Karal ve Mükerrem K. Su-Kamil Su'nun kitaplarında kaynakça bölümüne hiç yer verilmemiş, diğer kitapların tamamının kaynakçasında konumuzla doğrudan ilgili eserler 


kullanılmamıştır. İncelediğimiz kitaplar da bu yönde de eksiklik söz konusudur. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 


Beşeri ve sosyal bir bilim olan tarih, zamanın ve mekânın içinde ve üzerinde yaşayan insanları birbirine bağlayan çok önemli bir ilişkiler bütünüdür. Tarih dünü anlatırken aynı zamanda bugünü aydınlatır ve yarınlar için bir fikir verir ve olaylarla olgular arasında köprüler kurar. Bundan dolayı tarih sadece geçmiş ile uğraşan statik ve durağan bir bilim olmaktan çıkmış, dinamik ve hareketli bir bilim olarak bütün 


bilimlerin temelini oluşturmuştur. 


İnsan ve insan gruplarının yaptığı her türlü uğraşı, gerileme ve ilerlemeler tarihin konusuna girer. İnsanlar yaratılışından günümüze kadar fert olarak yaşayıştan grup, klan, cemiyet ve toplum olarak yaşam tarzına ulaşmışlardır. Bu aşamadaki bütün genel ve özel tecrübeler insanlığın bundan sonraki aşamaları için çok önemlidir. Bu bakımdan tarihin konusu sınırlı bir alan olmayıp çok geniş bir insan uğraşıdır. Tarih Biliminde yorum yapmak ta dolayısıyla geniş ve engin bir Tarih 


formasyonunu gerektirmektedir. 


Bütün bilimlerin amacı ve hedefi aynı olmakla birlikte, yöntemleri farklı farklı olmuştur. Bütün bilimler; gerçeği, doğruyu ve iyiyi arayarak bulgularını insanlığın hizmetine sunmayı görev saymışlardır. Bazı bilimler günlük ihtiyaçları karşılar, bazıları ferdi sorunları çözer, bazıları da her şeyin daha mükemmel, daha 


gelişmiş ve daha kullanışlı olmasına çalışmaktadır. 


Tarih de bunlardan farklı değildir. Tarih bütün bu hedeflere ulaşırken insanlığın bilinen en eski tecrübelerinden düne kadar yaşanılan fakat unutulmuş, ihmal edilmiş bilgileri, belgeleri yeniden günümüz insanına kazandırmaktadır. Yani bilgileri (tecrübeleri) yeniden güncelleştirmektedir. Güncelleşen bu tecrübeler 


devamlı insanlığa zihin jimnastiği ve düşünce ufku kazandırmaktır. 


Aynı olayları yeniden değerlendirmek, bunlara çeşitli cephelerden bakmak, insan zihnini hep yeni şeyler hayal etmeye ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaya neden olmaktadır. Olaylar, statik bir durum olmadığından, çok çeşitli nedenlerin birleştiği bir dinamik unsur olduğundan dolayı gelişmeyi körükleyici bir başlangıç 


olmaktadır. 
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Olayların farklı farklı değerlendirilmeleri insanlığı hep ortak noktalarda buluşturmuş, “her şey insan için” anlayışını güçlendirmiştir. Uzun tecrübeler insanlığı ortak zarar ve ortak yararlar etrafında toplamayı başarmıştır. Artık insanlık 


savaşın zararlı ve masraflı, barışın ise faydalı ve masrafsız olduğunu öğrenmiştir. 


1950'li yıllara kadar barışı sağlamanın yolu olarak tek çıkar yol, savaş görülürken günümüze yaklaştıkça diplomasi ağırlık kazanmıştır. Artık barış için ikili görüşmeler, bölgesel görüşmeler, toplumlar arası görüşmeler ve birlikler arası 


görüşmeler şeklinde örgütlenmeler oluşmaya başlamıştır. 


Tarih bundan önce, savaş için, düşmanlık için, katılık, baskı ve bağnazlık anlayışı için bir araçken bundan sonra “barış için tarih” anlayışına dönüşmüştür. 
Bütün insanlığın yurt içinde ve dışında barış içinde yaşayabilmesinin belki de en önemli şartı, tarih bilincine sahip olmasıyla mümkün olacaktır. Tarih, çok eski yıllardan beri, bir nakil ilmi olarak değerlendirildiğinden dolayı ezberci ve sıkıcı bir 


ders haline gelmişti. Genellikle öğrenciler tarih derslerinden hoşlanmazlardı. 


Son yıllardaki eğitim ve öğretim anlayışındaki değişmeler, müfredat programlarındaki amaç ve davranış uyumunun sağlanmasıyla tarihe olan bakış açısı da değişmeye başlamıştır. Yeni tarih anlayışımız bireyi esas alan, onu merkez kabul eden evrensel anlayışın benimsenmesidir. Bu Tarih anlayışı içinde siyasi, askeri olaylar yanında, onları hazırlayan sosyal, fiziki olaylara, insanın meydana getirdiği kurumlara, sanat eserlerine, eşyaya daha fazla önem verilmektedir. Olayları sebepsonuç ilişkisi içinde ele almakta, ferdi kahramanlardan ziyade, toplumlar üzerinde 


durmaktır. 


Türk-Arap ilişkileri tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Öyle ki, iki toplumun karşılaşması 7. y.y.'a ortalarına, bir başka deyişle yaklaşık 1350 yıl öncesine dayanmaktadır. Ortak din, ortak kültür, ortak dil, ortak alfabe, coğrafi ortaklık gibi... Bu karşılaşma sonrası günümüze kadar olan sürede iki toplum 


arasındaki ortak etkileşimden önemli olan bazılarıdır. 


Osmanlı Devleti döneminde Arap Coğrafyasının fethedilmesi ve dini liderlik 


olan Halifelik Makamının Osmanlıya geçmesiyle 400 yılı aşkın sürede Osmanlı, 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Arap Coğrafyasının liderliğini yapmıştı. Birinci Dünya Savaşı zamanında Avrupalı devletlerin bağımsızlık vaatleri ve milliyetçilik duygularıyla hareket ederek Osmanlı'nın yanında yer almamışlardı ve iki toplum kesin olarak ayrışmaya gitmişti. 
İki toplum arasındaki ilişkilerin lise cumhuriyet tarihi ders kitaplarına yansımasını belirlemek için 1930-2007 yılları arasında Türkiye de okutulan cumhuriyet tarihi 


ders kitapları incelenmiştir. 


Türk-Arap ilişkilerine Cumhuriyet Tarihi ders kitaplarında konu olarak çok fazla yer verilmemekle beraber kısaca şu konular yer almıştır; Birinci Dünya Savaşında Cepheler, Halifeliğin Kaldırılması, Harf İnkılâbı, Irak Sınırı ve Musul 


Sorunu, Hatay Sorunu, Sadabad Paktı ve Bağdat Antlaşması olarak yer verilir. 


İncelenen kitaplardan elde edilen sonuçlar sonrasında bazı değerlendirmeler yapabiliriz. Cumhuriyetin ilk yıllarında okutulan Tarih TV ve Enver Ziya Karal'ın kitaplarında Birinci Dünya Savaşı'ndaki Arap toplumlarının davranışlarıyla ilgili ve halifelik konusunda kızgınlık derecesinde yorumlar vardır. Daha sonraki kitaplarda bu durum giderek azalmış ve daha objektif yorumlar yapılmıştır. Bu durumda yukarıda değindiğimiz 1950'lerden sonra değişen ve gelişen tarih anlayışlarıyla 


bağdaşmaktadır. 


Bir başka göze çarpan nokta kitapların tamamında incelenen konuların bir birine çok benzer olmasıdır. Halifeliğin Kaldırılması, Hatay Sorunu, Musul Sorunu, Bağdat Antlaşması konuları kitapların çoğunda aynı oranda yer kaplamaktadır ve hatta cümleler bile benzerlik göstermektedir. Bu durum yararlanılan kaynakların aynı olması veya kitapların bir öncekinden etkilenerek yazıldığı düşüncesi 


uyandırmaktadır. 


Destekleyici unsurlar açısından incelemelerimizde, çok yetersiz olmamakla beraber belirli bir seviye yakalanamamıştır. Örneğin Tarih IV kitabı resim ve haritalar yönünden zengin iken okuma parçası ve ünite sorularının her hangi bir türüne yer vermemiştir. Enver Ziya Karal'ın kitabı Enver Benhan Şapolyo'nun kitabından önce kullanılmasına rağmen destekleyici unsurlar bakımından daha zengindir. Yine Ahmet Bekir Palazoğlu-Osman Bircan'ın kitabı 1990'lı yıllarda 


hazırlanıp kabul edilmesine rağmen destekleyici unsurlar bakımından oldukça 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eksiktir. Diğer kitaplarda belirli ölçüde destekleyici unsurlar kullanılmıştır. Bu sonuçlar sonrası kitapların belirli bir formata göre yazılmadığı yazarın veya 


yazarların inisiyatifinin ön planda olduğu görülmektedir. 


Kısaca kitaplarla ilgili belirlemelerden sonra Türk-Arap ilişkileri açısından 


kitaplara ilişkin bazı öneriler yapılabilir: 


1 Kitaplar oluşturulurken AB ve UNESCO'nun kriterlerine uyulmalıdır. 
2. Türk-Arap ilişkilerine daha fazla önem ve yer verilmelidir. 
3. Konular, benzer ilişkiler veya sorunlar yaşanan ülkelerle (Yunanistan, 


Ermenistan) aynı orantıda sunulmalıdır. 


4. Yaşananlar gerçek olarak sunulmalı fakat herhangi bir önyargı ve 


düşmanlık uyandıracak tarzdan kaçınılmalıdır. 


5. Türk-Arap ayrışmasında, 1. Dünya Savaşı yıllarındaki nedenlere (milliyetçilik etkisine, Avrupalı devletlerin vaatlerine, Arapların isteklerine) daha 


fazla önem ve yer verilmelidir. 


6. Halifeliğin kaldırılmasının Arap devletlerinde yansımalarına yer verilmelidir. 
7. Konuların anlatımları destekleyici unsurlarla (harita, resim, okuma 


parçası, sorular) daha fazla ve ilişkili olarak desteklenmelidir. 


8. Kaynakça bölümlerinde konuya ilişkin kaynaklar kullanılmalı ve yer verilmelidir. 
9. Kitaplarda konumuzla ilgili yer alan konuların birbirinin aynısı 


şekilde benzer olmamasına dikkat ve özen gösterilmelidir. 


10. o Kitaplar oluşturulurken “barış için tarih anlayışı” amaç edinilmelidir. 
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Cumhuriyet Tarihi Ders kitapları; önyargıdan, ideolojik yaklaşımdan, ezbercilikten uzak tutularak çağdaş kurallarla dünya ile uyum içinde olunarak 


oluşturulmalıdır. 
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